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Delicesife bekledigimiztüm bomba oyünların'Yafıltımlar. 


Dev bir oyuncu topluluğu oluşturmanın sırlarını açıklıyoruz! 


pezr lay Önline üzerinden! 
erce'koda nasil Ulaşacağınizı" öğrenin. / 


Size şimdiye kadar oynadığınız tüm MMO'ları unutturacak! 


4 BATTLEFLELD 


Ünlü FPS oyunu artık bedava! Asıl savaş şimdi başlıyor! 


«im Son güncelleme den 
> Sonraki son gelişmeler. 


“Age of Empires Online > Allods Online > Battlefield Play&Free > Battlestar Galactica > Craft of Gods > Mythos > Need for Speed: World > Rappelz İhtiras > Oyuncu Yazılımları > Oyunlardan son haberler 


T.C. 6.00 TL, (KDV DAHİL 


x 
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OYÜNGEZER 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yakındaki 


Adaya en halinde lütfen en 
DHARMA bayiine koşunuz. 


© 


pOY,'< 


Türkiye'nin tek uluslararası Mobil Ödeme firması siz oyuncuları Dünya'nın en önde gelen oyun firmalarına bağlıyor. 


Güvenli alışveriş için iş ortaklarımızı tercih edin 


5 N 


fortumo mopay' ZONG 


mobile payment 


MOBILEFIRST X*ONA isurfpın) 


Www.payby.me | facebook.com/paybyme 


OYUNSUZ 
KALMAYIN 


3 AY BOYUNCA... 


Efsane oyun bambaşka bir yüzle yeniden doğuyor. 
Uykusuz saatlerden önce tanıtıma göz atmayı ihmal etmeyin. 


Kim demiş Türkiye oyun geliştirme konusunda zayıf 


diye? İşte size bir firma daha. 


Onları yakından tanıyalım. 


OYUNLAR 

AGE OF EMPIRES ONLİNE... 
ALLODS ONLİNE. 
BATTLEFLELD PLAYAFREE 
BATTLESTAR GALACTICA 
CRAFT OF GOD 

MYTHOS. 


NEED FOR SPEED WORLD 
RAPPELZ İHTİRAS 


Allods hepimiz çiribi 


Sadece bir mobil ödeme platformundan çok öte... 
PayByMe, sunduklarıyla sizi çok şaşırtacak. 


Hayatımızı ele geçirmeye 


hazırlanan tüm yeni oyunlar 
22 


bizler için çantalarında ne gibi sürprizler taşıyorlar? 


26 

Yakında onların ismini çok daha sık duymaya başlayacağız. 
PayByMe!'nin sunduğu servislere yakından bakıyoruz. 


90 

Onlar hep oradalarmış da haberimiz yokmuş, Free2Play dünyasının ardındaki çevirmen takımını tanıyoruz. 


sa ö 
Son zamanlarda gördüğümüz en iyi MMO'nun Türkiye etkinliğinde 


tanıştırmak istiyoruz. neler oldu neler. 


Ülkemizin en popüler MMO'larından biri olan Rappelz'in son güncellemesi sürprizlerle dolu. 


Oyun World of Wğrcraftkalilesimde bir oyun! 
olarak hepimizi ekran bağa İlgladı. 


Allods'u bizlere getiren ekibi daha yakından tanımak istedik. Bakalım 


Diziyi izlemeyen var mı? Güzel, Çünkü Dünya arayışına çıkmadan önce bu muhteşem oyunun tüm detaylarına hakim olmalısınız. 


78 

Hayatınızı kolaylaştıracak ve oyun keyfinizi katlayacak onlarca oyuncu yazılımı burada. Önce okuyun, ardından DVD'mize dalın. 


60 

Bağımlısı olacağınız bir oyunu daha keşfetmekten oldukça gururluyuz. Bu oyun hayatınızın bir kısmını ele geçirecek. 


58nE 

Hız tutkunuzu giderecek yepyeni bir ücretsiz oyuna merhaba deyin. 
Efsanenin adını biliyorsunuz. 


EDİTÖRDEN y 


YAZA MERHABA PARTİSİ ye 


#fi) ürk oyun sektörü emekleme dönemini yavaş yavaş geride bırakıyor. Güneşin ensemizi kızarttığı bu günlerde de biz daha fazla Türkçe oyuna merhaba diyoruz. Bu yaz 

bizler için eskisinden de sıcak geçeceğe benziyor. Öncelikle Allods'tan bahsetmek isterim, Allods kesin olarak şimdiye kadar gördüğümüz en kaliteli ücretsiz MMO oyunlarından biri Karakter geliştirme sisteminden, eşya setlerine kadar her şey abartısız bir şekilde World of Warcraft kalitesinde. Ayrıca bu yazın Rappelz oynayarak geçeceği de garantilenmiş oldu. 
Yeni güncelleme İhtiras'ın içinde çok fazla yenilik ve sürpriz var. Yine Türk oyun sektörü için uluslararası anlamda çok büyük bir adım olan PayByMe'yi de sizlere tanıtmak isterim. 
Onların adını yakınlarda çok daha sık duymaya başlayacağız. Oyun oynarken bir şekilde bütçe ayıramayan oyuncular için PayByMe mobil ödeme konusunda çok büyük yenilikler getiriyor. Mythos ise yeni gelen oyunlar arasından sıyrılıp sayfalarımıza girmeyi başaracak kadar heyecan verici bir oyun. Bakmadan geçmeyin derim. Bu sayımızda ön plana çıkarmak istediğim iki büyük dosya konumuz var, Bunlardan ilki bir dolu oyunu mercek altına aldığımız Yeni Oyunlar dosya konumuz. Bu dosya konumuzda halihazırda geliştirme aşamasında olan heyecan verici ücretsiz oyunların tamamını bulabilirsiniz. Bahsettiğim diğer dosya konumuzsa Oyuncu Yazılımları. Bizim Taha'nın gecelerini harcayarak sizler için özenle seçtiği, oyun keyfinizi katlayacak onlarca yazılımın tümünü bu dosya konumuzda bulabilirsiniz. Yazılımların tümünü DVD'mizde bulabilirsiniz. 
Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da buradan “hoş geldiniz” demek istiyorum. Kendileri hem Free2Play Online'da, hem de dergimizde bundan böyle aktif görev alacaklar. Kemal Tuğrul Yeşilbek ve Özdeş Üzen arkadaşlarımız hem ücretsiz oyun dünyasına son derece hakim, hem de bu alanda saygı duyulan oyuncular. 
Yaz sonu görüşmek üzere, oyun dolu bir yaz diliyorum hepinize 


FURKAN FARUK AKINCI 


FREEZPLAY EKİBİNDEN TEŞEKKUR 


Free2Play Online'ın ziyaretçi sayısı 1,500,000'u aştı 


Oldukça uzun bir zamandır planladığımız büyük kampanyamızı sonunda hayata geçirdik 


ve Free2Play Online'ı hediye promosyon kodlarının mabedi haline getirdik. An itibariyle sitemizde kayıtlı kullanıcı olan oyuncuların sayısı tam 13.689 ve tüm hızıyla artmaya devam ediyor. Yine an itibariyle tam 1468 oyuncu online durumda. Sitemizin günlük trafiğiyse 80,000'i geçti. Tüm oyunculara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Free2Play Online'a kayıtlı oyuncular ülkemizin en popüler ücretsiz oyunları için tamamen bedava olarak kodlara sahip oluyorlar. Dergimizin ilerleyen sayfalarında Bedava Günler kampanyamızın detaylarını bulabileceksiniz. Siz bu satırları okurken biz Free2Play Online üzerinden yepyeni süprizleri duyurmuş olacağız. Bundan sonra bize durmak yok. Sizleri alıştırdık bir kere. Artık bir gözünüz sürekli sitemizde olsun: www.free2play.com.tr 


Yine çok yakın bir tarihta başlayacak olan Klan Savaşlarını çıtlatmak istiyoruz. Klanınızın en iyi olduğunu düşünüyorsanız, şimdiden Free2Play Online hesabınızı oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında başlatmayı planladığımız Klan Savaşları'nda her oyunun en iyi klanları kapışacak ve kazanan klanın üyeleri, bomba hediyeler kazanacaklar. Bir gözünüz sürekli Free2Play Online'da olsun. 


Herkese tekrar iyi oyunlar ve ilginize tekrar teşekkürler, 


Free2Play Takımı 


1SSN: 1306-3606 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Furkan Faruk Akıncı, faruk free2play.com.tr 


Göksu Sitesi Manolya Sok. B133A “Anadolu Hisarı / İSTANBUL 


Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Sinan Akkol, sinani»free2play.com.tr. 


Yayın Koordinatörü 
Tuğbek Ölek, tugbekiö free2play.com.tr 


İçerik ve DVD Editörleri 
Eren Okka, erenfreeZplay.com.tr 
İpek Cevahir, ipekisfree2play.com.tr. 


Kreatif Direktör 
Erden Gümüşçü, erdengfeeZplay.com.tr 


Grafik Asistanı 
Gülay Tezcan, gulayafree2play.com.tr 


Katkıda Bulunanlar 
Aras Ortaç, arassfree2play.com.tr Kemal Tuğrul Yeşilbek, kemalafree2play.com.tr Özdeş Üzen, azdesfree2play.com.tr Taha Sarı, tahadfreeZplay.com.tr Ufuk Özden, ufuksfree2play.com.tr 


Meb Geliştirme 
Ozan Özkan, ozanöfree2play.com.tr 


Organizasyon ve Topluluk Yöneticisi Damla Pınar Gök, damladireeZplay.com.tr 


Reklam Sorumlusu: 
Tuğbek Ölek, tugbekfree2play.com.tr 
Tel: 0216 465 98 50, Fax: 0216 465 9852 


SETİ YAPIM VE YAYINCILIK Hizmetleri San, Tic. Ltd. 
ti 
Adına Sahibi: Sinan Akkol 


Yönetim Yeri: 

Göksu Evleri Manolya Sokak B133A Anadolu Hisarı / İSTANBUL 
Tel:0216465 98 50 
Fax: 0216465 9852 


Basıldığı Yer: 
TURKUAZ MATBAACILİK YAYA. 
Akpınar Mah. Hasanbasri Cad. No:4 Sancaktepe / İstanbul 
Tel: 0216 585 91 02 
Fax: 0216 585 9130 
Basıldığı Tarih: 18 Mayıs 2011 


Dağıtım: TURKUVAZ Dağıtım Pazarlama A.Ş Yayın Türü: Yaygın, süreli, 3 aylık 


Free2Play, SETİ Yapım ve Yayıncılık tarafından yayınlanmaktadır ve basın-yayın kanunlarına uymaktadır. Bu dergideki yazılar ve görsel malzemeler SETİ Yapım ve Yayıncılık'tan yazılı izin alınmadan kaynak gösterilse bile kullanılamaz. 


SARNAUT 0 
JŞMAN LARDAN 


www.allodsti 


www.facebook.com, 


VOL ayaş deri 


FBAVDVD 


Artık intemet kotanızı öyun indirmeye harcamanıza gerek yok! F2P DVD, toplamda 
6 gigabute'tan fozla online oyun içeriğiyle yardımınıza yetişiyor; videolar, faydalı 
araçlar ve bonus materyallerle dolup taşıyor. 


OYUNLAR! 


Devasa online oyunların boyutu giderek büyüyor. Günümüzde 1 
gigabyte'in altında bir kurulum dosyası bulmak güç, bu dosyalar indirmeye uğraşmaksa ayrı bir dert. Bizde bu sayımızda Allods Online'in 3,64 gigabyte'lik dev kurulum dosyasını sizlerle paylaşıyoruz. 
Bununla yetinmiyor, Mythos ve Rappelz: İhtiras'ı da yanına ekleyiveriyoruz. Hepsi, Free2Play DVD'deki Oyunlar bölümünde. 


VİDEOLAR! 


Oyun dünyasını takip etmenin bir yolu da oyunlar için yayımlanan videoları izlemektir. Battlefield 3, Call of Duty: Call of the Dead, Crysis 
2, Dragon Age Il, Mortal Kombat, Mount & Blade: Ateş ve Kılıç, Portal 2 
ve The Elder Scrolls V: Skyrim gibi popüler oyunlara ait tam on iki adet yüksek kaliteli videoyu izleyin, siz de bu takipte geri kalmayın. 


ARAÇLAR! 


Her online oyun oyuncusu aynı zamanda bir bilgisayar kullanıcısıdır ve zaman zaman belirli uygulamalara ihtiyaç duyabilir. Free2Play DVD'nin içerisinde yer alan Araçlar bölümü bu ihtiyacınızı gidermek amacıyla en son ekran kartı sürücüleri, video codec'leri ve çok sayıda faydalı program içerir. Bakmadan geçmeyin! 


BONUS! 


Masaüstü resminden sıkılanlar için bu ayki DVD'lerimizde yer alan oyunlardan derlediğimiz otuzdan fazla duvar kağıdı bu bölümde yer alıyor. Allods Online ve Rappelz hayranıysanız, bu resimleri çok 


seveceksiniz. 


ww. free2play.com.tr 


KULLANIM KILAVUZU 


Elinizdeki DVD ile ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz? Hemen aşağıdaki sık karşılaşılan sorunlar ve çözümlerini gözden geçirin. Eğer yaşadığınız sorunun çözümü burada yer almıyorsa dvd6jreezplay.com.tr odresine veya internet sitemiz Üzerindeki forumlorımıza yazın, yardımcı olmaya çalışalım. 


“DVD ARAYÜZÜNÜ ÇALIŞTIRAMIYORUM.” 


Normal şartlar altında DVD arayüzünün yeni format atılmış bir sistemde dahi çalışıyor olması gerekiyor. Fakat eğer açılışta bir hatayla karşılaşıyorsanız, DVD içerisindeki Content klasöründe yer alan vcredist x86.exe adlı dosyayı çalıştırıp gerekli dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini sağlayabilirsiniz. 


“OYUNLARDAN BİRİNİ YÜKLERKEN 
KARŞIMA BİR HATA MESAJI ÇIKIYOR.” 


Aldığınız hata mesajının içeriği, büyük olasılıkla kaynağını da açıklıyor olmalı. 
Eğer aldığınız mesaja bir anlam veremiyorsanız bizimle paylaşın, üzerinde birlikte düşünelim. 


“DVD GARİP GARİP SESLER 
ÇIKARTIYOR.” 


Bilgisayarın DVD okuma işlemi esnasında garip sesler çıkartması normal 

bir durumdur. Fakat eğer bu sesler normalden daha yüksek sesli ve uzun süreliyse ortada bir problem var demektir ve bu problem DVD'nin kendisinden veya bilgisayarınızdaki DVD sürücüden kaynaklanıyor olabilir. Hangisinden kaynaklandığından emin olabilmek için basit bir mantıkla aynı DVD'yi başka bir bilgisayarda veya farklı bir DVD'yi aynı bilgisayarda çalıştırmayı deneyebilirsiniz. 


“OYUNLARDAN BİRİNİ YÜKLEDİM 
AMA ÇOK BÜYÜK BİR GÜNCELLEME 
YAPMAMI İSTİYOR.” 


DVD'mizde yer verdiğimiz kurulum dosyalarının en son sürümleri olmasına özen gösteriyoruz. Fakat eğer ilgili güncelleme DVD'ye ekleyebileceğimiz bir şekilde sunulmuyorsa veya dergimizin hazırlık aşamasından size ulaşana kadar aradan geçen süre içerisinde ilgili oyunun yapımcısı yeni bir güncelleme yayımladıysa internet sitesine başvurmalısınız. 


“VİDEOLARI 
OYNATA- 
MIYORUM.” 


Bu durumun çok sayıda sebebi olabilir ama en sık karşılaşılanı video codec'lerle ilgili olandır. 
Lütfen eğer varsa ilk olarak bilgisayarınızda kurulu olan codec'leri tamamen kaldırın ve Araçlar bölümüne uğrayıp K-Lite Codec Pack'in son sürümünü yükleyin. 


DVD İÇERİĞİ 


ALLODS ONLİNE 


Oyunlar: Allods Online, Mythos, Rappelz İhtiras 


Videolar: Batman: Arkham City, Battlefield 3, Call of Dead, Call 

of Juarez: The Cartel, Crysis 2, Dragon Age ll, Mortal Kombat 
Mount & Blade: Ateş ve Kılıç, 
Portal 2, Spider-Man: Edge of 
Time, Street Fighter X Tekken, The Elder Scrolls V: Skyrim 


Bonus: Oyunculara özel araçlar ve duvar kağıtları 


je 


LU 


JADDE VERSİYON 2.0 G 


E vet, yanlış duymadınız! Jadde yenileniyor, Jadde daha eğlenceli bir hale geliyor... 
Yüzlerce yeni eşya, yeni şarkılar, yepyeni arayüz, onlarca yeni etkinlik yakında sizlerle olacak! Jadde version 2.0 çok yakında... 

3D oyun olan Jadde, dünyada daha önce bir çok başarı yakalamış ve ödüller kazanmış Snail 


Game tarafından G.G.C. interactive desteğiyle geliştirilmiştir. Popüler sanal evrenleri, alışveriş, eğlence, iletişim ve avatar gibi özelliklere sahip büyük bir şehri barındıran bu oyun aynı zamanda sanal evrenlerde bulunmayan video chat, dans yarışmaları, görev sistemi, seviye 

ve yetenek geliştirme sistemi gibi özelliklerle “donatılmıştır. Bu sanal dünyada yeni arkadaşlar edinebilir, isterseniz bu arkadaşlarınızla oyun içinde evlenebilirsiniz! Her hafta düzenlenen —— dans yarışmalarına katılın ve dansın starı siz. 


olun! Jadde oyununa www.gameturk.com/por- 


tal/jadde/ adresinden ulaşabilirsiniz. 


ar 


GAMERSFRSTTEN YENİ BİR OYUN: HAILAN RISINGI 


amersfirst ilk Unity 3D tabanlı MMORPG Gİ oyunu Hailan Rising'i duyurdu. Oyun, geleneksel seviye sistemi yerine FPS tabanlı bir gelişim sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Hailan Rising, oyun sektörünün Unity 3D metoduyla tam kapsamlı olarak geliştirilmiş ilk PvP tabanlı fantezi MMORPG oyunu olma özelliğine sahip. 
Oyun, bir selin yok ettiği Halian dünyasının kıyamet sonrası atmosferinde geçiyor. Oyun cular kendilerini korkunç selin çekilmesiyle birlikte hayatta kalmış olarak buluyorlar. 
uncular sekiz karakter sınıfından birini ve ittifak kuracakları ulusu seçmeleriyle birlikte oyuna başlıyorlar. Ulusların birbirleriyle kıyasıya çekişmesi, oyuncuları kendi topraklarını P tabanlı bir mücadeleyle savunmaya zorluyor. 


karada, denizde ve havada 


Halian Rising, geleneksel seviye sistemini FPS türü bir gelişim sistemiyle değiştiriyor. 
Oyuncuların bireysel mücadele becerilerini geliştirirken, diğer sınıflardan yeni beceriler öğrenmeleri gerekiyor. 

Halian Rising'in önemli özellikleri 

Etherea Sistemi: Oyuncular kendilerine yabancı olan sınıflardan her türlü beceriyi öğrenebiliyor. 


Eşya sınırı yok: Oyuncular herhangi bir sınır 


olmaksızın her türlü eşya ve silaha sahip 


olabiliyor. 


Geniş kapsamlı PvP: Oyuncular her an kendilerini yüzlerce oyuncunun katıldığı bir PvP 


mücadelesinde bulabiliyor. 


GamersFirst'ün COO ve CTO'su Bjorn Book larsson Hailan Rising için şunları söylüyor: “Hailan Rising daha önce piyasada hiç görme diğimiz türden bir MMORPG oyunu. Birçok MMO türünün en iyi özelliklerini yeni teknolo: jilerle birleştirerek GamersFirst portföyünde ilk olan bir oyun deneyimi yarattık. 

Halian Rising'in yapımcısı Adam “CaliMaestro" Smithise uzun vadeli karakter gelişimi ile ani aksiyonu birleştiren bir oyun yapmanın hayalini her zaman için kurmuş olduğunu belirtiyor ve ekliyor:"Hailan Rising'de hem hırslı PvP severleri hem de ticarete odaklanmaktan hoşlanan MMORPG tutkunlarını mutlu edecek 


benzersiz bir ortam yarattık” 


Hailan Rising önümüzdeki günlerde Türkiye'de ücretsiz olarak oynanabilecek şekilde yayında olacak. 


AN 
ER — 


CERON WARS. 
AÇIK BETA TÜM 
HIZIYLA SÜRÜYOR 


zun ve itinalı bir yapım sürecinden 

geçen Ceiron Wars, Aralık'ta kapalı beta ile başladığı yayınına Şubat'ta başlattığı açık beta süreciyle devam ediyor. BBGsite.com'un düzenlediği yarışmada “En Çok Beklenen Oyunlar" kategorisinde üçüncülük elde eden Câidot oyunu, yeni oyuncularını bekliyor. Bir yandan da güncellemelerle oyundaki eksiklikler gideriliyor, dengesizlikler eşitleniyor. Ceiron Wars'u www.ceironwars.com adresinden ücretsiz oynayabilirsiniz. 


www.freeZplay.com.tr 


3 NİSAN ARTIK SANAL 
DUNYALARDA DA KUTLANIYOR! 


PRISTON TALE 2'DEN 
GÜZEL HABERLER 


eklenen haber geldi ve Priston Tale 2, açık 

beta sürecine Mart sonu itibariyle başladı. 
Açık beta ile yeni bir güncelleme de oyuna dahil oldu.Bu güncellemeyle güncellenmiş kullanıcı arayüzü ve aranabilir NPC'ler eklendi, binlerce hata ve metin düzeltmeleri yapıldı. Bu sürecin başlamasıyla müthiş bir etkinlik de başlamış oldu. Oyunda 49. seviyeye ulaşanlar 1000TL'ye varan para ödülleri kazanacaklar! Eğer oyunun DVDini edinmek isterseniz, yapmanız gereken şey çok basit: Sitedeki ilgili yerde bulunan formu doldurup göndermek. Kargo ücretini karşılama: nız koşuluyla oyun DVD'si ve ekstra hediyeler sizin olacak. Prison Tale 2'ye pt2.gamerkraft.com. 


tr adresinden ulaşabilirsiniz. 


ALLODS ONLİNE TÜRK 
OYUN SEVERLERİN 


BEĞENİSİNE SUNULDU 


ail.Ru Games, Allods Online' itinalı yerelleştirme çalışmalarının ardından Türk oyun severinin beğenisine sundu. Duyurulmasıyla bilikte dikkatleri bir anda üzerine çeken yapım 15 Mart'ta başladığı kapalı beta sürecinden kısa zamanda çıkarak çıkarak açık beta sürecine girdi. Allods, Türk oyuncusuna tamamen Türkçe olarak sunuluyor. 
Oyundaki 1 milyon kadar kelime Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Sadece metin ile sınırlı kalmamış, karakter seslendirmeleri için 12 kişi 2753 adet ses dosyasını seslendirmiş. Ayrıca Allods'ta bulunan Hristiyan kültürüne ait simgeler de, yerelleştirme çalışmaları dahilinde değiştirilmiş. Oyuncuların Allods'a gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyleyen Mail. 
Ru Games, istemci tabanlı farklı yeni oyunların da Türkiye pazarına sunulabileceğinin sinyallerini verdi. 
Alllods Online, ücretsiz olarak wwwallodstr.com adresinden indirilip oynanabiliyor. 


Ti ürkiye'nin en başarılı oyun sitelerinden biri olan Sanalika, 23 Nisan 


Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, oyun içerisinde düzenlediği kültürel etkinlikler ile kutluyor. Bu yılki 23 Nisan teması, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın katkıları ile, “Çocuklar İçin Güvenli İnternet” olarak belirlendi. 


Dünya çocuklarını temsil eden çizgi karakterlerin de katılacağı kutlamalarda, çocukları eğlendirirken eğiten; güvenli internet kullanımı hakkında bilinçlendiren etkinlikler yer alacak. 


Türkiye'deki oyun sitelerinde, çocuklar için güvenli internet bilincine örnek olacak yeni uygulamalar gelişmeye başlıyor. Çocukların, vakit geçirmeyi çok sevdikleri sosyal oyun sitelerinde, sakıncalı içeriklere maruz kalma riskleri, ebeveynleri en çok tedirgin eden unsurlardan biri. Yeni güvenlik önlemlerinin başında gelen “Cep Telefonuyla Üye Onay Sistemi” sayesinde, kullanıcılar artık yetkili kurumlar için ulaşılabilir kişiler haline geliyor. 18 yaş altı kullanıcılar için ise,“Ebeveyn Onaylı Üyelik Sistemi” kullanılıyor. Ebeveynlerin, bilgisayarlarına ücretsiz olarak yükleyebilecekleri “Aile Koruma Programı” le çocuklarının oyun sitelerinde geçireceği zamanı kontrol altında tutabilmesi de geliştirilen uygulamalar arasında. 


Güvenli internet kullanımı için öncü olacak önlemlerden bir diğeri, uygunsuz içerikli konuşmaların önüne geçilmesini sağlayan özel filtre sistemleri. 
Çocukların oyun sitelerinde karşılaşma riski olan küfürlü konuşmalar; cinsellik içeren veya cinselliği çağrıştıran sözler; kumar, uyuşturucu madde vb. kötü alışkanlıkları çağrıştıran her tür içerik ve kişisel bilgilerini paylaşmaya yönlendirecek konuşmalar otomatik olarak engelleniyor ve oyun içerisinde görüntülenmiyor. Böylece çocuklar, risk taşıyan herhangi bir içeriğe maruz kalmadan, kendi yaş gruplarından kullanıcılar ile sohbet edebiliyor, oyunlar oynayabiliyor, gerçek hayatta yapmayı sevdikleri aktivitelerin sanal karşılıklarını gerçekleştirebiliyorlar. 


Bilinçli ve duyarlı internet için umut verici olan bu yeni yaklaşımlar, çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Ebeveynlerin oyun siteleri hakkında araştırmacı ve seçici olması; çocuklarını bu bilinç ile doğru oyun sitelerine yönlendirmesi gerekiyor. 
Çocukların oyun sitelerine olan yoğun ilgilerini bir iletişim ve eğitim kaynağı olarak değerlendirmek ve bu oyunları, aynı zamanda kültürel aktivitelere de katılabilecekleri, sosyal gelişimlerini destekleyecek sanal platformlara dönüştürmek mümkün. 


FREEZPLAY'DE BEDA 


V 


GÜNLER 


FREE2PLAY'İN BEDAVA GÜNLER KAMPANYASI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR! 


ubat ayında başladığımız bedava promo kod kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Yüzlerce 


oyuncu etkinliğe katılıp kodlarını aldı ve kullandılar bile. Siz kampanyaya hala katılmadıysanız üzülmeyin, Bedava Günler daha uzun süre sizlerle olacak. Hemen şimdi Free2Play'in internet üssüne, www.free2play.com.tr adresine giderek kayıt olabilir ve kod kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Nedir bu kod kampanyası? 

Etkinliğimizi yeni duyanlar için açıklayalım. 
Şubat ayında seçkin MMO oyunlarının bulunduğu listemizle Bedava Günler adi 


altında bu etkinliğe start vermiştik. Etkinliğimiz, forumlarımızda aktif olarak bulunan herkese, onlar diğer oyuncularla MMO dünyası hakkında istediklerini konuşurken, bir yandan da puan kazandırmayı amaçlıyor. 
Bu puanlar belli bir seviyeye geldiğinde seçeceğiniz oyunun promo kodunu bedavaya alıp kullanabiliyorsunuz. Promo kodlarınız oyunda size yardımcı olacak çeşitli imtiyazlar sunuyor. Eşi benzeri olmayan bu etkinlik sayesinde normalde parayla satılan kodları Free2Play ile bedavaya alıyorsunuz. 


Hangi oyunların kodları alınabilir? 

Şu anda Point Blank, Rappelz, Shaiya Online, Florensia, S4 League, Avalon Heroes ve daha birçok oyunun arasında bulunduğu, zamanla aralarına yenilerinin de ekleneceği oyun listemizden seçtiğiniz oyunun promo kodunu bedavaya götürebilirsiniz. Tüm oyunları görmek için sitemize bir uğrayın çünkü yıl boyunca yeni oyunlar listeye eklenmeye devam edecek. 
Elinizi çabuk tutup, şimdiden başlayabilirsiniz puan toplamaya. 


Ayrıca kodları sadece puan yöntemiyle dağıtmıyoruz. Zaman zaman hem anket 


yöntemiyle hem de forum içi küçük etkinliklerle daha sınırlı sayıda hediye paketi veya promo kod dağıtımlarımız da oluyor. 
Bu yüzden sevdiğiniz oyunların başlıklarını takip etmeye devam edin. 


Nasıl kod kazanırım? 

Yapmanız gereken çok basit: İlk başta elbette sitemize girip üye olmalısınız. Ücretsiz üye olduktan sonra forum sayfamıza gidin. 
Forumumuzda sizler gibi birçok MMO oyuncusunun açtığı başlıkları ve yazdığı mesajları göreceksiniz. Forumda yazdığınız mesajlar, açtığınız başlıklar, okuduğunuz haberler gibi çeşitli aktivitelerinizden puanlar kazanacaksınız. Bu puanlar sonunda sizin kod almanıza yarayacak. Belli bir puana ulaştığınızda, vitrinimizden seçtiğiniz oyunu sepetinize ekleyecek ve karşılığında kodunuzu alacaksınız. Hiçbir şekilde ücret ödemenizi gerektirmeyen bu etkinlikle oyunlarınızda size ayrıcalıklar kazandıracak promo kodlara sahip olacaksınız. 


Puan kazanırken çok dikkat etmeniz gereken bir husus da var. Etkinliğimize kötü niyetli kişiler de katılıyorlar maalesef. Bu kişiler forumumuzda kolayca tespit edilebi- 


A Tw 


Kodlarınızın oyunlarda nasıl kullanılacağını forumlanmızdeki rehberlerden öğrenebilirsiniz. 


liyor. Tespit edildiği an, uyarılmaksızın tüm puanları siliniyor. Yani yaptıkları yanına kar kalmıyor. Eğer siz de cezalı duruma düşmek istemiyorsanız, size tavsiyemiz mesaj yazarken anlamlı ve birkaç cümleden oluşan mesajlar yazmanız, gereksiz konular açmamanız. Yapmanız gerekenler sadece bunlar. 


Seçtiğim oyunun kodunu nasıl alırım? 
Puan birimimizin adı F2P. 75 F2P'ye ulaştığınız vakit, kod alabilme hakkınız doğuyor. 
Alabileceğiniz kod sayısı sınırlı olmadığından, farklı oyunların kodlarını da alabilirsiniz. Bu puana ulaştığınızda sağ taraftaki “Kodlar” bağlantısına gidip oyununuzu seçiyor ve sepetinize etkliyorsunuz. Daha sonra işlemi tamamladığınızda kodunuz size özel olarak anında sunuluyor. Eğer sistemimizden kod satın almakta zorluk yaşıyorsanız, sizin için hazırlanan videolu rehberimize de göz atabilirsiniz. Bu rehberi http://bit.iy/f2p-kod adresinden izleyebilir, kolaylıkla kod alabilirsiniz. 


Bu kodları oyun içinde kullanmanız için rehberlerimiz de hazır. Alacağınız oyunun forumumuzdaki kategorisinde sabit olarak bulunan başlıkta kodunuzu nasıl kullanaca- 


—ğçğşğjğreezplay.comitr 


ğınız resimli anlatımlarla mevcut. 


Etkinlik ne kadar sürecek? 

Etkinliğimiz yıl boyunca devam edecek 

ve sizlere ücretsiz kod dağıtmaya devam edeceğiz. Listemize yeni yeni oyunları da ekleyerek kampanyamızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yukarıda cevaplamaya çalıştığımızsık sorulan hususları okuyarak sıkıntı yaşamadan kod sahibi olmanız mümkün. 


Türkiye'nin ilk ve tek MMO dergisi Free2Play'in size sunduğu bu eşsiz fırsattan mutlaka yararlanın. Etkiliğimiz boyunca MMO'lar hakkında sohbet edin, sitemizden 


MMO piyasası hakkında son haberleri alın. 
Ayrıya yeni sayılarımız ile ilgili bizi takip etmeyi de sürdürün. 


Bizi sosyal ağlardan da takip edebileceğinizi hatırlatıyoruz. Sadece kampayamızla ilgili gelişmeleri değil, sitemizle ilgili tüm haberler ve yenilikler için Free2Play'in sosyal ağlarından da yararlanabilirsiniz. Facebook hayran sayfamızı (facebook.com/free2play- dergi) ve Twitter sayfamızı (&free2playdergi) takip etmeyi unutmayın. 


Hala katılmadıysanız, hemen sitemize girin ve yazmaya başlayın. Bu kıyağımızı da sakın unutmayın ;) -Taha Sarı 


HABER Kurumsal 


MAİL.RU GAMES, JUGGERNAUT BETA SÜRÜMÜNÜ SUNAR 


zun zamandır beklenen Aksiyon-RPG oyunu “Juggernaut”resmi beta sürümüyle kullanıma açıldı. MailRu 6 
U) tüm İngilizce konuşan oyuncuları, daha Avrupa pazamna sürülmeden Rusya Oyun Geliştiricileri Konferansı KRIda 
2010 Yıı En İyi Browser Oyunu” sıfatını kazanan oyuna katılmaya ve onu test etmeye davet ediyor Oyuncular hemen 

juggergame.com adresini ziyaret ederek kayıt olabilirler Juggermauıt tamamen browser pencerenizde oynanabilir 

Bir istemci kurmanıza ve internetten hiçbir dosya indirmenize gerek yoktur. Tabii ki arzu eden oyuncular için Mail.Ru Games tarafından sağlanan bir istemci mevcuttur. 
Juggemaut tamamen ücretsiz, browser tabanlı, üstün grafiklere sahip, üç boyutlu ve karmaşık bir dövüş sstemi olan bir aksiyon RPG oyunudur. Oyunun sürükleyici hikayesi, oyuncuyu daha oyunun başında üçsnıf arasında, toprak ve güç uğruna yüzyıllara 

en bi savaşın ortasına atıyor. Her kesimin en gözüpek savaşçıları, çok narrastlanan, efsanevi uggermant zet giymeye 


hak kazanıyor Bu zırhlar, sahibinin bedeniyle bütünleşerek onları manlarnınn kudretli savaşçıları haline dönüştürüyor. 


Oyun, hızlı gelişen, azgın dövüşlerin etrafında dönüyor. Oyuncu, oyuna başlar başlamaz, arenada dövüş kabiliyetlerini ispatlama. 


Yaratıklar avlayıp çeşiti görevleri tamamlamak gbi oyuncula- 


JOoYMAX'TEN 
MMOFPS ATAGI 


gi) ikroad Online'in yayıncısı olan Joymax, MMO piyasasında 
MMOFPS'lere artan ilgiye kayıtsız kalmadı ve iki yeni MMOFPS oyunu için düğmeye bastı. Popüler Special Force ve Karma Online oyununlarını bünyesine katan Joymax, pastadan kendi payını almak istiyor. 
Akıcı bir yapıya sahip askeri savaş oyunu Special Force, kullanıcı dostu sistem gereksinimleriyle tüm oyunculara göz kırpıyor. Basit tarzı ile beğeni toplayan oyun yakında Joymax ile yayına açılacak. Karma Online ise, yirminci yüzyılın 


şansı ediyor. Fakat kimse kesinlikle bir PvP dövüşüne zorlanm 


karakterlerini geliştirmeleri içn birçokseçenek var 


Piyasadaki diğer oyunlara kıyasla uggeraut'un fark ir sunucu üzerinden bütün dillere açik olacak olmasıdır.Bu özelik, oyun uların uluslararası platformda birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayarak oyuna benzersiz bir nitelik katacak, Oyuncular dilerlerse 


görmek istemedikleri dileri kapatabilecekler. 


son yarısında çoğalan savaşlardan besleniyor. İkinci Dünya Savaşı temalı 

Karma Online için net tarih verilmese 

de 2011 ortalarında yayınlanması bekleniyor. 


E lectronic Arts, şimdi de free2play oyun sektörüne girdi. Ücretsiz oynanabilen oyunlarını Play4Free markası adı altında yayınlayan firma, oyun. 
dağıtımını da internet üzerinden yapıyor. Popüler oyunları Battlefield ve Need for Speed'in de aralarında 


bulunduğu 8 oyunu ücretsz larak sunun EA, tem Mali sistemiyle oyunculara ayncalılı hizmetler sağayacak. Daha önce hizmete açtığı Battlefeld Heroes 


oyununu da bu çatı altında toplayan firmanın diğer oyunlarıysa Need for Speed: World, Battlefield: PAF, Lord of Ultima, BattleForge, Dragon Age Legends, Mirror's Edge 20 ve son olarak Tiger Woods PGA Tour Online. Daha fazla bilgi çin EX'in Play4Free sitesini ziyaret edin: www.play4free.com 


JOYGAME BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR! 


seneden beri Türkiye'de oyun sektörünün gelişmesi için büyük çaba sarf eden, verdiği hizmet ve kaliteli oyunlarıyla 

2 5.000.000 üye sayısına ulaşan Joygame, 74 kişilik büyüyen kadrosuyla yeni ofisine taşındı. 
SHR Şirketler Grubu'nun Pazarlama Direktörü Ozan Aydemir konuyla ilgili “Yeni ofisimizin özellikle çok daha eğlenceli ve renkli bir ortam olması için uğraştık. Oyunculara verdiğimiz kaliteli hizmetin çıkış noktası olan ofisimizin, çalışanlarımız içinde özel bir yer olması bizim için çok önemli.” açıklamasını yaptı. 
Bunun yanısıra Joygame, 2011 yazında yeni bir MMORPG oyunu için Tayvan'nın en büyük online oyun firmalarından WAYI Interactive ile sözleşme imzaladı. Konu ile ilgili SHR Şirketler Grubu Pazarlama Direktörü Ozan Aydemir, “Yaklaşık bir senedir 100'den fazla firmadan 200'e yakın oyun test ettik ve etmeye devam ediyoruz. WAYI Interactive ile yaptığımız anlaşma ile Joygame oyuncularına en kısa sürede çok beğenecekleri yeni bir MMORPG oyununu hediye edeceğiz. Tayvan, Çin ve Japonya'da çok popüler olan oyunun Türkiye'de de popüler olacağına inanıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki oyunumuzdaki içerik şimdiye kadar gördüğünüz MMORPG oyunlarından kat kat fazla. Tabii ki şuan ismini söylemiyorum çünkü lokalizasyon çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı. 


—————— < 


GAMEBAYİ ARTIK SADECE BİR E-PIN SATICISI DEĞİL 


ameBayi sektördeki konumunu sağlamlaştırıyor. Artık sadece bir e-pin. 
satıcısı değil, aynı zamanda bir partner, Sahip olduğu topluluğu değerlendirme yoluna giren GameBayi, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen firmalar için hem e-pin satıcısı, hemde bir yol gösterici niteliğinde. Yeni giriş yapacak oyunların reklam ve tanıtım, ihtiyaçlarını karşılayan firma, halihazırda sürdürd inlerin satışına da devam 


ediyor. GameBayi, Türkiye sektöründe partnerlik rolü ile 10 farklı projeyle yakın vadede başarı amaçlıyor. Sahip olduğu portallar ve internet kafelerle sürekli iletişim halinde bulunan firma, oyuncuların istek ve taleplerini de gözardı etmiyor. Müşteri memnuniyetinin üst seviyede olduğu GameBayi, şimdiye dek olduğu gibi ilerde de nice yeniliklerle Türk oyuncusunun yanında olmaya devam edecek, 


OYUN STÜDYOSU: SANALİKA ARTIK DAHA GÜVENLİ BİR SANAL DÜNYA 


ürkiye'nin en başarılı oyun sitelerinden biri olan Sanalika, çocuklar için güvenli interete öncü olacak özelliklerle yenilendi. 
Sanalika'nın yaratıcısı Oyun Stüdyosu, geliştirdiği 5 Aşamalı Güvenlik Sistemi ve Cep Telefo- 
'nuyla Üye Onay Sistemi ile, bilinçli ve duyarlı intemet için örnek bir anlayış sergiliyor. 
Sanalika, kullanıcıların kendilerini çizgi karakterlerle ifade edebildikleri, arkadaşlarıyla sohbet edip oyun oynayabil i, renkli mekanlardan. 
oluşan, şehir görünümünde bir sanal dünya. 
Günden güne gelişen bu eğlenceli dünyada, oyuncular cadde ve parklarda geziyor; konser, sinema, sergi gibi kültürel aktivitelere katılıyor; dart, tilt, pong gibi oyunlar oynuyorlar. İsterlerse kostümcü, kuaför, oyuncakçı gibi mağazalara uğruyor; ev ya da kafe alıp zevklerine göre dekore ediyorlar. Çocuklar, gerçek hayatta yapmayı sevdikleri hemen hemen her şeyin sanal karşilığını bulabildikleri Sanalika dünyasında, artık daha da güvenli bir şekilde vakit geçiriyorlar. 
Sanalika'nın yeni güvenlik önlemlerinin başında, uygunsuz içerikli konuşmaların önüne geçilmesini sağlayan “5 Aşamalı Güvenlik Sistemi” geliyor. Geliştirilen filtre sistemi sayesinde, çocukların oyun sitelerinde karşılaşma riski olan küfürlü konuşmalar; cinsellik içeren veya cinselliği çağrıştıran sözler; kumar, uyuşturucu madde vb. kötü alışkanlıkları çağrıştıran her tür içerik; MSN'den görüşme, kamera açma gibi kullanıcı- 


lanı kişisel bilgilerini paylaşmaya yönlendirecek konuşmalar otomatik olarak engelleniyor. 

“Cep Telefonuyla Üye Onay Sistemi” sayesinde, Sanalika kullanıcıları oyun içinde anonim olarak yer almaya devam ederken, Oyun Stüdyosu için ulaşılabilir kişiler haline geliyor. Sanalika, 
18 yaşaltı kullanıcılar için ise, “Ebeveyn Onaylı 
Üyelik Sistemi'ni zorunlu tutuyor. Çocuk kullanıcılar, Sanalika'ya kayıt olurken belirttiği doğum tarihine göre, 7-12 veya 13-17 yaş aralığı için programlanmış dünyaya dahil ediliyor ve sadece bu yaş grubu ile iletişim kurabiliyor. 
Ebeveynler aynı zamanda, bilgisa-yarlarına ücretsiz olarak yükleyebilecekleri “Aile Koruma Programı”'ile çocuklarının Sanalika'da geçireceği zamanı kontrol altında tutabiliyorlar. 

Tüm yeni özellikleri ve geliştirdiği güvenlik sistemleri ile Sanalika, hem çocuklar, hem ebeveynleri için ideal bir sanal dünya sunuyor. 


APB GAMERSFIRST İLE ÜCRETSİZ 


OYNANABİLECEK! 
İİ 


yankı uyandıran fakat mali sorunlar ne vaded Productions aracı 


haklarını, alt kuruluşu 


cisi Realtire Worl 


kent San Paro'nun iki rakip grubu İnfazcı ve Suçluların günümü 


an yaratan All Points Bul 

nin en popüler adresi ömrü kısa süren All Points Bi yla eldee arafından perakende usulüyle satılıyordu. Kapalı beta 


ner3First say erkes samersfirst, oyun dünyasında büyük adlı MMOTPS oyununun fikti mülkiyet 


ini duyurdu. Oyun, daha önce İskoçya merkezli oyun 


girmiş olan APB, kurgusal le geçen mücadelesini konu alan bir MMOTPS oyunüdur 


Oyuncular diledikleri gruba katılıp daha sonra kendi takımlarını oluşturabiliyor ve kentsel bi arka planda birbirleriyle 


mücadele edebiliyorlar. APB hakkında 


ha fazla bilgiye gamersfirs.ekolay.net/apb/ adresinden ulaşabilirsiniz 


SHR ŞİRKETLER 
GRUBU YENİ 
CEO'SU İLE YOLA 
DEVAM EDİYOR 


T ürkiye oyun sektörüne emin adımlarla giren SHR / Joygame firması, büyüyen yapısını daha da güçlendiriyor. Güçlü ve deneyimli kadrosuyla, önemli yenilikleriyle hizmetlerine devam 
eden SHR Grup Şirketleri'nin başına 01 Şubat 2011 
tarihinden itibaren Sayın Barış Özistek geçmiştir. 
Konu le ilgili SHR Şirketler Grubu CEO'su Barış Özistek, “Gençliğim Türkiye oyun dünyasının içinde geçti diyebilirim. SAR şu an Türkiye'nin en büyük online oyun firması, Aslında içinde bulunduğumuz. 
sektörü dijital eğlence sektörü olarak adlandırabiliriz. Eminim birçok kişinin hayali, hobisini iş olarak yapabilmektir. Dolayısıyla SHR'den teklif aldığımda tereddüt etmeden kabul ettiğimi söyleyebilirim” açıklamasında bulundu. 


MYTHOS KAPILARINI 
OYUNCULARA AÇTI! 


Hİ ack'n'Slash tarzı MMO oyunu 


sevenler için müjdeli haber Mythos'tan nihayet geldi. Oyun, kapılarını oyunculara ardına kadar açtı. Resmi haber şöyle:“Sonunda oldu; o kadar zamandır beklediğimiz gün nihayet geldi! Resmi start günü. Sunucularımızan çevrimiçi olduğunu ve HERKESİN Uld dünyasını ziyaret edebileceğini gururla açıklarız. 


Hala bir hesabın yoksa, hemen şimdi buradan bir tane oluşturabilir ve hemen oynamaya başlayabilirsin. Kayıt 
işlemlerinin tamamlanmasının 15 
dakika kadar sürebileciğini lütfen göz önünde bulundur. 


Ellerde baltalar, omuzlarda tüfekler ve gönüllerde yanan ateşle sizleri dünyamızda görmeyi ümit ediyoruz. Şimdi bu büyük maceraya başlamanın tam zamanı. Uld toprakları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor ya da oyun hakkında genel detayları okumaya niyetlendiysen aradığın her şeyi bulabileceğin yeni Topluluk Sitemiz tam sana göre o zaman.” Mythos'a Www. 
mythos-europe.com/tr adresinden Türkçe olarak ulaşabilirsiniz. 


w 


öy 


EFSANE: EJDERHALAR MİRASI'NDA BEKLENEN GÜNCELLEME 


fsane: Ejderhalar Mirası oyuncularını, çok yakında yapılacak olan güncelleme ile yepyeni özellikler içeren dopdolu bir içerik bekliyor. Oyuncular, el değmemiş bir bölge olan Sonsuz Ayaz Adaları'na, zorlu ve karmaşık görevleri geçerek ulaşmaya çalışacak. Cesur gezginleri, vahşi kutup ayılarının ve Yetilerin yanı sıra, bir dizi macera ve tehlikeli tuzaklar bekliyor. Yenilikle bunlarla sınırlı kalmıyor, iki yeni instance daha ekleniyor oyuna. “Terkedilmiş Demirci Dükkanı” instance'ı tek olarak katılabilinen ilk instance olacak. Oyuncular burada korku salan Ateş Golemi'ni haklamaya çalışacak. 


Efsane: Ejderhalar Mirası'nın şerefli hanlıkları için de güzel haberlerimiz var. Hanlıklar, artık bir hanlık bayrağı sahibi olabilecekler. Bayraklar, bayraktar tarafından taşınacak ve tüm hanlık üyelerine dövüşlerde avantaj getirecekler. Bu değerli özelliği savaşçılar, yepyeni bir onur çeşidi olan “Hayalet Büyücüleri” onur puanlarını kullanarak elde edebilecekler. 


Oyuncular için ödeme koşullarında da kolaylıklar geliyor! Bundan böyle, alınan krediler önceden belirlenen oranlarla geri ödenebilecek. 


Güncelleme tabii ki sadece bu sözü edilenlerden ibaret değil. Çoğu var, azı yok! Yepyeni görevler, kaynaklar, karakterler, evcil ve binek hayvanlar, ödüller, kısacası yepyeni bir oyun sizleri 
bekliyor! Güncelleme, 27 Mayıs 2011 
tarihinde gerçekleşecek. Güncelleme sırasında sunucular kapalı olacağından giriş yapılamayacak. Ejderhalar Mirası'nı www.dwar.gen.tr adresinden oynayabilirsiniz. 


Sert were oyurerer 


E 


GüL ARS. 2 


EDİTÖRÜN SECTİKLER 


imdiye kadar devasa online'lar hakkında, özellikle de Free2Play 

2d oyunlar üzerine birkaç forumdan öte kimseyi doyuracak çevrimiçi içerik yoktu. Bu amaçla onlarca web sitesi kuruldu amane yazık ki hepsi de hüsranla sonuçlandı. Ta ki, Free2Play Online açılana dek. 
Free2Play Online, devasa online oyunlar hakkında ulaşabileceğiniz en kapsamlı rehberlere, incelemelere, videolara ve diğer her türlü bilgiye sahip olan tek web sitesi. 


Free2Play Online'da sadece düz yazılar 

ve makaleler yok. Türkiye'de oynanan en popüler devasa online oyunların kendilerine ait forum bölümlerinde sizin gibi oyuncularla buluşup tartışma, bilgi ve tecrübelerinizin yanı sıra ekran görüntüleri ve videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşıp yarışmalara katılma imkanınız var. 


KAZANAN OYUNCULAR 
Free2Play Online'ın belki de en büyük 


özelliği, Oyuncular bölümü. Burası sitemizin sosyal medya kısmı, tıpkı Facebook gibi. Hatta Free2Play Online'a üye olduktan sonra dilerseniz Facebook hesabınizi bile buraya bağlayabilirsiniz. Oynadığınız oyunlar için gruplar kurup diğer oyuncularla sohbet edebilir, hatta ve hatta klanlarınız için birer grup açıp yeni üyeler toplayabilirsiniz. Blog tutabilir, arkadaşlarınızın duvarlarına yazabilir, oyunlardan aldığınız görüntüleri profil sayfalarınıza yükleyebilir, videoları veya diğer arkadaşlarınızın karakterlerini etiketleyebilirsiniz. 
Burada aklınıza gelen her şeyi paylaşmak mükün. Elbette, kurallar dahilinde. 


Sitede geçirdiğiniz zaman ve bu sırada yaptıklarınız karşılığında kullanıcı puanı kazanmaya ne dersiniz? Artık bu kullanıcı puanlarıyla oynadığınız oyunlar için ekstra eşyalar ve güçler satın alabileceksiniz. Tabii her gün, her an yapabileceğimiz sürprizlerle büyük ödüller kazanma şansınız da var. 


www.freeZplay.com.tr 


Yepyeni Shooter . 44” 
Browser Oyunu 


Web tabanlı devasa online oyunların tümüne ulaşabileceğiniz kaynak sayfalarımızın yanı sıra, onlarca oyunun en güncel rehberlerini okuyup diğer oyunculardan bir adım öne geçebilirsiniz. Ya da en son haberleri takip ederek değişen oyun dinamiklerinin farkına varıp rakiplerinize fark atabilirsiniz. Yeni Free2Play oyunlar arıyorsanız, Yakında Geliyor bölümümüze bakıp dişinize göre oyunlarla, zevkinize göre evrenlere yol açabilirsiniz. Hangi oyunlarin ne kadar ilgi gördüğünü izleyebilir ve böylelikle en son oyun trendlerinden uzak kalmazsınız. 


Daha fazlasını öğrenmek için www.free2play.com.tr adresine tıklamanız yeterli. 
Free2Play Online, bundan sonra devasa online oyunlar hakkındaki en geniş içerikli Türkçe kaynak, ve oyuncuların oyun dişında zaman geçirmek isteyecekleri ideal platform olacak. 

-Berkant Akarcan 


Fön NA 
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PAY BY ME 


yunculara ve sosyal ağları kullananlara mobil ödemenin rahatlığını sunan Payby.Me kurucu 


ortaklarından Emre Gürsoy ile yaptığımız bu röportajımızda hızlı, kolay ve güvenli bir ödeme alternatifi olan sistemleri ine konuştuk. 


Payby.Me nedir, biraz bahseder misiniz? 
Nasıl meydana geldi böyle bir proje? 
Emre Gürsoy: Payby.Me, 2010 Mart ayında 


Pik 


kurulumunu tamamladığımız, Türkiye dahil 
27 ülkede direkt operatör bağlantılarıyla 
mobil ödeme hizmeti sunan tek Türk firmasıdır. Bizi en çok gururlandıransa bu noktaya 
6 aydgibi kısa bir sürede ulaşmış olmamız. Bu 
yeni oluşumdan önce de medya devlerin- den birinde İnteraktif Medya'da Mobil Finansal Servisler ve Oyun kategorilerini: yöneticiliğini yapmaktaydım. 2010 Nisan'da ayrıldıktan sonra sektörün bu yöndeki ihtiyacını karşılamak ve ülkemize uluslararası bir 


platformda değerli bir yatırım kazandırmak için Payby.Me'yi kurduk. 


Peki sisteminizden biraz 

bahseder misiniz? 

Emre Gürsoy: Payby.Me, kayıt gerektirmeden cep telefonunuzla faturalı ya da ön ödemeli hatlarınızdan özellikle internet üzerinde güvenli ödemeler yapmanızı sağliyor. Tek yapmanız gereken Payby.Me ya da Payby.Me üye iş yerlerinden istediğiniz 


ürünü satın almak için tıklayıp cep telefonu numaranızı ekrana girmeniz ve sonrasında size gönderilecek onay mesajına EVET yazarak cevap vermek. Ekstra bir bedel yok, ücret ne ise KDV dahil faturalı hatlarda faturalarına yansıyor ve ön ödemeli hatlarda mevcut krediden düşüyor. 


Hangi oyun firmalarıyla ya da oyun firmaları dışında başka ne tür firmalarla çalışıyorsunuz? 

Emre Gürsoy: Payby.Me'nin portföyüne baktığınızda çoğunlukla uluslararası pazar- da kendini kanıtlamış ve marka bilinirliği yüksek firmalar görebilirsiniz. Bunların en başında Facebook, Hi5, Gameforge, Nexon, Activision Blizzard, Disney, Zynga, Playdom, Stardoll, Gaia Online gibi markalar geliyor. 
Türkiye'de ise Doğuş Yayın Grubu, Magnet, Yonja, BKM Mutfak, Nesine, Sony Music gibi firmalar da var. Bu saydıklarımın dışında 2000'in üzerinde üye iş yeri doğrudan ya 

da iş ortaklarımız aracılığıyla Payby.Me'nin altyapısını kullanmaktadırlar. Global markaların ödeme ekranlarında gördüğünüz Zong, Mopay, Fortumo, Mobile First, Xsolla gibi. 
birçok ödeme şirketi de Türkiye dahil birçok ülkede mobil ödeme altyapısını Payby. 
Me'den almaktadır. Sizin de görebileceğiniz gibi yoğunluk oyun firmalarında ama sosyal ağlar ve diğer dijital ürün satıcıları da vermiş olduğumuz bu hizmetten faydalanmaktadır. 


Oyunlara hep ilginiz var mıydı yoksa Payby.Me'den sonra ilginiz arttı mı? 

Emre Gürsoy: Tabii. Dediğim gibi daha önce çalıştığım kurumda 3 sene boyunca oyun servislerini yönettim ve bu süre zarfında 


EA, Ubisoft, Konami, ID Software gibi oyun sektörünün baş aktörleriyle (gerçi bu durum biraz değişti günümüzde) çalışma fırsatı buldum. Zaten Payby.Me'yi şekillendiren birikim de buradan geliyor aslında. Ayrıca ekip olarak da arada hala bir yandan Age of Conan veya Dragon Age oynayıp "Ah Baldur's Gate" diyen, sabah Cityville, akşam Call of Duty yaşayan farklı yelpazelerden genç ve çılgın bir ekibe sahibiz. 


Payby.Me başka dillerde hizmet veriyor mu? Örneğin şu anda siteniz İngilizce ama Türkçe destek veriyorsunuz. 

Emre Gürsoy: Hizmet verdiğimiz markaların 9690'ının yabancı olması kurumsal sayfamızın İngilizce olmasında büyük etken oldu. Şu 


www.freeZplay.com.tr 


an Türkçe ve diğer dillerde de hazırlanmakta. 
Müşteri desteğimiz zaten hizmet verdiğimiz. 
her ülkenin yerel dilinde. 


Birçok ülkede hizmet veriyorsunuz, bu kadar hızlı bir şekilde gelişmeniz nasıl gerçekleşti? 

Emre Gürsoy: Öncelikle emeği geçen tüm iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En büyük faktörlerden bir diğeri de 10 senelik sektör deneyimi. Deneyimlerimizi harmanladığımızda potansiyeli daha net görebildik ve Payby.Me büyüme stratejimizi bu doğrultuda çizdik. 6 ay gibi kısa bir sürede Orta Doğu, CIS (eski Sovyet ülkeleri), Avrupa pazarlarını kapsama alanımıza aldık ve her geçen gün bu ağımızı büyütmek için yatırımlarımızı artırıyoruz. 


Payby.Me olarak ileride daha farklı hizmetler sunmayı planlıyor musunuz? 
Emre Gürsoy: Payby.Me, internet kullanıcısının ödeme alışkanlıklarını teknolojinin ve mevzuatın elverdiği şekilde kolaylaştırmaya odaklanmış bir markadır. Bu çerçevede, ilerleyen günlerde kullanıcıların bilgisayar başından kalkmadan kullanabilecekleri tüm ödeme metotlarını destekleyecektir. Bunlardan bir tanesi de çok yakın bir zamanda hayata geçireceğimiz Payby.Me Paro. Paro kartlarınızla yaptığınız alışverişlerden kazandığınız puanları, Payby.Me logosu gördüğünüz tüm üye iş yerlerinde harcayabileceksiniz. Günlük hayatta yaptığınız yemek yemek, benzin almak gibi günlük harcamalar sonucunda biriken ekstra puanları online oyunlarda, sosyal ağlarda harcayabileceksiniz. 
-İpek Cevahir /Fotoğraflar: Volkan Turan 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ROPORTAJ” piotin vozun 


o ize Platin Yazılım'dan bahseder misiniz? 
Platin Yazılım: Zafer Bey, Platin Yazılım'ı oluşturan ekibi bir araya getiren ve 


devamlılığı için çaba sarf eden kişidir. Kendisi nasıl başladığını anlatsın isterseniz. 


Zafer Yılmaz: Amiga bilgisayarlarda atari salonlarında oyun oynamayı çok severdim. Atarilere boyum erişmediği için ayaklarımın uçlarında durarak zorla uzanarak oyun oynardım. Matematikle de aram çok iyiydi. Oyun oynama sevgisi bir süre sonra oyun programlama isteği- ne dönüştü. Kendime göre bazı oyunlar programladım, programcılıkla ilgili bir sürü makale okudum. Sonra bu konuda yetenekli insanlarla tanışmaya başladım. 
Tanıştığım insanlardan biri olan Esat Bey hem oyun oynamayı seven, hem de oyun 


2 Pik 


üretirsek para kazanabileceğimize inanan bir arkadaşımızdı. Bir süre işlerden kalan zamanlarda demolar üzerinde çalıştık. 
Daha sonra bir iş yeri açıp profesyonelce çalışmamız gerektiğine karar verdik. 


Oyun üretmek, hele başka bir yerlerden geliriniz yoksa çok zordur. Biz de, oyun dışında farklı alanlarda çalışarak hem oyun işinde kalmaya hem de para kazanmaya gayret ettik. Bu arada oyun yapımcısı olan bazı firmalara outsource destek vererek para da kazandık. Ekibimiz yola çıkarken 

4 kişiden oluşuyordu; şu anda 3'ü tam, 2'si 
yarı zamanlı 5 kişiyiz. 


Piyasada olan oyununuz var mı? 
Platin Yazılım: Evet. Kickbox Online isimli flash tabanlı 3D ve online dövüş oyunu oynama imkanı sunan bir oyunumuz 


Facebook'ta ve www.kickboxonline.net adresinde yayında. 


Oyunun artılarını ve eksilerini anlatmam gerekirse; oyun, flash tabanlı 3D olarak rakipsiz. Online yapısı ise eşsiz. Usta oyuncular online oyun oynamanın zorluğunu bilirler. Sunucu açmak, portlar hepsi zor işlerdir. Kickbox Online'da sunucu açmadan iki kişi karşılıklı maç yapabilirler. 
Karakterinizi optimize edebilirsiniz. Kurgusu harikadır. Yapay zekâ karakterleri ve antrenman salonu gibi özellikleri vardır. 
Rastgele şiddet oyunu değildir. Profesyonel kickbox kuralları vardır. Eksilerine gelince, müzik dışında birçoğu flash'ın sınırlarından kaynaklanan eksikler. Gölge yok, grafikler yetersiz, seyirci ve diğer çevresel faktörler yok. Bunlara aslında flash izin vermiyor. Oyun programlamayı 


bilen biri incelediğinde flash'ın sınırları- nın zorlandığını, hatta modifiye edildiğini görecektir. 


Oyun beklediğiniz ilgiyi gördü mü sizce? 

Platin Yazılım: Hayır. Oyunu hayal ederken insanların arkadaşları ile maç yapmaktan zevk alacaklarını varsaymıştık, Ancak oyuna girenlerin rakip bulamayınca çıkıp gittiklerini gördük. Yapay zekâ eklemenin sorunu çözebileceğini düşündük. Ama yine de rakip olmaması sonucu oyuncuların oyunda kalmadıklarını görüyoruz. Tabii dövüş oyunu oynayan insanların alışık oldukları grafikler ve efektler de yok. 


Haziran ayında Adobe, Flash'ın ekran kartını destekleyen versiyonunu çıkacakmış. 
O zaman biz de grafik kalitesi yüksek, bol efektleri olan bir Kickbox Online yapmayı düşünüyoruz. 


Kickbox Online dışında projeleriniz var mı? 

Platin Yazılım: Elbette. İsmini, Kickbox Online'in tasarım ve animasyonlarını yapan arkadaşımız Bahar Hanım'ın koyduğu SkyDancers adında bir uçak oyununun çalışmalarını sürdürüyoruz. Intel AppUp Store ve Apple App Store'dan indirilip oynanacak DirectX tabanlı, grafik kalitesi iyi bir oyun olacak. Tasarımlar yine Bahar Hanım'a ait. 


Bu projenin yanında aslında ürettiğimiz herhangi bir oyunu, herhangi bir platforma (Flash, DirectX, OpenGL, Mac ve iPhone gibi) export edebilecek bir ara birim üretme projemiz var. Tabii en önemli projemiz finans sorununu çözmek. Yatırımcıya veya devlete muhtaç olmadan oyun üretecek güce ulaşmak. 


Oyun üretirken hangi zorluklarla karşılaştınız veya karşılaşmaya devam ediyorsunuz? 

Platin Yazılım: Sorduğunuz için teşekkürler. Oyun üretmenin önündeki en önemli zorluk sanırım bu konuya üreticiler, üniversiteler ve diğer devlet kurumlarının yaklaşımı oluyor. Bir şeyi gizlemeye gerek yok. Oyun üretimi para isteyen bir iştir. Biz. 
Şu ana kadar ya bir sponsor desteğiyle ya da farklı işlerden kazandığımız paralarla oyun işinde kaldık. İş yeri kirası ödüyoruz. 
Oyun yaptırmak isteyen firmalar oluyor. 
Bir firmadan oyun üretme işi alıp fatura 


keserseniz o faturanın yaklaşık 9638'i vergi- ye gidiyor. Devlet gerçekten yazılım işiyle uğraşanların sırtından bu yükü almalıdır. 
Sektör gelişemiyor, hâlbuki gelişse büyük bir lokomotif olacaktır. 


Devlet bu sektörü desteklemek için paketler çıkarıyor ama bunlardan yararlanmak için ille de teknoparklarda veya tekmerler- de bulunmayı şart koşması başka önemli bir sorundur. Her şehirde teknopark bulunmuyor. Teknoparklara girme şartnamelerini incelediğinizde, bilgisayar oyunu üretme konusunda eğitim veren bir eğitim kurumu (yüksekokul, fakülte) olmadığı halde, ısrarla üniversite mezunu, lisans öğrencisi vb. olma şartları arandığını görürsünüz. 

Bu şartları karşılıyorsanız, sizin bu işe yeteneğiniz olup olmadığına bakılma şansı 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yakalarsınız. İster teknoparka girmeye ister Kosgeb'den destek almaya çalışın, önce soracakları soru üniversite mezunu olup olmadığınızdır. Lise mezunu iseniz ama 

bu iştezor bulunan bir yetenekseniz, bu kurumlar nezdinde değersiz biri olursunuz. 
Yetenek sorgulamasına bile giremezsiniz. 
Bu bakış ve yaklaşım sebebiyle pek çok yetenek, devlet desteklerinden yararlanamıyor. Bu çok önemli bir zorluktur. 


Zaten ülke olarak oyun üretip bunu ticari kazanca dönüştürmeyi bilmiyoruz. Yeni yeni bir şeyler öğrenmeye başladık. Bu konuda en başarılı ve en istikrarlı girişimci TaleWorlds'ün kurucusu Armağan Bey, bizim için çok önemli bir örnektir. Gerek oyun üretmedeki başarısı gerekse beyefendiliği bizim için bir örnektir. 
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SERHAT SOYLU ———. 


ergimizde okuyacağınız Allods 
D| Online'ın 16 Nisan'daki tanıtım 

etkinliğinde Mail.Ru Games'in Ürün Müdürü Serhat Soylu ve GameBayi Genel 


Müdürü Öner Ünlü ile röportaj yapma fırsatımız oldu. -Taha Sarı & Özdeş Üzen 


Mail.Ru firması olarak bize kendinizden bahsedebilir misiniz? 

Serhat Soylu: Biz Mail.Ru olarak Rusya'da bundan 10-15 yıl önce hizmet vermeye başlamış bir firmayız. Ana hizmet alanımız email ile başladı, sonra bunun üzerine başka servisler de eklemeye başladık. Daha sonra başta Rusya olmak üzere birkaç Avrupa ülkesinde MMO pazarına girdik. 
Hamburg'daki ofisimizle de Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik işler yapmaya çalışıyoruz. Rusya'da ürettiğimiz oyunlar var, aynı zamanda lisanslanan oyunlarımız var. Biz Hamburg ofisi olarak hem üretilen oyunları hem de lisanslanan oyunları bu pazarlarda müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. 


Türkiye'deki Free2Play oyun sektörünü nasıl buluyorsunuz? 

Serhat Soylu: Türkiye bütün firmalar için çok önemli bir pazar. Oyuncu profilinin genelde genç olması çok etkili, çünkü çok aktif 

bir oyuncu kitlesi var. Yeni gelen oyunları deneyen ve sürekli takip eden bir kitle var. Bu anlamda sadece Allods için değil, diğer oyunlarımız için de Türkiye oldukça önemli, sürekli yenilikler sunmaya çalıştığımız bir pazar. 


Türkiye pazarına girmeye nasıl karar verdiniz? 

SS: 2009 yılının başlarında Türkiye pazarına girmek için çalışmalar başlamıştı. Rusya'da Mail.Ru'nun piyasaya sürdüğü popüler bir oyunla (Efsane: Ejderhalar Mirası) bu pazara girmeye karar verdik. Bu oyunda Rusya'da ve Türkiye'de de bizi çok memnun eden ve oyununun arkasında duran bir oyuncu kitlesine sahibiz. Bu oyunla beraber Türkiye'ye girmeye karar verdik. Türkiye'ye ikinci olarak sunduğumuz oyun ise Allods Online. 


Allods Online'ı Türkiye'deki popüler oyunlardan ayıran en büyük 

özellik nedir? 

SS: Allods oyunu, oyun camiasında 

sözü geçenler tarafından bu alanda son zamanlarda yapılmış en iyi oyunlardan biri olarak gösteriliyor. Çok devasa bir dünyaya sahip. Bunun yanı sıra Türkiye'ye özel olarak oyuna seslendirme yaptık. Bu iş için çok profesyonel bir seslendirme 


ajansıyla çalıştık. Oyundaki seslendirmeler sinema kalitesinde oldu. Sadece 

bu da değil; kazanmış olduğumuz Türk oyuncusuna yönelik dünya görüşü, yapısı, düşüncesi doğrultusunda oyunda çok ciddi bir yerelleştirme yapıldı. 


Tüm bunların yanı sıra Allods, ilk seviyelerden itibaren sürekli farklı haritalar arasında geçiş yaptırıyor. Bunlardan dolayı Allods kendini, diğer oyunlardan birçok noktada ayırıyor. 


Önümüzdeki günlerde Allods oyuncularini ne tarz etkinlikler bekliyor? 

SS: Bizim en önem verdiğimiz etkinlikler iki ana kategoride toplanıyor. Birincisi Türkiye'deki bayramlara yönelik etkinlerimiz oluyor, bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlarımız dahilinde bu özel günlere yönelik oyun içi etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyoruz. İkinci olarak yılda toplamda 4 kere olacak şekilde 3 ayda bir gerçekleşecek devasa etkinliklerimiz olacak. Normalde oyunda olmayan çeşitli özellikler sunacağız bu etkinliklerde. 


Mail.Ru olarak şu an Allods'un Türkiye serüveninde hedeflerinizi neresindesiniz? 

SS: Şu ana kadar hedeflediğimiz yerlere ulaştık. Hatta hedeflediğimizin üstünde bir oyuncu kitlesine sahibiz. Oyuncu profili açısından oyunu hile için oynama- 


yan, zevk aldığı için oynayan bir oyuncu profiline sahip olduk. Forumumuzda ve Facebook sayfasında oyunu araştıran, deneyen ve sorular soran, diğer oyunculara yardımcı olan, gerçekten kendi kendini geliştiren bir oyuncu kitlesine sahibiz 

Şu anda. Oyuncu sayısı da hızla artmaya devam ediyor; oldukça memnunuz. 


Allods için oyuncular rehber konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? 

SS: Evet, bu konuda iki kanaldan çalışma yürütüyoruz. Birincisi videolu rehberler hazırlıyoruz her iki taraf (İttifak ve İmparatorluk) için. Aynı zamanda rehber hazırlamak isteyen oyuncular arasından da bir ekip oluşturduk. Çok yakında oldukça detaylı rehberlerle oyuncuların karşısına çıkacağız. 


Mail,Ru Games'in MMO piyasasındaki temel misyonu nedir? 

SS: Biz oyuncuyu sadece oyuna para yatıran bir müşteri olarak değil, tıpkı kendimiz gibi oyundan zevk alan ve güzel arkadaşlıklar kurabileceğimiz kişiler olarak görüyoruz. 
Müşteri hizmetlerine çok önem veriyoruz. 
Hileye hiçbir şekilde göz yummuyoruz. 
Online oyunları, insanların istedikleri gibi davranabildikleri ortamlar olarak görmüyoruz. Saygının olması gerektiğini, küfürün olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu tür aktivitelere tamamen karşıyız ve sürekli olarak bunu önlemeye çalışmaktayız. 
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ameBayi firmasından bize bahsedebilir misiniz? 
Öner Ünlü: GameBayi firması ak- 


tif hayatına 2006 yılında başladı. 2007 ve 2008'de oyuncuların tercih ettiği, güvenilir kıldığı ve hızlı gelişen bir firmaya dönüştü. 
Sektörde kendini sürekli yenileyen ve büyümeye meyilli olan bir firma olarak işini ifşa etmeye devam etmektedir. 


Sektöre dair yakın vadede ne gibi planlarınız mevcut? 

ÖÜ: Yakın zamandaki planlarımızda öncelikle Mail.Ru firmasıyla yaptığımız ortak çalışmayla Allods'u istenilen ve hakettiği konuma getirmek var. İlk hedefimiz budur. Bunun yanı sıra, GameBayi firması olarak başka projelerimiz de olacak. Diğer oyunlarla ilgili olarak da projelerimiz var ilerisi için. 


GameBayi'yi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik nedir? 

ÖÜ: Diğer e-pin satıcılarından GameBayi'yi ayıran en büyük özellik birebir oyuncu ile muhatap olan ve oyuncuların içinde bulunan bir firma olmamızdır. Bizler sürekli oyuncularla iletişim kuran, onların dertlerini, oyun hakkında sıkıntılarını, öneri ve taleplerini dinleyen ve cevaplayan bir firmayız. Onlara bir 


telefon, bir mail, bir forum kadar yakınız. 
Bence en büyük özelliğimiz budur. 


Topluluklarla ilgili İş Geliştirme Yöneticiniz Cihan Bey'e dönelim. Cihan Bey, bildiğiniz üzere topluluk yönetimi gönüllülük esasıyla yapılan bir iş. Bu konuda GameBayi benzerlerinden sıyrılıyor. Hangi oyunlara topluluk desteği sunuyorsunuz? 

Cihan Ağaişi: Şu an Türkiye'ye giriş yapmış ve belli bir yere gelmiş hemen hemen tüm oyunlara komünite desteğini sunuyoruz. 
Yeni oyunların da komünitelerini açıp oyunculara destek veriyoruz. Gelen üyelere oyun hakkında elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Sitelerimize kayıtlı 800.000'e yakın oyuncu mevcut. GameBayi olarak onlardan gelecek her konuya yanıt veriyoruz. Onlara her konuda yardımcı olan bir firmayız. 


MMO oyuncuları arasında sesli iletişim yazılımları oldukça sık kullanılıyor. Sizin bununla ilgili bir çalışmanız var mı? 

ÖÜ: Şu an mevcut olan komünite adreslerimizin tamamında TeamSpeak yazılımıyla iletişim kurabileceğiniz kişiler vardır. Örnek olarak Allods forumuna bakan arkadaşımız bu kanaldan oyuncularla birebir temas halindedir. Oyunculardan gelebilecek s0- 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rular anında cevaplanır. Allods için şu ana kadar 150'den fazla kişiyle bu şekilde temas kurduk. Bu bakımdan sesli iletişim yazılımlarının kullanılması bizim için çok önemli. 


Peki, Allods Online GameBayi için ne ifade ediyor? 

ÖÜ: Biz Allods Online'ın, Mail.Ru firmasıyla Türkiye pazarına gireceğini duyduğumuz zaman Ejderhalar Mirası oyunuyla birlikte çalışmaktaydık. Allods oyununu daha önceden biliyor ve takip ediyorduk. 
Bu oyunun Türk oyuncusuna yönelik 

bir oyun olduğunu düşünüyorduk. Ekip olarak oyunun Avrupa sürümünü birlikte denedik. Allods Online'ın Türkiye için çok önemli bir oyun olduğunu düşünüyorum. 
Allods'un Türkiye'de çok daha faklı bir konuma geleceğini, kalitesinin gerektirdiği konuma kısa zamanda ulaşacağını öngörmekteyiz. 


Oyuncular neden GameBayi'yi seçmeliler? Ne tür ödeme imkanları bünyenizde mevcut? 

ÖÜ: Birincisi güvenilirlik. İkincisi sürekli hizmet. Üçüncüsü kendini ve ne yaptığını bilen firmaların başında gelmemiz. Fakat en önemlisi güvenilir olmak ve firmaya duyulan inanç. Bence en önemli neden bu olmalıdır. 
Ödeme imkanları olarak banka ATM'lerinden, PTT kanallarından veya kredi kartı ile ödeme yapabiliyorlar, havale yapılabiliyor. Mobil ödeme sistemimiziyse bazı prosedürlerin gecikmesinden dolayı bir süre önce kapatmak zorunda kaldık fakat yakın zamanda tekrar aktif hale getireceğiz. 


GameBayi ne gibi bir konumda olmayı amaçlıyor? 

Cihan Ağaişi: İlk hedefimiz Türkiye'deki en büyük e-pin satıcısı olmak. Bu yolda oyuncularla birlikle olmaya devam edip sürekli iletişim halinde kalmayı hedefliyoruz. 
800.000 oyuncuya sürekli hizmetlerimizi sunmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra GameBayi, Türk MMO sektörüne yatırım yapan en büyükfirmalardan birisi. 

Önder Ünlü: Biz sadece bir e-pin satıcısı değil aynı zamanda oyun yayıncılarının. 
Türkiye'deki kılavuz partnerleri konumundayız. Bu konumumuzu da güçlendirmek istiyoruz. Biz sadece siteler açarak oyun tanıtımı değil, internet cafe etkinlikleriyle oyuncularla bir araya geliyor, oyunu birlikte oynayıp hediyeler dağıtıyoruz. İleriki günlerde Ankara, Antalya, Bursa gibi büyük şehirlerimizde de bu tür etkinliklerimizi gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. 
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ÖDEME VE TAHSİLAT 
DERDİ BİTTİ! 


TELEFONUNUZDAN, HIZLI 
VE GUVENLI ODEME 
YAPABILIRSINIZ! 


ayByMe... Oyuncuysanız, sosyal ağları sıklıkla kul-Pp lanıyor ve bu mecralardaki oyunlara takılıyorsanız 

bu markayı artık çok daha sık duyacaksınız. Ve bu markayı gördüğünüz her mecradan alıştığınızdan çok daha güvenle ve çok daha hızlı bir şekilde alışveriş yapabileceksiniz. PayByMe direkt olarak oyun sektörünün içinden gelen, bu sektörü tanıyan, bilen meraklılardan kurulmuş olan ve küresel bazda çok fazla ortağı olan kocaman bir firma. Özellikle ülkemiz oyun sektörünün gelişebilmesi adına atılmış. 
çok önemli bir adım aynı zamanda. 


PayByMe, Mart 2010 yılında açılmış ve adı çok çok önemli firmalarla anılmaya başlanmış bir mobil ödeme firması. Şu anda Türkiye dahil 27 ülkede hizmet sunan operatör bağlantılarıyla mobil ödeme hizmeti sunan tek Türk firması. Firmanın kurucusu Emre Gürsoy, PayByMe'yi kurmadan önce çok önemli bir medya devinde Mobil Finansal Servisler ve Oyun birimleri- nin yöneticiliğini yapmış. Bu nedenle ülkemizin oyun endüstrisini yakından biliyor. 
Sıkıntılarını birebir yaşamış. Hem firmaların, hem de oyuncuların çektiği dertleri yakından gözlemlemiş ve gözlemlediği tüm bu sıkıntıları giderecek çözümleri de şu an PayByMe aracılığıyla ortaklarına sunuyor. 
PayByMe'yi sadece bir mobil ödeme firması olarak tanımlamak da yanlış olacaktır zira PayByMe, ülkemiz için uluslararası bir platformda çok değerli bir yatırım. 


Dert varsa çözümü burada 

Türk oyuncuları için ödeme yapmak büyük dert, bunu hepimiz biliyoruz ancak PayByMe, bizler için çok hızlı ve güvenli bir servis hizmeti sağlıyor. Bu sistem yerinizden bile kalkmadan, hem de kayıt gibi angarya işlerle uğraşmadan istediğiniz tüm ürünlere ulaşmanızı sağlıyor. Cep telefonunuzu kullanara, fauralı ya da kontörlü telefonlarınızdan istediğiniz gibi alışveriş yapabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey şu: PayByMe ya da PayByMe üye iş yerlerinden almak istediğiniz ürünün üzerine tıklamak ve cep telefonu numaranızı ekrana girmek. Telefonunuza gelen onay mesajına EVET dediğiniz anda istediğiniz ürüne kavuşuyorsunuz. Ekstra hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Satın almak istediğiniz ürünün bedeli neyse KDV dahil olarak ya cep telefonu faturanıza yansıyor, yada kontörünüzden düşülüyor. Hepsi bu kadar. 


PayByMe'nin Türkiye'deki oyun firmaları için önemi de ayrıca büyük. Çünkü firma, alışveriş yapamayan ve geleneksel yöntemleri kullanmak istemeyen oyuncuların da rahat ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlıyor. Bilindiği gibi ülkemizde online oyun oynama aralığı oldukça geniş, trafiklerimiz yüksek. Fakat oyunlarından çok daha keyif almak için bütçe ayıran oyuncu miktarı, dünyadaki diğer oyunculara göre oldukça düşük. PayByMe, oyuncuların oynadıkları oyundan çok daha fazla keyif almalarını sağlamaları açısından çok önemli çözümler sunuyor. 
Özellikle ödeme açısından sıkıntı yaşayan 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oyunculara PayByMe seçeneğini sunmak, karanlıkta kalmış oyunculara ulaşmak anlamına gelecek. 


Oyunlar artık çok daha keyifli 

Firmanın iş ortakları saymakla bitecek gibi değil ancak isimler son derece ağız sulandırıcı. Uluslararası platformlarda PayByMe ile çalışan firmalar şunlar: Facebook, Hi5, Gameforge, Nexon, Activision Blizzard, Disney, Zynga, Playdom, Stardoll, Gaia Online. Türkiye içinde PayByMe ile çalışan firmalar arasında da Doğuş Yayın Grubu, Magnet, Yonja, BKM Mutfak, Nesine, Sony Music gibi üst düzey markalar yer alıyor. Yurtdışından alışveriş yaparken sıklıkla logolarına rastladığınız Zong, Mopay, Fortumo, Mobile First, Xsolla gibi ödeme firmaları da, Türkiye dahil birçok ülkede mobil ödeme altyapısını PayByMe'den alıyor, Portföy oldukça geniş kısacası. PayByMe'nin sunduğu yöntemler klasik ödeme yöntemlerine göre çok daha pratik olduğundan, çok farklı pazarlara uygulanabiliyor. Internet ve mobil ortam, geleneksel ödeme yöntemlerine göre çok daha hızlı ve güvenli. Tüm bu ödemelerin güvenliğini sağlamak için firmanın 128-bit SSL şifreleme kullandığını da ekleyelim. 


Pay NO extra fee. Because 


merchant for us! 


Let us handle it. 


Paybıy.Me 


setvi 


ıllows you to make safe 


from your mobile or 


follow us twikter 


home telephone, 
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Yeni sürprizler yolda 

PayByMe'nin adını bundan sonra çok daha sık duyacak gibiyiz. Zira firma, ödeme alışkanlıklarını daha kolay seçeneklere adapte etmek için var gücüyle çalışıyor. 
PayByMe, önümüzdeki günlerde tüm ödeme metotlarını desteklemeye başlayacak. Hemen bir örnek verelim. Paro'yu hepiniz tanıyorsunuzdur. İki firma çok yakında PayByMe Paro kampanyasını başlatacak. Böylece Paro kartlarınızla yaptığınız tüm alışverişlerden kazandığınız puanları, PayByMe logosu gördüğünüz yerlerde harcayabileceksiniz. Müthiş bir fikir doğrusu! Yemek yiyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz, benzin alıyorsunuz. Buradan kazandığınız puanları da online oyunlarda ve sosyal ağlarda harcayabiliyorsunuz. 
Oyuncu olarak bir zamanlar hayalini kurduğumuz bir şey daha PayByMe sayesinde gerçeğe dönüşüyor. 


PayByMe ile öğrendiğimiz her şey bizleri çok heyecanlandırdı. Sundukları tüm muhteşem hizmetlerin ötesinde planları ve projeleriyle bizleri cidden heyecanlandırmayı başardı. Tüm oyuncular için PayByMe çözümlerini kullanıyor olmak harika olacak. 
Ve biliyoruz ki oyun oynamak bundan böyle çok ama çok daha keyifli bir hale gelecek. 


you are an imporfönt 


Linked) 


and secure payments for online digital 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MYTHOS 


MYTHOS YALNIZCA YENİ BİR OYUN ARAYAN FREEZPLAY OYUNCULARININ DEĞİL, DIRBLO 3'Ü SABIRSIZLIKLA BEKLEYEN ESKİ OYUNCULARIN DA 


DİKKATİNİ ÇEKEBİLİR. 


lagship Studios'u nasıl bilirdiniz? 
Bizzat Diablo efsanesinin yapımında emek vermiş Bill Roper 


ve Blizzard'dan eski takım arkadaşları tarafından kurulan Flagship Studios, büyük umutlar bağladığı Hellgate: London'ın oyuncuların beğenisine nazır olamaması neticesinde maddi zorluklardan yakasını kurtaramayarak 2008 yılında iflasını açıklamıştı ve 2006 yılında geliştirilmeye başlanmış olan Mythos'u da yetim bırakmıştı. 
Neyse ki, Koreli Hanbitsoft'un devreye girmesiyle Mythos'un geliştirilmesine devam edildi ve 27 Mart'ta biten kapalı betanın ardından 12 Nisan'da açık beta süreci resmen başlatıldı. Oyunun tama- 


men Türkçe olarak geldiği müjdesini de bu 


vesileyle verelim. 


Kesmek ve biçmek 
Diablo ekolünden gelen Mythos, hızlı ve 


hareketli bir oynanışa sahip. Bunun anlamı, 


ekranın her yanından üzerimize akan yaratıklarla göz alıcı efektler eşliğinde büyük çaplı savaşlara girecek olmamız. 


Mythos bizimkinden çok uzakta, yine de tıpkı bizimki gibi karmaşa içerisindeki bir dünyada geçiyor. 


Uld gezegeninde 4 gelişmiş ırk ikamet ediyor. Tüm fantastik evrenlerin olmazsa olmaz karakterleri olan insanlar, Zekâ, Sebat ve Sadakat ile ön plana çıkıyorlar. 
Mythos'un insanları oldukça sağlıklı, gürbüz ve bir oturuşta bir kuzuyu mideye indiren güçlü tipler. Sağlık bonusuna ve ateşe karşı üstün bir dayanma yetisine sahipler. 


Mythos'un Gremlinleri ise diğer fantastik evrenlerdeki gnome ırkını andırır nitelikte. 


Elektrik hasarına karşı dirençliler ve İsabet sekmesinde bonusları var, 


Uld'un kadim ırkı olan Satyr'ler ise gezegenin tarihine tanıklık etmiş, yaşlı ve bilgin bir ırk. Zehire karşı dirençli olan bu ırk ayrıca Mana bonusuna sahip. 


Oldukça sinirli savaşçılar olan iri kıyım Siklop'lar ise Mythos'un 4. ırkı olacak. Göçebe Siklop'lar geleneklerine oldukça bağlılar ve adalet kavramına oldukça önem veriyorlar. 


Büyü efektleri pek hş. 


FBEK 


Birazdan ik görevinizi alacaksın 


Sınıflar ve yetenek ağaçları 

Mythos'un sevimli ırklarını şöyle bir tanıttıktan sonra oyundaki sınıf seçeneklerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Mythos'ta üç sınıf ve her sınıf için üç ayrı yetenek ağacı mevcut olacak. 


Piromanlar, ateşle oynamayı seven ve kesinlikle bir kutu kibritle evde yalnız bırakılmaması gereken tipler. Büyü gücüyle savaşan Piromanların üç farklı yetenek ağacı bulunacak. Alev Kılıcı ağacına yatırım yapmaya karar veren oyuncular yakın dövüşe girerek, alevli silahlar kullanabilecek. 
Ateş Kehanetçisi ise uzaktan ateş topları atmak isteyen, hasımlarıyla mesafesini korumayı tercih eden Piromanların seçimi olacak. Cehennem Kehanetçileri de yanarlı dönerli müttefikler çağıracak ve güçlü alan büyüleri yapacak. 


Kan Hançeri, düşmanlarına yakın olmak isteyenlerin tercih edeceği sınıf olacak. 

Kan Dökücü ağacı, düşmanlarımızın yaşam enerjisini yavaş yavaş tüketmemizi 

ve güçlü şok dalgalarıyla bitirici vuruşlar yapmamızı olanaklı kılacak. Cesut Asker, isminden bekleneceği üzere, fiziksel temas- 


Umarım araknofobiniz yoktur 


tan kaçınmayan, iyi silah kullanan, dayanıklı kahramanların yetenek ağacının ismi. Kızıl El ise öldürdüğü düşmanlardan patlayıcılar üretecek, kendi yanında savaşacak müttefikler çağıracak. 


Teknolojistler ise zanaatkar ruhlu ve teknolojiyi yakından takip eden kahramanlar olacak. 
Nişancılar tüfek kullanımında oldukça ustalaşmış olan, attığını vuran karakterler olacak. 
Bombacı sınıfı ise düşmanlarına patlayıcılarla saldıracak, tuzaklar kuracak, düşmanlarını birbirine düşürecek. Mucitler de kendi icatları olan olan güçlü müttefiklere sahip olacaklar. Kendisini iyileştirebilen uçan Dro- ne sürüleri ve taretler kullanacaklar. 


Mythos'un betasına girdiğimde beni makul sistem ihtiyaçlarına karşın göze oldukça hoş görünen grafikler karşıladı. İkinci şifremi de oluşturduktan sonra karakter yarat- 


0) 


Karakter yaratma ekranımız. 
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ma ekranına gelerek boyu boyuma huyu huyuma uygun bir karakter yarattım. 


Nerede çokluk orada korkuluk 

Mythos evrenine adımınızı attığınızda sizi adım adım oyuna hazırlayan görevler almaya başlıyorsunuz. Arayüz oldukça sade ve anlaşılır tasarlanmış, gitmeniz gereken yönü gösteren bir ok başınızın üzerinde duruyor. Görevlerinizi aldıkça karakterinizi tanımaya başlıyor, bir yandan da zanaat sisteminin inceliklerine vakıf oluyorsunuz. 
Mythos'ta ürettikçe karakterinizin genel statlarına da bazı bonuslar kazanıyorsunuz. 
Ayrıca bir eşya tasarlamak istediğinizde bazı statlarını siz belirleyebiliyorsunuz. 


Oyunun büyük bir kısmı şehirlerden ziyade zindanlarda geçiyor doğal olarak. Onlarca düşmanı kesiyor, biçiyor, patlatıyor, havaya uçuruyor ve ganimetleri topluyorsunuz. 
Mythos, Flagship Studios'un mirası olduğundan bu gayet doğal ve anlaşılır bir durum. Online bir Diablo olmak konusunda potansiyel sahibi olan yapım, yalnızca yeni bir oyun arayan meraklı Free2Play oyuncularının değil, Diablo 3'ü sabırsızlıkla bekleyen eski oyuncuların da dikkatini çekebilir. -Ufuk Özden 


G Geliştirme: Redbana 

3 Dağıtım: Hanbitsoft 

EB Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu BWeb: www.mythos-europe.com/tı 
İG Minimum Sistem Gereksinimleri: Pentium. 
4 1.8 GHz İşlemci, 1 GB bellek, 128 MB ekran kartı, 1 GB 
sabit disk alanı 
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BU OYUNU ÇOK SEVECEKSİNİZ! 


Ilods Online, kapalı-beta'ya başlamadan günler önce yayınlanan. 

Türkçe seslendirmeli videolarıyla gündemimize adeta bomba gibi düşmüştü. 
Videolar çok konuşuldu, çok beğenildi. Herkes”Allah razı olsun”diyen Ork'u, babacan tavırlı Kanya'lıları daha da çok merak etti. 
Sonunda, Türkiye'nin ilk ve tek devasa online oyunu Allods Online, Mart ortasında resmen yayına başladı. 


Sunucular Türkiye'de, 

oyun tamamen Türkçe! 

Türk oyuncusuna özel Türkçe devasa online oyunlarının sayısının artması, bizim için oldukça sevindirici bir durum. Yavaş yavaş da olsa bilinçlenmeye başlayan oyuncularımız artık eskisi gibi her oyunu oynamıyor, hizmet ve kalite bekliyor. Böyle olunca firmalar Türk oyuncusu için oyunlarını lokalize etme yöntemine başvuruyorlar. Türk Pazarına giriş yapan yeni oyunumuzun adı Allods Online. Allods, bahsettiğimiz gibi tamamen Türk oyuncusuna yönelik bir oyun. Türk oyuncusunun lag problemi göz önüne alınarak sunucular Türkiye'ye kurulmuş. Oyundaki 1 milyon kadar kelime Türkçeye çevrilmiş. Allods'taki yerelleştir- 


me sadece metin ile sınırlı kalmamış, karakter seslendirmeleri için 12 kişi 2753 ses dosyasını seslendirmiş. Bu denli özverili çalışma, ortaya harika bir oyun çıkarmış. 


Özgün hikâyesiyle oldukça farklı Allods'un hikâyesinde birkaç tema birden barınıyor. Biraz bilim-kurgu, biraz fantezi, biraz eskiçağ, biraz da mitoloji. Tüm bu temaların uyumuyla ortaya başarılı bir kurgu çıkmış. 


Allods, çıkarların çatışmasıyla ortaya çıkan bir hikâye üzerine kurulu. Sarnaut adı verilen gezegende yaşayan en güçlü gruplardan biri olan Ulu Büyücüler Meclisi'nin başkanı olarak büyücüler üstadı Skrakan seçildi. Skrakan gezegenin en yetenekli çocuklarını çevresinde toplayıp onlara yıllarca eğitim verdi. Bu öğrencilerden ikisi Tenses ve Nezeb, yetenekleriyle göz dolduruyorlardı. Bu iki başarılı öğrenci daha sonra 'Kanya krallığı kurulana kadar göçebe insan kabilesi Aro'ya liderlik ettiler. Aralarında 

çıkan anlaşmazlıklardan dolayı Nezeb, çok daha uzaklardaki bir çölde aynı Aro kabilesi gibi göçebe bir hayat sürdürmekte olan 

Ugra halkına katıldı. Kısa sürede güven ve 

güç kazanan Nezeb'in liderlik ettiği Ugra kabilesinin sınırları, Aro kabilesi sınırlarına kadar yaklaşmıştı. Çıkan savaşta Nezeb'in >> 


Böy ED 


k. 


İN TA oc one 
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>> önderliğindeki halk galip oldu. Savaşı kazanan Ugra halkı verimli Kanya topraklarında Nezebiin liderliğiyle çok daha güçlendi ve Zadagan krallığını kurdular. Böylece Kanya krallığıyla Zagadan krallığı arasındaki savaş da başlamış oldu. 


Eski çağ henüz bitmeden büyük bir afet Sarnaut'un kapısını çaldı. Aynı zamanda uzaydaki Astral isimli gizemli madde muhteşem güzelliğe sahip bu gezegeni içine alıp yıkıcı gücüyle parçalara ayırdı. Gezegenin dağılan parçaları Astral'ın içerisinde salınmaya başladı. Bu büyük felaketin ardından uzun bir süre sessizliğe bürünen evrendeki Tenses ve Nezeb düşmanlığı, yaraların sarılmasının ardından yine baş gösterdi. Ancak bu sefer çekişme iki farklı insan ırkıyla sınırlı kalmayıp gezegende yaşayan diğer dört ırkı da içine çekti. Bir gün bu parçalanmış gezegenin sakinleri yaşadıkları yerde bir 


değişiklik fark ettiler. Daha önce hiç görmedikleri cinste yaratıklar uzayın derinliklerin- den Astral'a açtıkları geçitlerle adalara gelip saldırılarda bulunuyorlardı. Günden güne artan bu saldırılar karşısında Tenses ve Nezeb güçlerini birleştirip beraber savaşmaya karar verdiler. Amaç, bu yaratıkların geldiği geçitlerin ilelebet kapatılmasıydı. Ancak gezegen sakinleri karşılarındaki düşmanın gücünün ne denli büyük olduğunu hesap edememişlerdi. Yapılan büyük savaş sonunda hem Skrakan hem Nezeb hem de Tenses hayatlarını kaybettiler. 


Geçen yıllar yeni liderler getirdi. İmparatorluk artık Yasker'in, İttifak ise Aydanus'un komutasındaydı. Tüm bunlar olurken Astral'ın içerisindeki adalar arasında seyahat neredeyse imkansıza yakındı. Ta ki günün birinde bir bodur balıkçısının eski bir balıkçı teknesini Astral'a düşürmesine 


anızı bekleme 


kadar... Altına kim tarafından bağlandığı belli olmayan özel bir taş sayesinde tekne derinlere sürüklenmemiş, aksine, Astral'ın içinde yüzmeye başlamıştı. Bu buluş bütün yaşamı değiştirdi. İttifak ve İmparatorluk yeni adalar bulmak amacıyla Astral'a keşifler düzenlemeye başladılar. Bu zamana kadar küçük çatışmalar şeklinde süregiden bu çekişme, 1008 yılında yapılan keşif gezilerinin birinde, üzerinde çok eskilerde inşa edilmiş tapınakların bulunduğu İlahi Bölge isimli ada keşfedilince amansız bir savaşa dönüştü, 


İşte Allods'un hikâyesi özet olarak böyle. 
Oyuna Aydanus'un yanında İttifak güçleri ya da Yasker'in yanında İmparatorluk güçleri olarak katılıyorsunuz. İlk 20 seviyeye kadar kendi krallıklarınız sınırları dahilinde tecrübe kazandıktan sonra, 23. seviyede sınır boylarına doğru ilerliyorsunuz. 


ve İmparatorluk tarafları 

bahsettiğimiz gibi oyunda iki taraf var. Tenses'in ölümünden sonra krallığı devralan Aydanus'un tarafı, İttifak güçleri; Nezeb'den sonra lider olan Yasker'in tarafı, İmparatorlık güçleri. Her iki taraf da dengeli bir şekilde yapılandırılmış. Bundan dolayı hangi tarafın sınıfları daha iyidir diye düşünmeyin. Taraflarda üçer ırk bulunuyor. 
İttifak tarafında Kanyalılar, Elfler ve Bodurlar var. İmparatorluk'taysa Zadaganlar; Arisenler ve Orklar bulunmakta. Her ırkın farklı savaş yetenekleri var. Örneğin elflerde ardışık büyü yapıldığında mana doldurma, hasar verme gibi yetenekler var. Savaşçıda ölümcül vuruş yetenekleri var. Bunun gibi ırklara özel yetenekleri de oyunda geçireceğiniz ilk andan itibaren görebileceksiniz. 


Allods'ta seçebileceğiniz sel var. Irkların hepsi her sınıfı eçi sınıfları Savaşçı, Tapınak Şö 


sıralayabiliriz. Karakter hangi ırkın hangi sınıfı bilirsiniz. Seçtiğiniz ke detaylarını siz belirleyeb 


ve vücut şeklini, saç/sakal Kösimini, saç 

gini ayarlayabiliyorsunuz. Seçebilecekleriniz de öyle birkaç taneden ibaret değil. Size yetecek kadar var. Bunu belirleyip oyuncu 


İlk izlenimler 

Allods bir devasa online oyundan beklenmeyecek şekilde karşılıyor sizi. Karakterinizle oyuna ilk olarak bir senaryo bölümüyle başlıyorsunuz ve bu deneyimi yaşamak oyun hakkında iyi bir intiba bırakmasını sağlıyor sizin tarafınızda. Her iki taraf için ayrı şekilde oluşturulmuş bu senaryo modunda kendinizi oyuna hazırlıyor, tuş fonksiyonlarını öğreniyorsunuz. Bir yandan da senaryo gereği karşınıza çıkan yaratıklarla savaşarak oyuna ısınmaya başlıyorsunuz. 
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b ere geliyorsunuz. 
rla kaynayan ve krallığınız yapmaya başlayacağınızilk yer oluyor. Verilen görevleri alıyor, istediklerini yerine getiriyor ve deneyim kazanıyorsunuz. 7. seviyede artık asıl şe- o >> 


bir: aeirei ii ömide geçiyor. İttifak gemilerinin saldırmasıyla sizin de arasında olduğunuz gemi personeli teyakkuza geçiyor. Gemiye sızan düşmanları temizliyor ve büyülü yaratıkların geminize zarar vermesini önlüyorsunuz. Düşmanları ve bu yaratıkları hallettikten sonra ittifak gemisini top ateşine 


> 


v 


ALLODS ONLİNE DİĞER DEVASA ONLİNE OYUNLARA GÖRE ÇOK FARKLI. 


DENEYİN, FARKINI SİZ DE GÖRECEKSİNİZ! 


hirlerinize yolculuk yapabilme imkanına sahip oluyorsunuz. 


Oyuna görevlerle bağlanacaksınız Oyunda 2000 kadar görev sizi bekliyor olacak. Her seviyede birçok görev yapmanız gerekli. Bu görevleri yapmadan yaratık keseyim demek biraz mantıksız oluyor, çünkü Allods'ta görev yapmadan oynamak iğneyle kuyu kazmaya eşdeğer bir davranış olur. 
Görevlerden hem tecrübe puanı, hem para, hemde çeşitli eşyalar kazanacaksınız. Siz istemedikçe eşyaları satın almanız gerekmeyecek. Her görevi tek başınıza yapmanız mümkün olmuyor. Grup görevleri oldukça fazla Allods'ta. Bu yüzden diğer kişileri çağırıp hep birlikte görev yapmak zorunda kalabileceksiniz çoğu zaman. Fakat ne kadar eğlenceli olduğunu denemeden bilemezsiniz. 


Oyundaki para birimi değerli madenlerden oluşuyor. Bunlar sırasıyla altın, gümüş ve bronz. 100 bronz 1 gümüş ediyor, 100 gümüşse 1 altın. Siz biktirdikçe bunlar sırasıyla artıyor. Allods'taki ilginç özelliklerden biri. 
de yorgunluk. Tecrübenizin haricinde bir de yorgunluk puanınız var. Bu yorgunluk siz yaratık kestikçe, görev tamamladıkça artıyor. 96100 olan yorgunluğuyse üzerinizden atıp tecrübeye çevirebiliyorsunuz. Bunu şehirlerin, kampların merkezlerindeki sırtın- da bira fıçısıyla dolaşan goblin ile yapıyorsunuz. Goblin, size biraz para karşılığında yorgunluk puanlarınızı tecrübeye çevirme- de yardımcı oluyor. Böylece sadece tecrübe puanlarına muhtaç kalmıyor, daha hızlı seviye atlama şansına sahip oluyorsunuz. 
Goblin'i hanlarda bira bardağı simgesiyle bulabilirsiniz. 


Oyunumuzda her karakterin seçebileceği meslekler mevcut. Bunlar; Demirci, Terzi, Toplayıcı, Madenci, Derici, Simyacı ve Zanaatkar. Seçeceğiniz mesleklerle ürünler üretip fazla fiyata dışarıya satarak kendinize gelir sağlayabilirsiniz. Eğer isterseniz bu ürünleri kendi karakteriniz için de kullanabilirsiniz. Bir meslekte ustalaşıldığında ikinci bir mesleği de yapabilme şansına erişiyorsunuz. 


Allods Online'daki satış sistemi biraz. 
farklı, Burada kişisel vitrinler oluşturup başında beklemek zorunda değilsiniz. 
Bunu müzayedeciler sizin için gayet güzel bir şekilde yapıyor ve satışa sunuyörlar. 
Müzayedecilere gidip eşyanızı koyuyorsunuz. İsterseniz hemen al fiyatı isterseniz açık artırmanın başlangıç fiyatını yazıp 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onaylıyorsunuz. Koyduğunuz andan itibaren ürününüz listede gözüküyor ve açık artırma ya da hemen al seçenekleriyle satışa sunulmuş oluyor. İnsanlar ürününüz için fiyat teklifi verebiliyor veya doğrudan sizin belirlediğiniz hemen al fiyatından satın alabiliyorlar. Burada satın alınan ürünler ve kazanılan paralar postacı yoluyla postanıza geliyor. Postacı demişken ondan da biraz bahsedelim. Postacı ile arkadaşlarınıza ürün, para ya da mesaj gönderebiliyorsunuz. Görevlerden de buraya paralar gelebiliyor. Bu yüzden ara ara bakmanızda fayda var. 


Allods'ta PvP sistemi gayet basit. Şehirlerdeki arena bölümlerine gidip oradaki kişilerle hemen savaşabilirsiniz. Bazı or tak haritalarda da karşı tarafın güçleriyle takım halinde savaşabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Allods'ta astral savaş d i bir kavram var, Tecrübeli oyunci bir seviyeye ulaştığında astı yaptırabiliyorlar. Astral gemil Allod'lara girip orada hazine pe şabilir, astral dünyada korsanlı ve diğer gemilerle savaşabilirsiniz 


Allods Online oldukça maliyetli vebüyük ( yimi yaşatacak sizlere. Sürükleyiciliğiyle . 
bir oyun. 12 milyon dolar gibi bir rakama (oyundan kopartmayacak, sizi kendine 

mal olmuş ve gerçekten bu paranın hak- © adeta bağımlı yapacak bir oyun. Eğer 

kını verir nitelikte, Oyı geliş- ilginizi çektiyse hemen başlangıç 

miş olduğundan | e: rehberimizi de okuyun ve Allods 

açığı yok. Bulut anında kapatlı- dünyasında siz de geç kalmadan 

yor, hileye mahal verilmiyor. Her mekana (yerinizi alın. -Taha Sarı 


İnternet üzerinden veya mobil ödeme aracılığıyla satın aldığınız pırlanta ve yakutları oyun içindeki bankalardan, bozdurup oyun parasına da (bakır, gümüş ve altın) dönüştürebilirsiniz. 


Koşucu: 300 kristal karşılığında alacağınız at ile çok daha hızlı bir şekilde yol sürebilirsiniz. 
5 “risk Parça: Buy le ih taşını 
geliştirerek daha dirençli hale gelebilirsiniz. 
© Sandık Kilidi: Kapalı sandıkları açmanıza * yarar. Sandıklardan çeşitli eşyalar çıkabilir. 


M Geliştirme: Astrum Nival 

M Dağıtım: Mail.ru Games 

M Tür: Devasa Önline Rol Yapma Oyunu 

M Web: wwwallodstr.com 

MEn Düşük Sistem Gereksinimleri: PA 1,5 GHz işlemci, 512 MB bellek, 4 GB sabit disk alanı, 64MB ekran kartı 


Sök EB 


Ik Age of Empires oyunu gerçek 

zamanlı strateji severlerin bilgisayarlarına kurulduğunda, sene 1997'yi gösteriyordu. Aradan geçen yıllar içerisinde seri iki yeni oyuna daha kavuştu, Age of Mythology adında bir kardeş edindi, konsollara uyarlandı ve hatta kendi özel kutu oyunu bile yapıldı. Age of Empires Online (AEO) ile serinin free2play dünyasının verimli topraklarına da göz diktiğini görüyoruz. Gas Powered Games tarafından geliştirilmekte olan MMO/strateji melezi AEO'yu 2011 yılının ilerleyen dönemlerinde bilgisayarlarımızda ağırlamayı umuyoruz. 
Bu ilk bakışta ise, kapalı betası devam etmekte olan yapımın beta izlenimlerini sizlerle paylaşacağız. 


> ci 


vir 


Büyük serilerin free2play modeline dönerken görsel açıdan değişikliklere uğramaları yabancı olduğumuz bir durum değil, Tıpkı Battlefield Heroes gibi AEO da daha sevimli bir görselliğe oynamış. Binalarda, karakterlerde, arayüzde sevimli bir çizgi film havası hakim ve her şey oldukça hoş görünüyor. 
Öte yandan aklınıza bir renk cümbüşü gelmesin; ekrandaki tüm birimleri rahatça seçebiliyor ve gözlerinize işkence etmeden imparatorluğunuzu büyütebiliyorsunuz. 


Az önce de belirttiğimiz üzere AEO, client tabanlı bir MMO/gerçek zamanlı strateji ve mirasını aldığı her iki türün de en cazip öğelerini bünyesine dahil etmeye çalışıyor. 
Büyük bir şehir kuruyor, kaynak yönetimiyle, birim üretimiyle uğraşıyorsunuz. Tıpkı MMORPG/lerdeki gibi bu oyunda da ta- 


İnir-a “iyı. 


V lie 


mamlamanız gereken görevler var. Bu görevler kümes inşaasıyla başlıyor ve zamanla arkadaşlarınızla birlikte mücadele ederek başarabileceğiniz zorlu görevlere doğru evriliyorlar, Bazı görevlerde zamana karşı yarışıyor, şehrinizi savunmaya ve düşman birliklerini belirli bir sürenin altında ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Büyükşehir belediyesi çalıştıkça ve şehriniz güçlendikçe tecrübe puanı kazanmaya başlıyorsunuz. 
Tecrübe puanı kazandıkça, MMORPG'lerin olmazsa olmazı olan o tatlı “ding” sesini duyuyor ve seviye atladığınızı anlıyorsunuz. 


MMO'lardaki stat'ların yerini AEO'nun teknoloji ağacı alıyor. Seviye atladıkça ağacınızdaki yeteneklere kişisel tercihleriniz doğrultusunda puanlar dağıtmaya başlıyorsunuz. Bu da oyunu oynayış tarzınızı doğrudan etkileyen bir durumun temellerini atıyor. Ekonomiye dayalı yeteneklere yatırım yaptığınızda, kaynakları daha verimli kullanan, daha fazla üreten bir medeniyetiniz oluyor ancak askeri anlamda iddialı olmaktan uzaklaşıyor. 


Oyunda başarılı olmanın tek etkisi stat sistemi üzerinde değil elbette. Şehrinizi geliştirmek, birimlerinizi güçlendirmek, birlikte hep daha ileriye gitmek için kazandığınız 


tecrübe puanlarını kullanıyor, eşya planları alıp üretiyorsunuz. 


Oyunda şu an Antik Yunan ve Mısır uygarlıkları bulunuyor ancak yakında en az bir yeni ırkın açıklanması kesin görünüyor. 
Dileriz Age of Empires oyunlarındaki yeniçerilerimizi AEO'da da komuta edebiliriz. 


AEO'nun bir MMO olduğu doğru, ancak bu sürekli diğer insanlarla muhattap olmanızı gerektirmiyor. Dilerseniz yalnızca kendi şehrinizin gidişatıyla ilgilenebilir ve görev 


peşinde koşabilirsiniz. Eğer sarayından hiç çıkmayan yalnız bir imparator olmaktan sıkılırsanız, oyunun PvP özelliklerini keşfedebilir, arkadaşlarınızla ticari ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Oyunda diğer oyuncuların şehirlerini ziyaret ederek mal satın almanız mümkün. İşin güzel tarafı siz offline iken dahi “dükkanınızın” açık kalacak olması. 


Dükkandan bahsetmişten AEO ile gelecek mikro alışveriş sistemine de bir ilk bakış atmamız yerinde olabilir. Oyunda üç tip 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ücretli içeriğin sunulması planlanıyor. Bunlar premium medeniyet paketleri, booster paketleri ve vanity paketleri olacak. Premium pakette, birimlerinizi güçlendiren özel ve güçlü eşyalar, ücretsiz uygarlıklara kapalı özel birimler, yetenek ağacında bonus yetenekler ve daha pek çok önemli geliştirme imkanları bulunuyor. Booster paketler, yeni görevler, oyun modları içeren senaryo odaklı içerik paketleri olacak. Vanity paketleri ise kadim uygarlığınızı daha karizmatik göstermenizi sağlayan eşyaları içerecek. 
Vanity paketi sayesinde şehirleriniz çok daha hoş görünecek. 

Şu haliyle AEO hakkındaki izlenimlerimi. 
gayet olumlu. Oyun yayınlandığında medeniyetin beşiğinden daha detaylı bir tanıtım yazısıyla seslenmek dileğiyle, hoşçakalın. 
-Ufuk Özden 


İG Geliştirme: Gas Powered Games 

B Dağıtım: Micosoft 

Bİ Tür: Devasa Online Strateji Oyunu 

Bİ Web: www.ageofempiresonline.com 

(G Sistem Gereksinimleri: Henüz resmi olarak açıklanmadı 
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RAPPELZ İHTİRAS 


BÜYÜK BİR BİR YAMA İLE GÜNCELLENEN HER MMORPG GİBİ İHTİRAS DA YENİ ZIRH SETLERİ, SAKLI ZİNDAN EŞYALARI, SİHİRLİ ATAK KALKANLARI VE BOSS KARTLARIYLA BİRLİKTE GELİYOR. 


appelz Online'in geçtiğimiz sayılarda bir incelemesini yapmış, 
2009 Mayıs ayında oyuncularla 


buluşan ve F2P'ler kümesinin popüler elemanlarından biri olan yapımı ana hatlarıyla tanıtmıştık. Aradan geçen zaman süresince Rappelz Online da kendini geliştirmeye devam etti ve Epic Vil olarak da adlandırılan İhtiras güncellemesiyle eski ve yeni oyuncularına pek çok yeni içerik sundu. 


İhtiras rüzgarları 

İhtiras, Cadı'nın dönüşü ve neticesinde gelişen olayları konu ediniyor kendisine. 
Yeniden ortaya çıkan Cadı'nın, gerçek Cadı olmadığı eski şampiyon Hektor tarafından fark ediliyor. Gelişmeler neticesinde boyutlar arasında inşa edilen gizemli laboratuvarlar ve Kara Delik adlı bir zindan açığa çıkiyor. 


Az önce sözü geçen Kara Delik zindanı, 6. 
kademe bir zindan. Zindana indiğinizde Cadı'nın nerede olduğu kadar, nasıl hayatta kalabileceğinizi de merak etmenizde fayda var. Antik Rahiplerin deney yapmaktan anladıkları şeyin, isporta ocağının yanında 


beherden behere kimyasal sıvılar dökmek gibi masum girişimler olmadığını söylemiştik. Antik Rahiplerin sağ kolu olan Fanatikler, rahipleri korumak ve size engel olmak konusunda oldukça gayretliler. 


Pet'leriniz çiftliğe emanet 
Rondo girişinde hizmete açılan Yaratık Çiftliği, pet eğitiminde doğru adres olarak tanımlanabilir. Çiftliğe gittiğinizde öncelikle 
3 veya 7 günlük Yaratık Çiftliği Bileti almanız gerekiyor. Siz uzaklardaki işlerinizi hallederken pet'leriniz seviye atlamaya devam edecekler. Pet'iniz burada 100. seviyeye kadar gelişebilir. Ayrıca çiftliğin hanımı olan Sonya'ya yardım ederek günde bir kez 


enerji iksiri veya yaratık ruhu gibi armağanlar kazanmanız mümkün. 


Büyük bir yama ile güncellenen her devasa online oyun gibi İhtiras da yeni zırh setleri, saklı zindan eşyaları, sihirli atak kalkanları ve boss kartlarıyla birlikte geliyor. Kara Delik zindanında Gerçeğin Savunucusu adında bir zırh takımının parçaları bulunuyor. Bir diğer kadim zırh seti ise Boreas'ın Deri Yüzlü Zırhı. 


Boss Kartlarından da bahsetmiştik öyle değil mi? Bu kartları kemerinize yerleştiriyorsunuz ve etkileri devam ettiği sürece çeşitli bonuslar kazanıyorsunuz. 


Fbök 


lady Rina ile tanışın, nezaket kı 
KA anin bu savaşta unutabilirsiniz. 


Saklı Zindanlar 

Epic7 ile Rappelz dünyası Saklı Zindanlarına kavuşuyor. Bu zindanlar, saklayacak bir şeyi olmayan sıradan zindanlardan daha zor. Bunun bedeli olarak oyunculara daha fazla tecrübe puanı, daha çok rupi kazandırıyor ve başarılı ziyaretçilerini daha iyi eşyalarla ödüllendiriyor. Saklı zindanlara girebilmek için muhafız canavarı öldürmeniz gerekiyor. Kristal Vadi, Palmir Tapınakları, El Kassia, Ejderhalar Mağarası, Kara Pençe İni ve Kumkapan İni, Epic 7'nin Saklı Zindanlarına verilen isimler. 


Kayıp Ada büyüyor 

Kayıp Ada'ya Sarkıt Vadisi, Kainen Gölü, Ölü Ruhlar Gezisi Kampı, Unicorn Ormanı, Ejder Yuvası, Kar Fırtınası Vadisi, Kar-adam Marduka Karargahı ve Buz Kıyısı gibi bölgeler eklendi. Burada sizi 146 ile 184. seviye arası yeni yaratıklar bekliyor olacak. 


TN 


Epic7ile gelen Yaratık Çifliği nin hanımı lan Sonya petlerinize gözü gibi bakacak. 


Rappelz'da önemli bir yer kaplayan yaratıklarla ilgili olan pek çok yenilik söz konusu. 
Tüm şehirlere eklenen yaratık geliştirme uzmanları, kendilerine vereceğiniz dinçlik eşyalarını yaratıklarınızın kullanabileceği büyülü eşyalara çeviriyor. Ayrıca aynı yaratığın iki kartını birleştirerek sihirli dolu yaratık kartı elde ediyorsunuz. 


Ayrıca oyuna Savunma ve Güç Küpü adı verilen parçalar eklendi. Bu parçalar oyun boyunca hadlerini bildireceğiniz yaratıklardan düşüyor. Bu parçaları birleştirerek küpler elde ediyorsunuz. Epic 7 ile Rappelz'a irili ufaklı pek çok içerik eklenmiş durumda ve bunların tümünü okuduğunuz tanıtıma sığdırabilmek mümkün değil. Yeni saç stilleri, düzeltilen pek çok bug, küp zarları, zindan görev zincirleri oyuna eklendi. Tüccar envanterleri elden geçirildi, kullanıcı arayüzünde oldukça göz alıcı değişikliklere gidildi. Kısa-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Evcil bir ejderhayı kim istemez? Ben de öyle düşünmüştüm. 


cası yepyeni bir oyun olarak 7. büyük adımı attı Rappelz. Eğer Kayıp Ada'yı son Ziyaretinizin üzerinden uzun bir zaman geçtiyse bu aralar adaya gidecek olan ilk gemide yerinizi ayırtmak isteyebilirsiniz. Eğer yeni bir oyuncuysanız da başlangıç rehberine bir göz atabilir ve içi dopdolu Rappelz sandığının kapağını aralayabilirsiniz. -Ufuk Özden 


POPÜLER EŞYAL 


Toplayıcı Dostlar: 
Bu sevimli yaratıklar etrafa dağılan eşyaları toplayıp size getiriyorlar. 


Özel Enerji Tasarrufçusu: 
İki saatliğine iki katı tecrübe puanı kazanmanızı sağlıyor. 


Antik Nal ve Kamçı: 
Bineğiniz size bir sütçü beygiri kadar hantal mı geliyor? Bu eşyalarla Lydan ve Ornito cinsi bineklerinizi hızlandırabilirsiniz. 


Kutsanmış Su: 
Kutsanmış su dolu bu şişe, öldüğünüzde tecrübe puanı ve kutsama yitirmeden yaşama dönmenizi sağlıyor. 


Yulaf Tostu 
Petiniz biraz yavaş mı öğreniyor? Yulaf Tostu ile pet'inizin 7 


kazandığı tecrübe puanı yüzde elli oranında artıyor 


B Yapımcı: nFlover 

B Dağıtım: gPotato 

BD Web Sitesi: ir.rappelz.gpotato.cu 

B Sistem Gereksinimleri: 2 GHz işlemci, 1 G8 bellek, 128 MB ekran kartı 4 GB sabit disk alanı 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An #81 Bottlestor Golactica Online 


PE, m eN e —Ü 


naol orTICoO MNMALDE 
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BATTLESTAR GALACTICA ONLINE, TARAYICI TABANLI DEVASA ONLİNE OYUNLARDAN BEKLENTİLERİMİZİ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYOR. 


ark ettiniz mi bilmiyorum ama browser oyunları gittikçe daha detaylı oluyor. Dahası, artık 


birçok browser üstünden oynanan 3 boyutlu oyunlar daha az gereksinim istiyor ve daha gerçekçi bir 3 boyut üzerine kurulmuş oyun deneyimi sağlıyor. Bunun sebeplerinden biri oyun geliştiricilerin artık browser oyunları için flash teknolojisine bağımlı olmamaları, Unity oyun geliştirme aracının yaygınlaşmasıyla geliştiriciler, browser oyunları için daha hızlı ve kaliteli oyunlar geliştirebiliyorlar. 
Bunun örneklerinden biri de Battlestar Galactica Online. 2009 yılının Mart ayında biten dizinin free2play oyunu Battlestar Gallactica Online, beta sürümüyle biz oyuncuların beğenisinde. Biz de saylonlar ve insanlar arasında geçen bu savaşta tarafımızı seçiyor ve uzay gemimiz ile evrende yerimizi alıyoruz. 


Sadece bir browser 

Browser oyunu denilince akıllara gelen ilk şey sadece yazıların ve resimlerin olduğu, ekonominizi ve ordunuzu sağlam tutup başka oyunculara saldırdığınız bir oyun olsa gerek. Oldukça sıkıcı bir başlangıç aşamasından geçersiniz böyle oyunlarda, sonuçta sadece yazı vardır oyun adına 

BGO bu kalıbı yıkıyor ve size modern bir 3 
boyutlu oyun deneyimi sunuyor. BGO'yu oynamanız için hiçbir şey indirmek zorunda değilsiniz. Sadece unity web player entegre edilmiş bir browser, BGO oynamanız için yeterli. Aynı zamanda Türk oyuncular için büyük bir artı oluşturacak nokta, oyunun tamamen Türkçe oluşu. 


Tarafınızı seçin! 
İki tarafın çarpıştığı bu savaşa katılmak için siz de tarafınızı seçmelisiniz: Saylonlar 


veya insanlar. Seçerken kendinize sormanız >> 


TARAF SEÇ 


Tarafınızı oyun ilk başladığında seçmelisiniz. Bonus çok cezbedici değil mi 


Galactica Online 


>> gerekenasıl soru şu;insanlıkla birlikte mi 


olacaksınız yoksa insanlığa karşı mı? Eğer bu sizin için zor bir soru gibi duruyorsa şunu da söylemeliyim ki, iki taraftan birinin size getirisi daha fazla olabiliyor. Mesela şu aralar saylon tarafını seçenler için 10 gün boyunca 9625 bonus deneyim puanı ve mining getirisi var. Eminim bu karar vermenizi kolaylaştıracaktır. 


Tarafınızı seçtip ilk eğitiminizi aldıktan sonra karakterinizi özelleştiriyorsunuz BGO'da, Bu karakter oyun içinde başka bir pilot ile çarpışırken sizi temsil edecek ve gemilerin içinde dolaşırken yönettiğiniz karakter olacak. Bu yüzden istediğiniz gibi bir karakter yaratmak için bu bölümde biraz 


KENDİNİZE SORACAKSINIZ: İNSANLIĞIN YANINDA M OLACAKSINIZ YOKSA İNSANLIĞA KARŞI MI? 


zaman harcamak isabetli olabilir. Saylonlar tarafında özelleştirme, insanlara göre daha yüzeysel. Saylonlarda karakterinizin sadece baş, gövde ve bacaklarını özelleştirebilirken, insanları seçerseniz karakterinizin saç, üniforma, yüz gibi özelliklerini değiştirerek daha detaylı bir karakter oluşturabilirsiniz. 


Pilotluk zor iş 

Oyun mekaniği RPG oyunlarıyla hem benzer hem de farklı. Özetle geminizin hız değişkeni ile oynayıp doğrultunuzu yönetiyorsunuz. Ayrıca geminin kontrolünü kolaylaştırmak için düşmanınıza veya bir dost 


gemiye kilitlenip onu takip edebilir, kilitlen- 


diğiniz düşman gemilerine farklı silahlarla saldırabilirsiniz. Fakat düşmanınıza ateş 


edebilmek için kilitlenmeniz yeterli değil. 
Düşmanınıza saldırmak için onu silahınızın ateşleme açısının ve menzilinin içinde tutmanız gerekiyor. İşte geminizi yönetme yeteneğiniz de burada ortaya çıkıyor. Düşman gemisine sizi atlatmak için yaptığı yön değiştirmelere, pikelere sizin doğru ve hızlı bir şekilde cevap vermeniz gerekiyor. 


Oyunu bir sektörün içinde oynuyorsunuz. 
Sektörün içinde belirli bölgelere sıçrayıp 

bu bölgelerde savaşabiliyor, bu bölgeleri kendi tarafınızdaki diğer gemiler ile birlikte kontrol altına alabiliyorsunuz, Bir bölgeden başka bir bölgeye geçmek için sıçrama mesafesi içindeki bir bölgeye tylium karşılığında sıçrayabiliyor, o bölgeye geçiş yapabiliyorsunuz. Saylonlar ve insanlar işte bu bölgelerde birbirleriyle çarpışıyorlar. Her iki taraf da tüm sektörün kontrolünü ele almak için mücadele veriyor. 


Asteroit, gemi, tylium 
Çoğu oyunda karşımıza çıkan achievement sistemi BGO'da'işler”adı altında karşımıza çıkıyor. Bir görevi yeterli sayıda yaparsanız bunun karşılığında bonus ve rütbe kazanaakterlerden 


Oyun içi alabilir, gemimizi 


biliyorsunuz. Oyuna başladığınızda her işte seviyeniz O olarak başlıyorsunuz. Daha sonra bu görevleri isteğinize bağlı olarak tamamlayarak seviyenizi yükseltebiliyorsunuz. 


Achievement sisteminin dışında, genellikle MMORPG'lerde karşımıza çıkan görev sistemi BGO'da olmasaydı büyük bir eksik olurdu. 
BGO'da çoğu MMORPG'de olduğu gibi oyun içi karakterlerden görevler alabiliyoruz. Bu görevleri tamamladıkça görevin zorluğuna göre değişik miktarlarda Tylium, deneyim puanı veya diğer maddeler kazanabiliyoruz. 


BGO'da tylium veya diğer materyalleri kazanmanın tek yolu bonuslar, görevler veya çatışmalar değil, Oyunda gezinirken karşınıza çıkan asteroitleri tarayarak içinde değerli materyaller olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Taramanızdan sonra eğer asteroitin içinde sizin için değerli bir materyal bulunduğunu görürseniz tek yapmanız gereken o asteroide saldırarak onu parçalara ayırmak. Daha sonra uzay boşluğunda onu kolaylıkla alabilirsiniz. 


Geminiz ve siz 

Her iki tarafın gemileri de farklı tabi ki. Saylonlarda ilk geminiz Raider veya Heavy Raider olurken, insan tarafında Viper MKII veya Raptor'dan birini seçiyorsunuz. Fakat Raider ile Viper arasında veya Heavy Raider ile Raptor arasında fark yok gibi gözüküyor. Oyunda gemiler üç türde ayrılmış. Saldırı gemileri, eskortlar ve hat gemileri. Bu üç türde toplam 
9 farklı gemi çeşidi var. Her geminin özellikleri farklı. Oyun stilinize göre hangi gemiyi satın alıp kullanacağınız size kalmış. 


Silahlarınızın geminizin içindeki yerleşimi BGO'da oldukça önemli. Silahlarınızı geminizin içindeki bir slottan diğer bir slota geçirerek onun menzili, atış kabileyeti ve diğer bir çok özelliğini değiştirebiliyorsunuz. 
Bu slotlara sadece silah değil, aynı zamanda pasif özelliği olan virüs kümeleri, otomatik yön değiştirmeyi sağlayan kümeler gibi birçok ekipman yerleştirebiliyorsunuz. 
Oyun stilinize göre geminizi geliştirmek ve düzenlemek size kalmış. 


Çarpışmalardan hiçbir şey olmamış gibi çıkmayı beklemiyordunuz herhalde. 
BGO'da aldığınız her hasarın bir karşılığı var. Çarpışmaların sonunda gemi gövdenizden veya ekipmanlarınızdan hasar alabiliyorsunuz. Bunların tamirini ise cubits veya tylium ile yapmanız gerekiyor. Ayrıca eğer bir çarpışmada kaybederseniz BGO size duruma göre iki farklı respawn noktası sunuyor. Kaybettiğinizde düşmanınıza deneyim puanı, mühimmat gibi hediyeler bıraktıktan sonra bu bölgelerden birini seçip o bölgenin ana gemisine ışınlanmayı tercih etmeniz gerekiyor. 


Geminizileasreider saldın değerli maddeler arayabi 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Takımda “ben” yoktur 

BGO'da klanlar veya BGO'daki ismiyle uçuş kolları sektörün kontrollerinde çok önemli bir yer tutuyor. Bir bölgenin birkaç oyuncu tarafından ele geçirilmesi gerçekten çok güç. Ancak güçlü bir veya daha fazla sayıda klan veya çok sayıdaki oyuncu, bir bölgeye saldırdığında saldırdıkları bölgeyi ele geçirme şansları olabiliyor. Fakat tabi ki saldırı alan tarafın oyuncuları ve klanları boş durmuyor. Bir bölgede şiddetli bir çatışma olduğunda o tarafın tüm oyuncularına, o bölgede şiddetli bir çatışma olduğu bilgisi gidiyor. 


Beta aşamasında bile oldukça fazla ilgi toplayan BGO, klasik browser oyunlarından sıkılan oyuncuların kurtuluş yolu olabilir. Browser olduğu için normal oyunlara göre daha güçsüz sistemlerde çalışması da tercih sebebi olsa gerek. 
Battlestar Galactica dizisini daha önce hiç izlemediyseniz bile, size hitap eden pek çok şey bulacağınız bir oyun. 

-Kemal Tuğrul Yeşilbek 


EB Geliştirme: Bigpoint, ArtPlant 
EB Dağıtım: Bigpoint 

EPlotjorm: Windows, Mac0sX 

E3 Tür: Tarayıcı Tabanlı 3D Aksiyon Oyunu Web: t.battlestar-galactica.bigpoint.com 

B Tovsiye Edilen Sistem Gereksinimi: 

23 GHz işlemci, 2GB bellek, 512 MB ekran kartı, 168 
sabit disk alanı 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latin Yazılım oldukça uzun bir zamandır Türk oyun sektörünün gelişmesi adına uğraş veriyor. 


Kendileri dergimizin bu sayısında sizlere küçük bir mektupla seslenmek istediler. 
Şimdi sözü onlara bırakıyoruz: Platin Yazılım olarak oyun üretme amacıyla bir araya gelen bir takımız. DirectX ve OpenGL tabanlı oyunlar üretme konusunda çalışmalar yaptık, Aslında ana hedefimiz PC, PlayStation ve Xbox'ta çalışan oyunlar üreten bir firma olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için ekibimizi genişletmemiz ve bu ekibi finanse edecek finans gücüne ulaşmamız gerekiyor. Bunu elde etmek için uzun bir süre reklam amaçlı oyunlar için büyük firmaları dolaştık ve sponsor aradık. Fakat şu anda beklemediğimiz gelişmeler oluyor. Örneğin bir oyunu 


BU KONUDA BİZİ FARKLI 
KILAN EN ÖNEMLİ 
NOKTA, SIRF YAZILIMCI 
OLMAMAMIZ. 


PLATİN YAZILIM 


üretip satmamız eskiden finans desteği bulsak bile zordu. Ancak şimdi App Store benzeri imkanlar var. Bu ortamlara minik oyunlar yüklemek ve minik rakamlarla milyonlarca satmak kolaylaşmış durumda. 
Tahsilat sorunları da çözülmüş. Bizler de platformlara oyunlar üretmeye başladık. 
Bunlardan ilki SkyDancers. Bu kanalla ana hedefimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. 


Kendi projelerimizin dışında oyun yaptırmak isteyen kişi veya kuruluşlara oyun yapımcılığı hizmeti de veriyoruz. Bu konuda tecrübemiz var. Hangi tabanda olduğunun önemi yok. Flash, 3D, iPhone vb. tabanlar için oyun projeleri üretebiliriz. 


Outsource destek 

Oyun yapımcıları, zaman zaman oyun projelerinin bazı modüllerini dışarıdan hizmet alarak yaptırmaya ihtiyaç duyarlar. 
Platin Yazılım olarak bu konuda sadece istenen yazılımı kodlamak sureti ile değil, önerilerimiz ve projenin kalitesinin artması noktasında faydalı olabilecek fikirlerimizle destek sağlıyoruz. Zihniyet olarak başarılı oyunların artması bizi küçültmez, tam tersine bir pazar ve piyasa oluşturur diye düşündüğümüz için heyecanla ve elimizden geleni ortaya koyarak destek veririz. 


Özel yazılım danışmanlığı ve desteği Oyun üretimi ülkemizde henüz yaygınlaşmış durumda değildir. Ciddi finansman desteğine ihtiyaç duyulan bir alandır oyun 


yapımcılığı. Bizler finansman ihtiyacımızı karşılamak için farklı alanlarda da hizmet veriyoruz. Bazı firmalar atölye olmaktan çıkmış, orta ölçekli bir fabrikaya dönüşmüştür; büyük ölçekli fabrikaların ihtiyaçlarına benzer ihtiyaçları vardır. Ancak bu ihtiyaçlarını karşılayacak yazılımları satın alacak bütçeleri de yoktur. Bu firmalara yönelik, ihtiyaca özel program yazma ve danışmanlık hizmetimiz vardır. İhtiyaçları analiz eder, hatta ortaya çıkan sorunları yerinde inceler ve yazılımın bu soruna nasıl pratik bir çözüm sunabileceğini araştırırız. Sonunda bir bütçe çıkarır, firmanın ihtiyaçlarına cevap verecek bir program üretiriz. 


Son dönemde ülkemizde bu tarz işletmelerin sayısında artış vardır. Birkaç bin. 
liraya alabilecekleri programlar sorunlarını çözmez, fakat büyük çaplı yazılım yatırımı yapacak durumda değillerdir. 


Bu konuda bizi farklı kılan en önemli nokta, sırf yazılımcı olmamamız. Ticaretle uğraşan bir işletmeyiz. Ticarette yaşanan sorunları biliyoruz. İş aldığımız bazı işletmelerde kazandığımız tecrübelerle, üretim yapan işletmelerin sorunlarını da biliyor veya 

en azından tahmin ediyoruz. Yani işletme sahibi, işletmesinde yaşadığı sorunları anlatmakta zorlanmaz. Yazılım, her işletmeye Zaman ve para kazandırır. 


Okurlarımız hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.platinyaz.com'da bulabilirler. 
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YENİ ÇIKACAK DEVASA ONLİNE OYUNLARA İLK BAKIŞ FREEZPLAY'DEN! 


011 yılı, devasa online oyunlar 
için harika bir yıl olacak denmişti. 
Gerçekten de bu yıl piyasaya çı- 


kan tüm yapımlar bize bu sözü kanıtlarcasına kaliteliydi. Yaz gelmeden önce piyasaya çıkmak isteyen yeni devasa online oyunlar gün saymaya başladılar bile, Biz de hepsi birbirinden iddialı olan bu oyunlara sizler için bir bakış attık. -Taha Sarı 


All Points Bulletin, free2play 

olarak dönüyor! 

İlk olarak GamersFirst oyunlarıyla başlıyoruz. Bildiğiniz gibi yapım aşaması yıllarca süren, büyük emeklerle, büyük masraflarla geliştirilen, aslında ücretli bir devasa online oyun olan All Points Bulletin, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra yapımcısının iflasından dolayı sunucularının fişini çekmişti. Kendine has oyuncu kitlesini kısa zamanda yakalamayı başaran fakat mali nedenlerden dolayı yaşamı kısa süren bu yapımdan herkes umudunu kesmişken, GamersFirst'ün hamlesiyle umutlar yeniden yeşerdi. GI'in planı APB'yi free2play bir oyuna, yani herkesin ücretsiz bir şekilde indirip oynayabileceği sisteme çevirip yeniden sunmaktı. 2010'un sonlarında APB'yi resmen bünyesine katan G1, geçtiğimiz Şubat ayındaysa oyunun kapalı-betasıyla yayına başlamış oldu. 


APB, kurgusal kent San Paro'nun iki rakip grubu İnfazcı ve Suçluların günümüzde geçen mücadelesini konu alan bir MMO TPS oyunu olarak lanse edildi. Oyuncular diledikleri gruba katılıp daha sonra kendi takımlarını oluşturabiliyor ve kentsel bir 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arka planda birbirleriyle mücadele edebiliyorlar. Bu yönüyle “GTA'nın MMO versiyonu' desek yanlış olmaz. Bir GTA tutkunuysanız ve yazılanları şuraya kadar okuduysanız, heyacan ve sabırsızlık duygularını yaşıyor olmalısınız. APB'deki özelliklerin bir kısmı GTA'yı da aşıyor. Oyundaki kişiselleştirme had safhada! Yüzünüzü -eğer isterseniz- kendi yüzünüzle aynı yapmanız APB'nin gelişmiş düzenlenebilirlik sistemiyle mümkün. 
Sadece yüzle sınırlı değil, giydiğiniz kıyafeti, bineceğiniz araçları ve sahip olduğunuz birçok şeyi düzenleyebilirsiniz. Oyun dışında tasarladığınız bir logoyu oyuna aktarmak ve oyun içinde kullanmak da mümkün oluyor. Aracınızın kaputunu mevcut şekillerin değil de, kendi tasarladığınız logonun süslediğini bir düşünün... Tüm bunlar bir yana, oyunda kendi müziklerinizi dahi oluşturabiliyorsunuz. İşte APB size tüm bunları G1'in desteğiyle ücretsiz olarak sunacak. 


Kısa süreli de olsa, yayınlandığından dolayı oyunun yüzlerce videosunu sanal ortamda izlemeniz mümkün. Bu yüzden eğer oyunun kapalı betasına katılamadıysanız, herkese açılana kadar bu videoları seyredip oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Oyunun free2play sistemine geçmesinden dolayı bazı özelliklerde kısıtlamaya gidilebilir ücretsiz oynayanlar için. Öyle veya böyle tüm özellikler oyunda mevcut olacaktır. Kapalı betaya katılamayanlar için güzel haber de APB'nin blog'undan geldi; oyunun açık betası Mayıs'ın üçüncü haftasında yayında olacak. APB: Reloaded'a gamersfirst.ekolay. 
net/apb adresinden ulaşabilirsiniz. >> 


DOSYA 
EA Veni F2P Oyunlar Geliyor! 


>> Hailan Rising ile farklı bir oyun deneyimi Gamersfirst'ün yakında yayınlayacağı bir diğer oyun ise Hailan Rising. 61'den dağıtılan habere göre FPS mantığını MMORPG ile harmanlayıp oyuncuya sunan ilk Unity 3D oyunu olacakmış. Yani oyun, geleneksel seviye sistemi yerine FPS tabanlı bir gelişim sistemine sahip olacak. Bundan dolayı rakiplerinden farklı bir yapı yakalayacak olan HR, oyun sektörünün Unity 3D motoruyla tam kapsamlı olarak geliştirilmiş ilk devasa online oyunu olma niteliğine de sahip. 


Hailan Rising, devasa online oyun türünde sıkça rastladığımız fantastik bir dünyada, bir selin yok ettiği Hailan dünyasının kıyamet sonrası atmosferinde geçiyor. Oyuncular kendilerini korkunç selin çekilmesiyle birlikte hayatta kalmış olarak buluyor, sekiz karakter sınıfından birini ve ittifak kuracakları ulusu seçtikten sonra da oyuna başlıyorlar. Ulusların birbirleriyle kıyasıya çekişmesi oyuncuları karada, denizde ve havada PvP tabanlı bir mücadeleyle kendi topraklarını savunmaya zorluyor. Hailan Rising'de bireysel beceriler herkes için ortak. Yani birçok örneğine rastladığımız sınıflara özel yetenekler Hailan Rising'de bulunmuyor. 
Tüm yetenekler herkes tarafından öğrenilebiliyor. İlk başta kulağa garip gelse de olumsuz bir tarafı olmayan bu sistem, yetenekleri ön planda tutup sınıfları ve diğer detayları tasarım öğeleri olarak sunuyor. 


Hailan Rising'te sunulan en önemli üç özelliği, herkesin kendilerine yabancı olan sınıflardan her türlü beceriyi öğrenebiliyor olması, oyuncuların herhangi bir sınır olmaksızın her türlü eşya ve silaha sahip olabiliyor olması, ve oyuncuların her an kendilerini yüzlerce oyuncunun katıldığı bir PvP mücadelesinde bulabilecek olması şeklinde sıralayabiliriz. 


Peki otoriteler neler diyor Hailan Rising için? GamersFirst'ün COO ve CTO'su Bjorn Book-larsson, Hailan Rising için şunları söylüyor: "Hailan Rising daha önce piyasada hiç görmediğimiz türden bir MMORPG oyunu. Birçok devasa online türünün en iyi özelliklerini yeni teknolojilerle birleştirerek GamersFirst portföyünde ilk olan bir oyun deneyimi yarattık” Halian Risingin yapımcısı Adam “CaliMaestro*Smith ise uzun vadeli karakter gelişimiyle ani aksiyonu birleştiren bir oyun yapmanın hayalini her zaman 

için kurmuş olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Hailan Rising'de hem hırslı PvP severleri hem de ticarete odaklanmaktan hoşlanan MMORPG tutkunlarını mutlu edecek benzersiz bir ortam yarattık.” 


Hailan Rising önümüzdeki günlerde Türkiye'de ücretsiz olarak oynanabilecek şekilde yayında olacak. Oyuna gamersfirst.ekolay.net/hailanrising adresinden ulaşabilirsiniz. 


Metal Knight Zero sabırsızlıkla bekleniyor 

Gi/in sunduğu War Rock oyuncular tarafından öyle çok beğenildi, öyle çok oynandı ki, oyun bu kadar ilgiyi kaldıramaz hale geldi. G1 bunun farkında olacak ki tam anlamıyla bir savaş simülasyonu sunan benzer bir oyunu daha bünyesine kattı. Açılımı Metal Knight Zero olan MKZ, özellikle War Rock oyuncularının sabırsızlıkla beklediği bir yapım. Uzun bir süredir yayınlanan sayfasında sessiz sedasız dururken son zamanlarda oyundan videolar ve twit'ler gelmeye başladı. 


Henüz G1'in yayınlayacağı sürüm için alfa aşamasında olan MKZ, bir savaşta aklınıza gelebilecek tüm unsurları bünyesinde barındırıyor. MMOFPS'lerde çok fazla göremediğimiz tank, uçak, helikopter gibi savaş araçlarını MKZ'de görmek mümkün olacak tıpkı War Rock'taki gibi 


Oyun bir devasa online oyun olmasına karşın, tek kişilik oyun tarzı özelliklere sahip. 
Çevreyle etkileşime girebileceğiniz MKZ ile MMOFPS türünden maksimum hazzı alâcaksınız. Tankınızla küçük barakaları yıkabilecek, kurşunlarınız bazı materyalleri delip geçebilecek, etrafınızdaki yapılar parçalanabilecek. İşte tüm bunları büyük oyuncu odalarının mümkün olabileceği MKZ oyunculara sunacak. Halihazırda Japonya'da yayında olan oyun, ülkenin el verdiği internet altyapısı sayesinde 256 kişiye kadar desteklenen odalarda oynanabiliyor. G1'in yayınlayacağı sürümde bu sayıyı görmek şimdilik hayal olsa da, büyük çaptaki haritalarda kalabalık bir oyuncu kitlesinin aynı odada oynaması öngörülebilir bir durum. 


MKZ için kapalı-beta tarihi henüz belli değil, fakat yaz aylarında başlayacağı dedikoduları var. Oyuna gamersfirst.ekolay.net/ mkz adresinden ulaşabilirsiniz. 
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11. Dünya Savaşı KARMA ile 

MMO piyasasında! 

Şimdiki iki oyunumuzsa Silkroad'tan tanıdığımız Joymax firmasından geliyor. Oyuncular arasında popüler hale gelen MMOFPS türündeki eksikliği bu oyunlarla gidermeyi amaçlayan firma, yeni oyunlarıyla oldukça iddialı. 


Belki de üzerine en fazla oyun yapılan tema Il, Dünya Savaşı, Her ne kadar insanlık için büyük bir ayıp olsa da, oyun dünyası Il. Dünya Savaşı'nın amiyane tabirle çok ekmeğini yemiş durumda. Devasa online oyunlar için aynı şeyi söylemek mümkün olmasa da tek tük bulunan bu tarz oyunlara KARMA Online ekleniyor son olarak. Fakat iş “devasa” olunca durum biraz farklı oluyor. MMOFPS türünde sürekli bir PvP'ye Il. Dünya Savaşı temasının katılmasına kimse hayır demez. İşin güzel yanı, yeni olması sebebiyle trendlere ayak uydurmuş olması. 


Son iddialı 11, Dünya Savaşı oyunu CoD: World at War'da oldukça beğenilen ve adeta fenomen haline gelen zombi modunun devasa online oyun dünyasına ilk sıçrayışı Combat Arms ile olmuştu. Daha sonra bu modun bir benzerine War Rock'ta da rastlamıştık. KARMA da, bu modsuz olmaz diye düşünülmüş olacak ki, zombi modunu oynanabilir oyun modları arasında sunulacak oyunculara, Enfeksiyon Kurtuluşu olarak çevirebileceğimiz bu modda zombiler ve enfeksiyon kapmamış sağlıklı askerler arasında kıyasıya bir mücadele geçecek. 


Oyunun modları, temasına uygun olarak tasarlanmış. Sayısıysa henüz açık betaya dahi geçmemiş bir oyun için gerçekten oldukça iyi. Hatta şu haliyle mükemmel demek yanlış olmaz. KARMA'da tamı tamına 
8 adet farklı oyun modu sunuluyor oyunculara. Oyunun başka bir moduysa Silkroad Online oyuncularının yakından bildiği bir terim olan “Berserker" modu. Berserker ya da normal olmayı seçip tüm düşmanlarınızı öldürmeye çalışacaksınız bu modda, Diğer bir moddaysa Counter-Strike'tan hatırlayacağımız rehine kurtarma işine geri döneceğiz. Axis kuvvetleri olarak rehineleri savunacağız veya Allies olarak onları kurtarıp güvenli bölgeye kadar eşlik ederek tahliye edilmelerini sağlayacağız. Klasik FPS modlarından olan Team Deatmatch ve Free for All modları da KARMA'da mevcut, Bu modların dışında önemli belge çalma/koruma, Axis kuwvetlerinin kaçışını engelleme ve Allied olarak kurulan bomba düzeneklerini etkisiz hale getirme modları bulunuyor. 


Axis veya Allied askeri olarak yer alacağınız KARMA, üst düzey Il. Dünya Savaşı grafiksel ayrıntılarını, düzenlenebilir karakterleri ve eğlenceli modlarını size sunuyor olacak. 


Oyunun kapalı betası Mayıs'ın son haftasın- 


da başlamış olacak. KARMA'ya www.joy- 


max.com/karma adresinden ulaşabilirsiniz. 


Special Force da Joymax ile geliyor Joymax'in MMOFPS atağının bir diğer 


ayağıysa Special Force olacak. KARMA'nın 


aksine modem savaşı konu alan bu oyun hakkında Joymax'ten yana bir bilgi yok. 


Fakat başka bölgelerde sunulan versiyonlarına bakıp fikir sahibi olmak mümkün oldu bizim için. 


“Dünyanın en iyi özel kuvvetinin seçilmiş üyesi ol"mottosuyla modern savaş alanındaki detayları oyuna başarıyla aktarmış yapımcı firma. Fazla detaylara boğulmadan, basit ve sade bir MMOFPS oyun deneyimi yaşamak isteyenler için ideal. Klasik lobi sistemiyle giriş yapılan oyunun ön kısmında, açılan oyunlar ayrıntılarıyla listelenmiş. 
Oyunda ilk dikkat çeken oyun moduysa »> 


bö 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yine enfeksiyon modu. Buradaki mod KARMA'dakinden biraz farklı. Bu kez ister enfeksiyon kapmış taraftan olup herkese enfeksiyon yaymaya çalışıyorsunuz, isterseniz de sağlıklı askerler olarak enfeksiyon kapmışları yok etmeye çalışıyorsunuz. 


Haritalar oldukça özenli tasarlanmış görünüyor. Ortamı güzel bir şekilde tamamlayan detaylar da ayrı bir işçilik eseri. Oyun dediğimiz gibi, basit ve klasik MMOFPS tadında, Oynayış açısından fazla detay beklentisi. 
olmayan, Counter-Strike tarzı oyunları benimseyen oyuncular için ideal. 


Oyunla ilgili şu ana dek hiçbir detay yayınlanmadı Joymax tarafından. Kaliteli sunucu desteğiyle Joymax, yeni MMOFPS'lerinden umduğunu bulacak mı hep birlikte göreceğiz. Special Force'a www.joymax.com/sf adresinden ulaşabilirsiniz. 


Anime tadında devasa online: 

Eden Eternal 

Sırada öncekilerden daha farklı ve renkli oyunlar var. Avrupa'daki devasa online 


oyun piyasasının ses getiren firmalarından Aeria Games, pazara iki yeni oyun daha sunmaya hazırlanıyor. Shaiya Online, Last Chaos ve Wolfteam gibi popüler oyunların Avrupa yayıncısı olan firmanın bahsedeceğimiz ilk oyunu Eden Eternal. 


Türkiye'de sayıları giderek artan bayan oyunculara biraz daha sıcak gelecek olan Eden Eternal, başlıkta söylediğimiz gibi anime tadında bir devasa online rol yapma oyunu, Eden isimli fantastik bir dünyada geçen bu serüvenimizde amacımız Ruh Taşı adı verilen cismin gizemini çözmek. 
Mayıs ayında kapalı betaya geçen oyuna alımlar devam etmekte. Farklı türlerdeki ırklarla, fantastik yaratıklarla ve görkemli köyleriyle Eden Eternal, anime sever MMO'cular için farklı bir deneyim olabilir. 


Oyunun özgün bazı özellikleriyse ilgi çekici. Oyunu oynarken 15 farklı sınıfa geçebiliyorsunuz. Bunu yapmak için seviye olarak ilerlemeli ve kapalı sınıfların kilidini açmalısınız. Kilidini açtığınız sınıfa anında geçebiliyorsunuz. Eden 


Eternal'daki ırklar da oldukça farklı. Klasik İnsan ırkının yanı sıra Beast Men ve Frog Men gibi yarı-hayvan fantastik ırklar da var. Bu ırkların hikâyeleri oyunun genel hikâyesiyle bağdaştırılmış. Bunu dikkate alarak Ruh Taşı'nın gizemini daha kolay çözebileceksiniz. 


Dikkat çeken bir diğer özelikse oyuncu şehirleri özelliği. Oyunda kuracağınız loncanızın Eden'da şehir kurmasına yardım edebiliyorsunuz. Bu şehirdeyse çok fonksiyonlu yapılar inşa edip ticaret yapabiliyorsunuz. Son olarak Eden Eternal'da bulunan çok yönlü düzenlenebilirlik sistemiyle ekipmanınızın görünüşünü renk ve tarz bakımından değiştirebiliyorsunuz. 


Kapalı beta sürecindeki Eden Eternal oyununa, resmi adresi olan edeneternal.aeriagames.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Lime Odyssey iddialı geliyor! 

Aeria Games'in diğer oyunu Eden Eternal gibi anime tarzı grafiklere sahip olan Lime Odyssey, henüz çıkmadan adın- 


dan söz ettirmeye başladı. Firma, Sirius Entertainment yapımı Lime Odyssey'i gelecek yıl Kuzey Amerika ve Avrupa'ya getireceğini, daha önce bir basın bülteni aracılığıyla duyurmuştu. Tüm oyunları gibi ücretsiz oynanabilecek olan Lime Odyssey, Nisis adlı fantezi dünyasında geçen bir devasa online rol yapma oyunu. Bu oyunda oyuncuların amacı harabe halindeki alemleri kayıp “Lime” parçalarını bularak düzeltmek. Sirius Entertainment yeni bir şirket olabilir ama çalışanlar eski Gravity çalışanları ve Ragnarok Online'ın çekirdek geliştiricileri. Oyunun kapalı betası 2011'in ikinci çeyreğinde test için piyasaya sürülecek, açık betaysa aynı yılın ilerleyen vakitlerinde oyunseverlerle buluşacak. 


Lime Odyssey'de dört adet sınıf olacak. 
Bu sınıflar Savaşçı, Hırsız, Büyücü ve Rahip olarak isimlendiriliyor. Bunun dışında oyunda oyuncuların seçip yapabileceği meslekler de var. Şef, Terzi, Demirci ve Seremoner mesleklerinden birini tercih eden oyuncular, bu mesleklerin görevlerini yaparken ister kendilerine ürünler ha- 


zırlayacak isterlerse de bu ürünleri diğer oyunculara satabilecekler. 


Dikkat çekici bir diğer özellikse oyunda çiftlik sisteminin bulunması. Birliğinizle veya arkadaşlarınızla toplanıp çiftlik kurabiliyor, bu çiftlikte tarım ve hayvancılık yapabiliyorsunuz. Lime Odyssey'e limeodyssey.aeria- games.com adresinden erişebilirsiniz. 


Dragon Nest'in kapalı beta 

kaydı başladı bile 

Uzak Doğu'da ses getirmiş yapımlardan Dragon Nest, global versiyonuyla MMO severlere göz kırpıyor. Cherry Credits tarafından global pazara sunulan oyunun kapalı beta için oyuncu alımları başladı. 
Oyunda kurgusal görevler ve görkemli yetenek efektleri göz doldururken, sıkmayan oyun yapısı sizi her daim oyunu oynayabilme şansını sunuyor. Gerek komboları gerekse oyun içindeki oynanış tarzı sizi oyuna bağımlı yapabilir. 


Savaşçı, Okçu, Rahip ve Büyücü olmak üzere dört sınıfa sahip olan Dragon Nest, hem karakter hem yaratık animasyonlarıyla eğlenceli bir oyun vaat ediyor. Seçilen sınıflar bu dört ana sınıf ile sınırlı kalmıyor. 
Oyunda ilerledikçe Savaşçı iseniz Kılıç Ustası veya Paralı Asker'e, Okçu iseniz Ok Ustası veya Akrobat'a, Rahip olduysanız Şövalye veya Şifacı'ya, Büyi ü tercih ettiyseniz de Elemental Lord veya Güç Kullanıcısı'na dönüşebiliyorsunuz. Oyuna dn.cherrycredits.com adresinde ulaşabilir, aynı adresteki ilgili kısımdan kapalı beta kaydınızı ücretsiz yaptırabilirsiniz. 
-Taha Sarı 


SİZ ZAHMET ETMEYİN, 
BİZ SİZE GELİRİZ! 


Ne de olsa, gezmeyi seven bir oyun dergisiyiz :| 


Bunları sıkça sorarsınız 


diye tahmin ettik: 


Başvuru yaptığımda aboneliğim ne zaman başlar? 

Her ayın 25ine kadar gelen başvurularda aboneliğiniz bir sonraki ay başar Yanl elinize piyasada olan sayı değil bir sonraki sayı ulaşacak. 
Derginin ücret her ay faturanıza/liralarınız STL olarak yansıyacak 


Dergi ne zaman elime ulaşır? 
Abone ve bayi dağıtımlarına dergi aynı anda teslim edilir. Bulunduğunuz yere bağlı olarak derginin bayilerde yerini almasından biriki gün önce veya sonraelinize ulaşı. 


Abone olmamın Free>2Play'e faydası varmı? 
Siz dergiyi marketlerden veya zincir kitapevlerin den aldığınızda ödediğiniz paranın çoğu onlara 

gidiyor. Abone olduğunuzda dağıtıma daha az para kaptırmış oluyoruz 


Faturasız hattımda para yoksa ne olacak? 
Sister bi ki gün çinde tekrar dener. Halen 

hattınızda para yoksa bize haber verir, biz de arar size hatırlatın. 


Aboneliğim başladı mı hep sürecek mi? 
Evet, iz IPTAL F2P* yazıp 6662'ye yollayana veya operatör tahsilatta sürekli orun yaşayana kadar 

sürer aboneliğiniz. 


Yolladığım SMS'in ayrı bir ücreti var mı? 
Servis numarasına gönderilen her mesaj operatörünüz tarafından 50 Kr olarak aynca ücretlendi fili. Ama bunu birkere aboneliğiniz başladığında yapıyor. Her ay kesmiyorlr. 


Dergim gelmezse veya iki kere para çekilirse falan ne olacak? 

Her türlü sorununuz için mesai saatleri içinde 0216 
465 98 5'yi arayın, biz hepsini çözeriz —) 


powered by 


yene tdk eli. ABONE HATTI 


İP “4659850 


ailıru Games'in Mart ortasında Türk 

oyuncusunun beğenisine sunduğu, Türkiye'nin ilk ve tek Türkçe seslendirmeli MMORPG oyunu olma niteliğine sahip Allods Online'in 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş Adeks İnternet Cafe'de ilk tanıtım etkinliği yapıldı. Editörlerimizden Taha Sarı ve Özdeş Üzen de sizler için etkinliğe katıldı 


ve notlar tuttu. İşte etkinlikte olanlar ve ekibimiz tarafından çekilen fotoğraflar! 


Türkiye'nin ilk ve tek Türkçe MMORPG oyunu Allods Online'ın tanıtım etkinliği, İstanbul Beşiktaş Adeks İnternet Cafe'nin açılmasından biraz sonra, saat 9:00 suların- da resmen başladı. Etkinlik gününün daha 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ilk saatleriydi ama erken demeden yavaş yavaş gelmeye başlayan oyuncular, gördükleri bu yeni oyun hakkında çoktan sorular sormaya başlamışlardı. 


Gelen oyuncular birtakım önbilgileri aldıktan sonra Allods Online'i denemek için AAdeks'te oyuncular için ayrılan özel, geniş alana geçip hevesle oyunu oynamaya başladılar. 


> Kaliteli oyuncu potansiyeli yüksek olan kafenin müşterileri de oyunu büyük bir 


Etkinlikte “| 
Kula | za Çalınan 
Bazı Diyaloglar. , 


merak ve hevesle denediler. Oyunun seslendirmesine kadar tamamen Türkçe oluşu oyuncuları cezbetti. Bunun yanı sıra Türkiye lokasyonlu olan sunucuların oyun içi gecikme yaratmaması büyük bir beğeniyle karşılandı. Grafik kalitesinin de diğer oyunlara nazaran daha iyi oluşu ayrıca diğer bir beğeni konusu oldu. Kurgusal ilk bölüm, oyuncular üzerinde Allods ile ilgili iyi bir intiba yarattı, 


Etkinlikte, Allods'un yayıncısı Mail.ru Games'ten Serhat Soylu, resmi e-pin satıcısı GameBayi'den de Öner Ünlü ve Cihan Ağagişi yer aldı. Kendileriyle yaptığımız detaylı röportajları da dergimizde okuyabilirsiniz. 


Mail.ru Games'in etkinliğe katılan oyunculara güzel hediyeleri de vardı. 
Oyunu beğenen ve evinde devam etmek isteyen oyunculara ücretsiz oyun DVD'si verildi. Bunun yanı sıra, üzerinde oyunun etkili karakterlerinin bulunduğu büyük boy posterler ve Allods logolu şapkalar da armağan edildi. 


Etkinliğe katılan oyuncular, birbirleriyle tanışma-kaynaşma fırsatı da buldu. Oyu- 


nun yanı sıra oluşan bu güzel arkadaşlık 


ortamı, oyunu oynamayı daha bir eğlence- 


li hale getirdi ve birlikte güzel vakit geçirme şansları oldu. 


> Yeni oyuncuların yanında, tecrübeli 


oyuncular da etkinlikte bulunuyordu. Daha yeni olan oyuncular, takıldıkları noktalarda 


tecrübeli oyunculara danışıp bilgi aldı. 
Böylece etkinlik çerçevesinde güzel bilgi paylaşımında bulunuldu. 


> Oyuncular, oyunun henüz açık beta olmasının oluşturduğu eksiklikleri ve gelecekte daha iyi bir Allods deneyimi için yetkililerine önerilerde bulunup oyun hakkında sohbet ettiler. 


Oyuncular, Serhat Soylu'dan oyunun ileriki seviyelerinde yapılabileceklere dair ilgi 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çekici bilgiler ve ipuçları aldılar, Etkinlikteki yetkililere oyunla ilgili diğer sorularını yöneltenlerin ise, ilerde yapılacaklar hakkında bazı bilgileri öğrenme fırsatları oldu. 


> Çoktan oyunu oynamakta olan Allods Online oyuncuları, GameBayi'nin etkinlikte bulunması sayesinde nakit para karşılığıda kristal satın alabildiler. Ayrıca GameBayi ekibi, oyunun nadir nesne dükkanı için olan alışveriş yöntemlerini de oyuncularla paylaştı. 


> Etkinlik bu şekilde günün geç saatleri- 

ne kadar sürdü. Allods Online'ı deneyen oyuncuların genel düşüncesi, çok olumlu yöndeydi. Katılan oyuncular, evlerinde oynamak için DVD'lerden ve promosyon ürünlerinden faydalanma fırsatını yakaladı ve memnun bir şekilde etkinlikten ayrıldılar. 
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BENZERSİZ BİR ÜCRETSİZ OYUN DENEYİMİNE HAZIRLANIN! 


attlefield Heroes ile yakaladığı 

2 İİ başarı doğrultusunda yeniden 
Mei çalışmalara başlayan Easy Studios, bu kez Play4Free adı altında ve yine ücretsiz oynayabildiğimiz yeni Battlefield oyununu bizlere sunuyor. Battlefield 2'nin klasik haritalarını ve araçlarını, Battlefield Bad Company 2'ninse ordu mensuplarını ve karakter sınıflarını bulunduran Battlefield Play4Free'yi, Battlefield Heroes'da olduğu gibi web sitesi üzerinden devreye giren tarayıcı eklentisiyle oynayabiliyoruz. Fazla uzatmadan, açık beta sürecinde olan bu oyunun tanıtımına başlayalım :) 


Play Now'dan ötesi 

Oyuna başlamadan önce sitesine giriş yapıp Play Now'a bastığımızda bizden bir karakter oluşturmamız isteniyor. Karakter sınıfını, yüz stilini, ten rengini, saç rengini ve adını belirledikten sonra oluşturduğunuz askeri ana karakteriniz olarak kullanıyorsunuz. Tabii ana karakterinizi sonradan oluşturacağınız askerlerle değiştirme imkanına da sahipsiniz, Belirlediğiniz ana karakteriniz, birinin sizi arkadaş olarak eklemesine ve forumlarda karakterinizin adı 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altında mesajlar yazmanıza olanak tanıyor. 
Bu işlemi tamamladıktan sonra Play Now düğmesine bastığımızda eklenti devreye giriyor, yeni güncelleme olup olmadığını kontrol ettikten sonra oyunu başlatıyor. 


Battlefield Heroes'da olduğu gibi Battlefield P4F'de de karakter özelleştirmelerine yer verilmiş. Oyunun menüsündeki giysi alışveriş alanından karakterimizi baştan aşağı değiştirebilme imkanı sunulmuş. 
Karakterimize bere, sırt çantası, üniforma, gözlük, maske ve benzeri eşyalar satın 


alabiliyoruz. Fakat bu eşyalar sadece 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gerçek para karşılığı elde edilebilen Battlefunds ile satın alınabiliyor. Karakter özelleştirmelerinin yanı sıra silah satın alma bölümü de mevcut. Buradaki bazı silahları yine giysilerde olduğu gibi Battlefunds sayesinde alıp kullanabiliyoruz. 
Oyunda gerçek parayla satın alınan eşyalar sadece sizi diğer oyunculardan farklı kılmak amaçlı kullanılıyor. Böylelikle diğer oyuncularla adil bir şekilde oynamak mümkün kılınmış. 


Uzman bir er olmak için eğitim şart! 
Battlefield Bad Company 2'de olduğu gibi 


> PLAYNOW 


Oyunu hzlıca bitirmek ve rakibinizin krşsında üstünlük sergilemek istiyorsanız stratejik konumlardaki bayraklar le 


SİLAH SESİNİN SUSMADIĞI BU OYUNDA ÇOK EĞLENCELİ SAATLER GEÇİREBİLİRSİNİZ. ÇEŞİTLİLİK VE SIKMAYAN, HIZLI OYUN AKIŞIYLA SİZİ SAATLERCE BAŞINDA TUTABİLİR. 


savaş Amerika ve Rusya arasında geçiyor. 
Karakter sınıflarıysa dört farklı şeçenekten oluşuyor: Assault, Medic, Engineer ve Recon. 
Her birinin savaş alanına farklı bir faydası bulunuyor. Assault ile mermisi biten takım arkadaşlarınızın cephanesini doldurabilirsiniz. 
Şiddetli geçen bir çatışma sonrası canınız azaldıysa medic'in medicbox kitiyle canınızı tekrar yükseltebilirsiniz. Hasar gören aracınızı engineer ile tamir edebilirsiniz. Recon'la ise motionsensor sayesinde rakibinizin yerini takımınıza bildirebilir ve bölgedeki üstünlüğünü ele geçirebilirsiniz. Tabii karakter sınıflarının birbirlerine savaş alanındaki faydaları bunlarla sınırlı değil, 


Şunu söylemekte fayda var, her Battlefield oyununda olduğu gibi Battlefield P4F'de de takım oyunu ağırlıklı. Öldürdüğünüz rakip sayısına göre değil de, elde ettiğiniz assist puanları sayesinde puan tablosunun zirvesine çıkabilirsiniz. İyi bir assist puanı yapmak için de takım oyununu benimsemeniz gerekiyor. 


Savaş alanında diğer askerler üzerinde üstünlük kurmak istiyorsanız oyunun eğitim alanından uzmanlıkları açmanız lazım. Bu uzmanlıkları her seviye atladığınızda aldığınız birer puanla açabiliyorsunuz. Örneğin savaş alanındaki uçak ve helikopteri kullanmak 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için ikisinin de pilot uzmanlıklarını açmanız gerekmekte. Uzmanlıklar üç sıra halinde, sınıflara göre değişiyor. 


Oyun modları, haritalar ve araçlar Battlefield oyunlarının klasik oyun modu olan Conguest, Türkçe karşılığıyla Fetih bu oyunda da bulunmakta, Bir yandan kendi bayraklarımızı koruyarak, bir yandan da karşı takımın bayraklarını ele geçirerek rakibin takım puanını düşürmeye çalışıyoruz. Bu bayrakların her biri farklı bir stratejik konuma sahip. Takım puanı sadece bayrak sayesinde düşmüyor, rakibi her yere indirdiğinizde puan sıfıra doğru iniyor. Sıfıra ilk yaklaşan takım, oyunu kaybeden taraf oluyor. 


Oyun hızlı ve akıcı bir oynanış yapısına sahip. 
Vuruş hissi çok iyi yansıtılmış. Birini vurduğunuzda, onu öldüremeseniz de vurduğunuz kadar puan tablonuza yazılıyor. Ayrıca savaş alanındaki her ihtiyacınızı “0”tuşuna bastıktan sonra açılan menüden takım arkadaşlarınıza bildirebilirsiniz, diğer arkadaşlarınızda sizden bu şekilde talepte bulunabilir. 


Oyun bize bir sunucuda en fazla 32 kişiyle beraber oynama imkanı tanıyor. Şimdilik açık beta sürecinde ve yeni olması sebebiyle oyun sadece üç haritadan oluşuyor, fakat ilerleyen zamanlarda yeni haritaların ekleneceği bilinen bir gerçek. Şimdiki haritalar birbirinden farklı yapıya sahip ve hepsi oldukça büyük. 
Örneğin Oman haritasında Amerikan deniz piyadesi donanmasının araçlarıyla karayı işgal ediyor, oyun boyunca aldığımız üsleri kaptırmamaya ve üstünlüğü elde tutmaya çalışıyoruz. Shargi ve Karkand ise Oman'dan daha farklı; askeri bir strateji kurarak bayrakları ele geçirip avantaj sağlıyoruz. Yalnız Shargi haritasında hiçbir araç yer almıyor, tamamen piyade mücadelesi veriliyor. Oyunda helikopter, uçak, tank, APC, cip gibi birçok araç kullanabiliyoruz. Son olarak hatırlatmakta fayda var; helikopter veya uçak kullanma konusunda tecrübeliyseniz Oman haritası sizi bir hayli eğlendirecektir. Uzmanlıklardan hızlı koşmayı açıp hemen uçağınızı veya helikopterinizi kapıp takımınıza havadan destek sağlayın Tü -Özdeş Üzen 
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O Geliştirme: Fasy Studios 
E) Dağıtam Hlectroni Arts 
BTür FPS 

web: böttlefekd,playafıce.com 
EB minimum Sistem Gereksinimleri: 1.7 Gtiz işlemd, 512 MB (Windows Vista ve 7 için 1 GB) bellek, 
256 MB ekran kattı, GB sabit disk alanı 
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ırs ve rekabet neredeyse her 

oyunda vardır. Fakat öyle sanıyorum ki pekazı yarış oyunlarındaki rekabet duygusuna ulaşabilmiştir. Eminim ki ikinci olmayı sevmiyor, bronz madalyayla yetinmekten nefret ediyorsunuzdur. Siz de her zaman daha fazla hız arayanlardansanız arabanızı hazırlayın. Need for Speed serisinin Free2Play oyunu NFS World sizleri şehrin sokaklarına bekliyor! 


Daha önceden nispeten güncel bir NFS oyunu oynadıysanız kuralları biliyorsunuzdur. Bitiş çizgisine ilk var, polislere yakawi inin lanma. Bu temel kurallar NFS World'de de değişmemiş. Öncelikli hedefimiz elimizdeki tüm olanakları kullanarak bitiş çizgisine ilk varmak. Bu olanaklar, gerektiğinde kısa yollar kullanarak rakiplerimizin önüne geçmek de olabiliyor, powerup'larımızı kullanarak ortalığı karıştırmak da. 


Powerup demişken, NFS World'de yarış başında verilen nitro veya yarış içi silah sistemi yok. Bunun yerine tek kullanımlık powerup'lar var. Bu powerup'lar oldukça çeşitli. Nitro'dan tutun da yarışı bir etap daha uzatan one more lap powerup'ına kadar 10 farklı powerup yarışlara ve polis 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kovalamacalarına daha da heyecan katmak için kullanılmayı bekliyor. 


Powerup'lar geride kalan yarışçılara birinci olmak için şans verirken yarışı birinci götüren yarışçının da başını belaya sokuyor. 
Öyle ki, traffic magnet powerup'ını kullanarak birinci yarışçıya çılgın sürücülerle dolu bir trafik sürprizi yapabilirsiniz mesela. 
Veya juggernaut powerup'ıyla çarptığınız arabaları sağa sola saçabilirsiniz. Fakat powerup'larınızı kullanırken makul olmalısınız. Çünkü powerup'lar ya parayla satın alınıyorlar ya da hediye kartlarının. 
içinden çıkıyorlar. Yani art arda kullanılan powerup'lar sizi o yarış için birinciliğe taşıyabilirken, sonraki yarışlarda cebinizde powerup olmayışı sizi sıkıntıya sokabilir. 


NFS World'de soğuk ve sevimsiz lobi sistemi yok. Oyuna başladığınız anda hemen şehre ışınlanıyorsunuz. Şehirde isterseniz. 
farklı bölgelerde farklı tipte yarışlar arayabiliyorsunuz veya polislere sataşabiliyorsunuz. Her yarışın ve kovalamacanın sonunda performansınıza göre içinde farklı değerlerde hediyeler olan bir kart seçebiliyorsunuz. Yarışlarda birinci sırayı alırsanız altın, ikinci sırayı alırsanız gümüş, üçüncü 


sırayı alırsanız bronz, ilk üçe giremediğiniz takdirdeyse teselli armağanı olarak mavi 

kart kazanıyorsunuz. Altın kartlardan aracınızın performansını geliştirmek için değerli parçalar çıkabilirken mavi kartlardan nitro veya onun gibi düşük değerli bir powerup, deneyim puanı veya para kazanıyorsunuz. 


NFS World'de arabanız sizi yansıtıyor. 
Oyunda arabalarınızın hem görünüşünü hem de çeşitli özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Görsel değişiklikler arabanıza kişiliğinizi yansıtmanıza olanak tanırken, performans değişiklikleri yarışlarda sizi bir adım öteye taşıyor. Oyunda arabanıza kişiliğinizi yansıtmak için çok sayıda seçeneğiniz var. Şüphesiz ki bu yolların başında arabanıza yapıştıracağınız çıkartmalar geliyor. Atölyenizde arabanıza yapıştıracağınız çeşitli yapıştırmaları modifiye edebilir, yerlerini ve renklerini değiştirebilirsiniz. 
Bundan sonra rakipleriniz kimin tozunu yuttuğunu arabanıza bakarak hatırlayacak. 


NFS World'ün en güzel yanlarından biri de serbest gezinme özelliği, Söylediğim gibi lobi olmadığı için şehirde özgürce gezinebiliyorsunuz. Peki olur da siz sakin sakin ge- 


zinirken yanınızdan bir oyuncu tozu dumana katarak geçerse? Dahası, ya etrafınızda daireler çizerek sizi kızdırırsa? Bu meydan okumayı isterseniz iki medeni yarışçı gibi konuşarak çözebilir, veya ona dikiz aynasından bakmak için kendisini özel yarışa davet edebilirsiniz. Fakat meydan okumaları kabul etmeden önce iki kez düşünün. Çünkü sürüşlerde çarpışmalarınız arabanıza hasar verecektir. Sonradan kabarık bir tamir faturasıyla karşı karşıya kalmayın. 


Serbest gezinme özelliği o kadar da serbest olmayabiliyor. Etrafta sık aralıklarla devriye gezen polis araçlarına yanlışlıkla çarparsanız bir kovalamaca başlatmış oluyorsunuz ve şehrin polisleri sizi yakalamaya çalışıyor. Çevreye zarar verir, polis araçlarını hurdaya çıkarırsanız aranma seviyeniz artacak ve polisler artık size daha sert davranmaya başlayacaktır. Kovalamacadan kurtulmak için yapmanız gerekense sizi hiçbir polisin göremediği bir kuytuya saklanıp cooldown aşamasında polislerin sinirlerinin yatışmasını beklemek. Eğer başarıyla kaçıp kurtulur, polisler sizin peşinizi bırakırsa performansınıza göre para, hediye kartı ve deneyim puanı kazanacaksınız. 
Fakat eğer polisler sizi enselerse o zaman karşınızda çevreye verdiğiniz zararla aynı oranda uzayıp giden bir ceza bulacaksınız demektir. İşte o zaman bu cezayı istemeseniz de parayla ödemek zorundasınız. 


Kısacası sokaklarda kendi hayatınızı ve başkalarınınkini tehlikeye atmadan arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz bir oyun NFS World. Bitiş çizgisini ilk geçen her şeyi alır. 
Yarışçılar, motorlarınızı çalıştırın! 

-Kemal Tuğrul Yeşilbek 


BG Geliştirme: EA Black Box, EA Singapore 

B Dağıtım: Electronic Arts 

EB Tür: Devasa Online Yarış Oyunu 

Ü Web: world.needforspeed.com 

BG minimum Sistem Gereksinimleri: intel Core 
2 Duo © 1.8GHz işlemci, 2 GB bellek, 2 GB sabit disk 
alanı, GeForce 7600, Radeon HD 2000 serisi, Intel GMA, 
950 veya daha iyi bir ekran kartı 
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evasa online oyun camiasındaki 
|D| oyunların sayısı oldukça fazla ve 

bu sayı gün geçtikçe artıyor. Slav mitolojisine dayalı bir yapım olan Craft of Gods ise rakiplerinin arasında kendine farklı bir yer edinmeye çalışıyor. Ücretsiz olarak kayıt olup giriş yapabileceğiniz sunucusunun yanı sıra, yalnızca belirli bir ücret ödedikten sonra erişebileceğiniz bir sunucusu daha bulunuyor. 


Geniş bir dünyaya sahip olan Craft of Gods, toplamda yirmi beş farklı fantastik harita ve bu haritalarda keşfedebileceğimiz birçok güzel yerden oluşuyor. Büyülü antik ormanlar, çöller, buz gibi ovalar, ıssız alanlar... Bu haritalarda yaya olarak dolaşabileceğiniz gibi, dilediğiniz hayvanı terbiye edip sırtına atlayarak da seyahat edebilirsiniz. Binek hayvan yelpazesi oldukça geniş. Akrebin- den tutun yarasasına, ineğine kadar birçok hayvanı evcilleştirip onlarla seyahat edebiliyorsunuz. Ama dikkatli olun, çünkü tüm haritalarda karanlığın dünyaya saldırmak için hazır beklediği bazı zindanlar bulunuyor. Son derece tehlikeli olarak tabir edilen bu zindanları keşfetmesi oldukça güç. 


Slav mitolojisi bu oyunla hayat buluyor Craft of Gods diğer birçok devasa online oyunda olduğu gibi iyi ve kötü taraf arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Birbirinden nefret 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eden bu iki taraf, dünyanın hakimiyetini ele geçirmek için savaşıyor. Oyunda toplamda altı ırk bulunuyor. Bunlardan ikisi ve bazı insanlar Svarog tanrısını, savaşla ilgilenmeyenler hariç geriye kalanlarsa Black Snake'i destekliyor. Oyunda Zor bir görevi başanyla tamamlarsanız, tanrılar size yarı-tanrı rütbesini veriyor ve bu rütbe bütün yeteneklerinizi fazlasıyla artırıyor. Ama buna güvenip rahatınıza bakmayın sakın, çünkü düşmanlarınız sahip olduğunuz bu rütbeye sahip olmak için ellerinden geleni yapacaktır. 


Elbette ki savaşmak tek amacınız olmamalı. 
“Craft of Gods”dünyasında grup kurma ve arkadaşlarınızla maceralara atılma şansınız da var. Daha güçlü canavarlarla dövüşüp daha çok tecrübe puanı kazanabilirsiniz. Eğer daha kalıcı bir birlik istiyorsanız guild'lere katılabilir, yada kendi birliğinizi oluşturabilirsiniz. Birliğin yanı sıra diğer karakterlerle aile ilişkileri yaratabilir, mesela 


birinin oğlu, annesi, kardeşi olabilirsiniz. Son olarak oyunun diğer bir güzel yanıysa kendi evinize sahip olup onu dilediğinizce dekore edebiliyor oluşunuz. Oluşturduğunuz aileyle uzun kış gecelerini geçirmek için ideal. 


Oyundaki craft sistemi de ismine yaraşır şekilde oldukça detaylı; yapım ekibi Craft of Gods'ta 1500'den fazla tasarlanabilir eşya olduğunu söylüyor. Terzi, tabakçı, demirci, marangoz, kuyumcu, bitki uzmanı, simyacı veya balıkçı olabiliyoruz oyunda; oyuncular bu meslekler arasından dilediği ikisini seçebiliyor. Yetenekler söz konusu olduğundaysa oyundaki karakterlerin öğrenip kullanabileceği ateş, toprak, fırtına, hava, su, psişik, şifa, korucu, uzun mesafeli saldırı, çılgınlık, yakın mesafeli saldırı, savunma, şeytani güçler ve son olarak ölü çağırma olmak üzere on dört tane yetenek okulu var. Bu okullarla ilgili daha fazla bilgi almak için ilerleyen sayfalardaki ufak rehberimize göz atabilirsiniz. -Özdeş Üzen 


BG Geliştirme: (yber Demons 

BG Dağıtım: Kalicanthus Entertainment 

Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu 

BUleb: www.craftofgods.ev 

BG Minimum Sistem Gereksinimleri: 2.0 GHz 
işlemci, 1 6B bellek, GeForce 6600 üstü ekran kartı, 10 
GB sabit disk alanı 
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MMo'LARA OYUNCU 
TOPLULUGU YARATMAK 


HEM OYNAYIN, HEM YÖNETİN. MMO DÜNYASINDA SADECE OYUNCU OLARAK KALMAYIN! 


evasa online oyun dünyası sadece oyunlarla sınırlı kalmıyor günümüzde. Özellikle rol yapma 


oyunları için ön bilgi, rehber, hikâye gibi dokümanları okumak neredeyse şart oyunu anlayarak oynamak için. Bu gibi bilgilerin bir kısmı resmi oyun sitelerinde bulunsa 

da detayları görmek mümkün olmuyor. 

İşte tam bu noktada oyuncu toplulukları giriyor devreye. Sadece kılavuz görevi görmüyorlar elbette; tek tabanca takılmak istemeyenlerin uğrak yeri oluyor bu topluluk siteleri, 


Becerikli kodlayıcılar sayesinde web konusunda çok fazla deneyiminiz olmadan da 

bir oyuncu topluluğu yaratmanız mümkün artık. Doğru materyalleri kullanarak doğru 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yöntemlerle güzel bir topluluk yöneticisi olabilirsiniz. Topluluk siteleri ticari boyutu ikinci planda olan sitelerdir. Bu yüzden bu iş için gönüllü olmalısınız. Sizlerle paylaşacağımız bu bilgilerle bir topluluk kurup yöneticisi olabileceksiniz. 


Kimler oyuncu topluluğu yaratmalı? 

En başta, bu işi topluluğunu kuracağı oyunu iyi bilen biri yapmalı. Çünkü siteyi açtığınız andan itibaren maruz kalacağınız olası teknik ve oyun içi sorularla siz ilgilenmek zorundasınız. Eğer birlikte oynadığınız bir arkadaşınız varsa bunu beraber yürütmeniz çok daha mantıklı olur. Öte yandan oynadığınız oyunun mevcut topluluklarına da bakmalısınız. Halihazırda popüler bir topluluk varsa genel oyun topluluğu yerine bir klan/lonca 


topluluğu, oyun içi görüntü/video topluluğu gibi daha yerel konularda bir topluluk yaratabilirsiniz. Yerel konularda açılmış topluluk siteleri, genel oyun destek sitelerine nazaran yönetimi daha kolay topluluklardır. Bunun nedeniyse muhtemelen teknik oyun desteği vermeyeceğinizdir. Bir lonca sitesinde herkes oyuna hakim olarak kabul edilecektir. Destek sitelerindeyse olmazsa olmaz teknik ve oyun içi destek kısmı sizin en çok ilgileneceğiniz. 
kısım olacaktır. 


Bu iş için gönüllük esasıyla yapılan bir iş demiştik. Ayrıca ufak da olsa bir sermayeniz olmalı. Cepten harcamadan da yapılmıyor. 
mu, elbette yapılıyor. Fakat bir alan adı ve barındırma hizmeti satın almanız topluluğunuz için daha iyi olacaktır. Sınırlara bağlı 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cınız olacak. İlk etapta beş-altı kişilik bir ekip kurabilecek şansa sahipseniz ne âlâ, Fakat iki kişi de başlangıç için yeterli olacaktır. Eğer sıkılıp bırakacağınız bir oyun için düşünüyorsanız hemen davranmayın. En azından alan adını satın alın, oyunda deneyim kazanın ve topluluk yöneticisi olabilecek kıvama erişin. 


Oyuncu topluluğu yaratacak kişi üslubuyla diğer oyunculara örnek olabilecek bir yapıya sahip olmalıdır. Topluluk içinde otorite kurabilecek, liderlik özelliğine sahip bir kişi olmalıdır. Bu yönden iş sadece sermaye 

ve fikirle sınırlı kalmıyor gördüğünüz gibi. 
Doğru yöntemi kullandıktan sonra, istikrarlı bir yönetimle başarıyı yakalamanız zor olmayacaktır. Belli bir noktadan sonra size kazanç kapısı yaratabilecek bir site olması mümkündür. 


Fikrinizi somutlaştırma zamanı 

Öncelikle kendinize sormanız gereken bazı sorular var. Bu soruları sormadan işe girişirseniz amiyane tabirle site elinizde patlayabilir, yaptığınız yatırım amacına ulaşmaz. Sormanız gereken ilk soru, “Topluluk yöneticisi olmak için uygun muyum?" olmalı. Bunun 


için oyun hakkında yeterli bilgiye sahip, olası sorulara çözüm üretebilecek kapasitede olmalısınız. Cevap evet ise diğer soru geliyor, “Ne tür bir topluluk oluşturacağım?" Eğer rakip olabileceğiniz bir topluluk varsa genel destek topluluğu yaratabilirsiniz. Halihazırda oyuncuların ihtiyaçlarını gören bir genel destek sitesi varsa sizin açacağınız ikinci 

bir siteye ihtiyaç olmayacaktır. Bu yüzden oluşturacağınız topluluk sitesi türüne karar vermelisiniz. Klan/lonca sitesi mi, sosyal paylaşım sitesi mi yoksa daha farklı bir topluluk sitesi mi... Kararınızı verdiyseniz şunu da sormalısınız kendinize, “Hit alabilecek miyim?" 
Sitenin ömrünü belirleyen faktör amaçladığınız popülerliği kazanmak olacaktır sonuçta. Belli bir süre geçip de hit almayan boş 

bir topluluk başarısız sayılacak, ömrü sınırlı olacaktır. Dediğimiz gibi, ilk etapta ekip arkadaşlarına da ihtiyacınız olacak. Ekip arkadaşınız oyunu sizin kadar bilmeyebilir. Hatta oyunu oynamak zorunda da değil. Size tasarım konusunda, işin teknik boyutu hakkında danışmanlık sağlayabilecek arkadaşlara da ihtiyacını olacak bu süreçte. Eğer kimseniz yoksa ekip oluşturabileceğiniz, işiniz biraz zorlaşır ama imkansızlaşmaz. Dilerseniz, oyun içinden deneyimli kişilerle bu konuyu konuşup belli bir yetki dahilinde yardım isteyebilirsiniz. Bu sıkıntılar hit aldıktan sonra başınızı ağrıtmayacak sorunlar olduğundan çok takılmanıza gerek yok. 


İşin düşünsel kısmını aştıysanız, artık bunu ortaya dökmeye ve çalışmaya geldi sıra. 
Önce topluluğunuzun amacına göre kullanacağınız materyalleri seçmelisiniz. Bir topluluğu topluluk yapan, herkesin katılımcı olabileceği bir platformdur. Böyle bir platformu oluşturabileceğiniz en iyi seçenekse forum olarak karşımıza çıkıyor. İster genel destek topluluğu kurun ister yerel bir ko- 
'nuda, forum, kuracağınız topluluk için en önemli yer olacak. Forum dediğimiz platformu tanımlamak gerekirse, insanların üye olarak açılan başlıklar altında mesaj yazmak suretiyle tartışma ortamına katılabildiği bir platformdur denilebilir. Sadece yazı değil resim, video, link ve benzeri, internet ortamında paylaşılması mümkün olan aklınıza gelebilecek her şeyi forum araclığıyla tartışma ortamına aktarabilirsiniz. 


Bir topluluk sitesi sadece forumdan oluşabilir. Ama bir portal sistemiyle desteklenmesi daha yararlı olur. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) denilen kavram portallarda forumlara göre daha uygundur. Bunun nedeni başta Google'ın dinamik sayfalar yerine >> 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TOPLULUKSİTELERİNİZ için ENİYİ ÜCRETSİZ 
FORUM SİSTEMLERİ 


MyBB - wwumybb.com 

SMF - www.simplemachines.org, 

PHPbb - uww.phpbb.com 

Invislon Power Board - vawv.invisionpower.<om/ products/board 

PunBB - punbb.informer.com 

Vanilla - vanillaforums.org 


>> kalmadan satın aldığınız barındırma hizmetinin el verdiği derecede istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Çok değil, ilk etapta 100TL'den daha az bir sermayeyle 1 yıllık alan adı ve barındırma hizmeti alabilirsiniz kaliteli bir şekilde, 


Eğer bir topluluk yaratma fikriniz varsa, sizi bu konuda destekleyecek kişilere de ihtiyacınız var. Topluluk işi, tek başına bir yönetici- nin altından kalkabileceği bir iş değil. Kaldı ki 7x24 kontrol edemeyeceğinizden iş bölümü yapabileceğiniz ekip arkadaşlarına da ihtiya- 


sabit sayfaları daha çok sevmesidir. Portal olarak kullanabileceğiniz birçok hazır sistem mevcut. Hatta isterseniz portal temalı blog kalıbı bile kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra ekstra kalıplar da kullanabilirsiniz elbette. 
Ama bir topluluk için en azından bir forum platformu şart. Hem portal hem forum kuracaksanız bir giriş sayfası da oluşturabilirsiniz. 
Siteye girildiğinde ilk bu sayfa açılır ve kişi nereye gideceğini (portal, forum ya da diğer) kendisi seçer. 

İşin bu kısmına gelip de alan adı belirlememek olmaz. Topluluğunuza uygun bir alan 


adı seçmek oldukça önemlidir. Genel destek topluluğu yaratacaksanız, en basitinden “oyunun adı * tı/turk/turkiye.com" gibi bir isim belirleyebilirsiniz. Oyuncuların çoğu bir topluluk sitesi aramak için arama motoruna “oyun adı 4 türkiye” şeklinde bir yöntem izler. 
Sizin genel topluluğunuzun ismi de böyle bir formattaysa üstte çıkmanız olasıdır. Genelde bu formattaki alan adları eğer oyun çıkalı çok olmamışsa ve Türkiye'de henüz popüler değilse müsait olur. Alan adlarında ilk gelen alır mantığı işlediğinden önce davranıp en iyi alan adını satın alabilirsiniz. Alan adları 10$ gibi fiyatlarda olduğu için, sonradan vazgeçseniz bile pişman olmayacağınız bir yatırım olur. Eğer genel destek dışında bir topluluk kuracaksanız, alan adı konusunda sıkıntı yaşamanız zor bir ihtimaldir. Örneğin bir lonca topluluğu için “loncanızın ismi * guild/clan. 
com”şeklinde alan adı satın alabilirsiniz. 


Alan adlarının satın alınıp alınmadığını kontrol edebileceğiniz birçok yer var. Bunu hemen hemen tüm barındırma hizmeti sağlayan firmalar size sunar. Bunların dışında www. 
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TOPLULUK YÖNETİCİSİ OLARAK DİĞER KULLANICILARA ÖRNEK OLACAK DAVRANIŞLAR SERGİLEMELİSİNİZ. SİZ BİR LİDER OLARAK ÜSLUBUNUZA VE HAREKETLERİNİZE DİKKAT ETMEZSENİZ, TOPLULUĞUNUZDAKİ DİĞER İNSANLARDAN AYNISINI BEKLEYEMEZSİNİZ. 


whois adresini de kullanabilirsiniz. Alan adını, barındırma hizmetini aldığınız firmadan da alabilirsiniz. Bunu hepsi olmasa da 9699'u sağlayacaktır. Bu yönetim açısından daha kullanışlı bir adım olacaktır. Alan adı en kısa 1 yıllık olarak satın alınır. 1 sene sonra öncelik size 

ait olmak üzere tekrar satın alabilirsiniz. Satın almazsanız, 2-3 ay içinde alan adı düşer ve başkaları tarafından satın alınabilir hale gelir. 
Alanadı uzantısı olarak .com'u tercih etmeniz yararınızadır. Kesinliği teyit edilmemişse de Google'ın .com uzantılı alan adlarını daha çok sevdiği söylenegelmektedir. 


Her şey hazırsa, icraate geçelim Toparlamak gerekirse zın, topluluk türümüzün ve kuracağımız sistemlerin olması gerekiyor. En baştan başlayarak sona doğru gidecek ve yayına başlayacağız. Önce alan adı ve barınma hizmeti satın almamız gerekiyor. Bunu yapan birçok firma var. Yerli ve yabancı firmalardan yerli olanlarını tercih etmemiz mantıklı olan seçenektir. Sitemizin dilini Türkçe olarak öngörürsek, hızlı ve dilimizden anlayan bir firma seçmemiz gerekiyor. Bunları da Türk firmalar gerçekleştirebilir. Hem alan adı hem de barındırma hizmeti alacağımız için iyi bir firma bulmamız gerekiyor. İnternette biraz araştırmayla bulabileceğiniz bu firmaların sizlere sunduğu belli paketler olacaktır. Sunucu olarak hizmet verecek sistem Windows veya Linux işletim sistemi kullanır. ASP kodlama diliyle yazılmış sayfalar Windows'ta, PHP ile yazılanlarsa Linux'ta çalışır. Birazdan size önereceğimiz sistemlerse her iki işletim sisteminde de varlık gösterebilir. Satın alacağınız barın- 


mizde alan adımı- 


dırma servislerinde mutlaka veritabanı oluşturulabilir seçeneğinin olması gerekir, Mysal olarak da karşınıza çıkabilecek bu seçenek yoksa, hazır sistemleri kullanmanız mümkün olmayacaktır. Bu yüzden buna çok dikkat etmelisiniz. Barındırma hizmeti satın alırken dikkat etmeniz gereken diğer önemli noktaysa azami dosya boyutu. Hiçbir firma size sınırsız alan sunmayacağından sınırlı alana sahip olacaksınız. Topluluk 


sitesi için ilk etapta 300-500 MB'lık bir kapa- 


site yeterli olacaktır. 


Gelelim kullanacağımız sistemleri temin etmeye. Portal#-forum şeklinde kuracaksa- 


nız kullanabileceğiniz birçok seçenek var. 
Size önereceğimiz sistemlerse gayet başarıli ve kullanışlı sistemler olacak. Bu sistemler kodlanmış şekilde paket olarak size geliyor. 
Tamamen ücretsiz ve kullanım açısından bir sınırlama söz konusu değil. Herhangi bir imtiyazlı sürümü de yok; tam sürümler ve tamamen ücretsizler. İndirip satın aldığınız alanınıza göndermek ve kurmak yayın için yeterli oluyor. İşin tasarım boyutu da var elbette, Bu kalıplar çok sık kullanıldığından binlerce template yani hazır tasarım bulmak mümkün. Bunların büyük bir kısmı ücretsiz ve sizden istedikler tek şey, footer'da tasarımcının adının yazılı olduğu kısmı »> 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>> silmemeniz, diğer bir deyişle emeğe saygı 


göstermeniz... Tasarımları kendiniz de yapa- 


bilirsiniz veya sitenize uygun olarak tekrar elden geçirebilirsiniz, orası size kalmış. 


Portal olarak önereceğimiz ilk içerik yönetim sistemi Joomla. Oldukça sık kullanılan, Google dostu bu sistem tüm yönleriyle çok başarılı, Bir topluluk sitesi olarak belki tam kapasite kullanmanıza bile gerek kalmayacaktır. Çeşitli eklentiler ve güzel bir tasarımla mükemmele yakın bir portal oluşturabilirsiniz. 


Joomla'ya Türkçe olarak wwwjoomlatr.org adresinden ulaşabilir, gerekli dosyaları ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Joomla size biraz karmaşık gelirse ve daha basit bir şey arıyorsanız aslen bir blog sistemi olan Wordpress'i 


de deneyebilirsiniz. Wordpress çok sık kullanı- 


lan bir özgün blog platformudur, birçok temaya ve eklentiye sahiptir. İnternetten bulabileceğiniz portal temalarıyla bu basit kalıbı bir portal olarak kullanabilirsiniz. Portal forumun önüne geçmesin istiyorsanız ve başım ağrımasın diyorsanız, bu seçenek size daha uygun diyebiliriz. Bu kalıba www.wordpress- tr.com adresinden yine ücretsiz ve Türkçe olarak ulaşabilirsiniz. Aynı adreste eklentilere ve temalara da göz gezdirebilirsiniz. 


Forum olarak size tek bir öneri sunacağız. 
Tabii bu başka seçeneğiniz olmadığı anla- 


mına gelmiyor. Dünya üzerinde en çok beğenilen ve tercih edilen forum sistemlerinin başında gelen vBulletin forum sistemine benzerliğiyle dikkat çeken, oldukça kaliteli ve vB'ye göre ücretsiz olan bu sistemin adı 


MODERASYON OLMADAN FORUMDA BİR DÜZEN OLUŞTURMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. SİSTEMİN KULLANIMI NE KADAR KOLAYSA O KADAR RAHAT EDERSİNİZ. 
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Mumre, düzyazı en yaygın yer yönetim sstemerinden 1383) hare Yayan olarak buflarılmannı vermetimde sa 


MyBB, yani MyBulletinBoard. Özellikle moderasyon yönünden çok avantajlı olan bu sistem, topluluk yönetimi için adeta biçilmiş kaftan. Moderasyon bakımından çeşitli eklentilerle sisteminizi daha da güçlü hale getirebilirsiniz. Böylece sizin ve ekibinizin 

işi kolaylaşır. MyBB'de vakit geçirmek insanı sıkmaz, kullanımı herkes için kolaydır. 
MyBB forum sistemine www.mybbdestek. 
com adresinden ulaşabilir, daha yakından tanıyıp iyileştirmeler için tema ve eklentilere bakabilirsiniz. İşin teknik boyutunda deneyiminiz yoksa, verdiğimiz adreslerdeki kurulum rehberlerini okumanızı öneriyoruz. 
Eğer takıldığınız yer olursa yine aynı sitelerin destek sayfalarından yardım alabilirsiniz. 


Kurulum tamam! Şimdi sıra yayına hazırlamada 

Alan adınızı ve barındırma hizmetini aldınız, sitemleri yükleyip kurdunuz. Şimdiyse sıra sitenin içini doldurmada... Eğer portal kurduysanız, burayı bir tanıtım ve rehber sayfası olarak kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra güncel haberleri de portaldan yayınlamanız mümkün. Portalda katılım ve tartışma ortamı olmadığından oyunla ilgili bilgileri, rehberleri ve oyunla ilgili yayınlayabileceğinix tüm makaleleri burada kullanabilirsiniz. Bu yazılar sabit kalacağından arama motorlarından kullanıcıların gelişine 


imkan sağlamış olacaksınız. Unutmadan, site logolarınız da hazır olmalı ki, yayına başlamadan gerekli yerlere koyabilesiniz. 


Forum kısmı topluluk sitelerinde en çok kullanılan kısım olduğundan dolayı burada oluşuracağınız kategoriler fazlasıyla önem taşıyor. Kategorileri üç ana başlık altında açmanız siteniz için daha uygun olur. İlk ve ana bölümde oyunla ilgili kategoriler, ikinci bölümde internet dünyasıyla, diğer oyunlarla ve popüler kültürle ilgili kategoriler, üçüncü ve son bölümdeyse topluluk sitenize ait duyuru, kurallar ve benzeri kategorilerin olduğu bölüm yer alabilir. Oyunla ilgili kısım- 


da olması gereken en önemli kategoriyse destek kategorisidir. Oyuncular, oyun istemcisiyle ilgili ya da oyun içinde karşılarına çıkabilecek sorunları burada dile getirebilir ve çözüm arayabilir. Destek kısmında rehberlerin bulunduğu bir kategori de olmazsa olmazlardandır. Sizin ve diğer kullanıcıların hazırladığı rehberleri burada yayınlayabilirsiniz. Oyunun eğlenceli anlarının paylaşıldığı görüntü ve video bölümü de oyunla ilgili bölümde yer alabilecek değerde bir kategoridir. Tüm kategorileri alternatifsiz ve tek olarak oluşturmanız moderasyon açısından elinizi kuvvetlendirir. Bunun amacı oyuncunun açacağı başlığı tereddüt etmeksizin doğru yere açmasını sağlamaktır. 


Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra forumun da içini doldurmaya başlamalısınız. 
En azından çok popüler olmasa da gelecek kullanıcılara kullanılıyormuş hissi yaratmak gerekir. Bu andan itibaren yayına başlamış oluyorsunuz. 


Yönetici olarak yapmanız gerekenler Topluluk yönetmenin de bazı kuralları, kaideleri vardır. Oyuncularla forum üzerinden iletişim kurarken yazım kurallarına dikkat etmelisiniz. Ayrıca üslubunuz çok önemlidir. Saygı görmek istiyorsanız hiçbir 


kriter gözetmeksizin saygı göstermelisiniz. 
Bir lider olarak diğerlerinin de size uyacağını ve örnek alacağını ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Forumda otoritenizi korumak için kuralları herkes için geçerli olacak şekilde uygulamalısınız. Siz de kuralların dışında hareket etmemeli, kural dışı davranışlarda bulunan kişileri ilgili maddeyi hatırlatarak uygun bir dille uyarmalısınız. 


Sitenizde bulundurmamanız gereken konulardan birkaçı, hileler, bug'ların lehte kullanımı, warez içerikli paylaşımlardır. 
Kısacası illegal hiçbir içeriğe sitenizde yer vermemelisiniz. Çünkü topluluk sitelerin bir süre sonra resmi siteyle de organik bir bağı oluşabilir. Böyle durumlar için sitenizi temiz tutmalı, illegalite ve küfür kullanımından kaçınmalısınız. Sitenize istediğiniz gibi reklam alabilir, maliyetlerinizi karşılayabilir, hatta kâr elde edebilirsiniz. 


Google'da liste başı olmak için elinizden geleni yapmalısınız. Oyuncular tarafından varlığınızın anlaşılması bu şekilde olacaktır. 
Bir topluluk yönetiminde rehberler, kılavuzlar yeterli değildir. Bu konuda elimizden geldiğince sizlere konuyu açıklamaya çalıştık. Fakat en büyük tecrübeyi, bizzat uygularken edineceksiniz. -Taha Sarı 
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; Eğer bu rehberi okuyorsanız, Allods Online bir şekilde ilginizi çekmeyi başardı demektir. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi yeni bir “ “7 devasa online oyuna başlamak biraz zaman alır ve sıkıntılı bir 
| / süreçtir. Oyunu kanımak için tecrübe gerekir, zaman vermek ' 
gerekir. Bu rehberde yazacaklarımızla sizi Allods'a ısındırmaya p başlayacağımızı umuyoruz. Rehberi okuyarak iyi bir başlangıç yapmak, al hızlıca geçmek sizin elinizde. 
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HER ŞEYİN BAŞI: 

EN UYGUN KARAKTERİ SEÇMEK 

Daha sonradan pişman olup emeklerinizin boşa gitmemesi için biz sizin yerinize karakterleri denedik ve bunlarla ilgili detaylı bilgiler edindik. Oyunda iki tarafta toplam sekiz sınıf bulunuyor. Şimdi tüm bu sınıfları inceleyip özellikleriniz yazacağız. 


» Savaşçı: İttifak'ta Kanyalılar ve Bodurlar tarafından, İmparatorluk'ta Zadagan ve Orklar tarafından seçilebilir. Yüksek canları sayesinde tank görevi için uygundurlar. 
Hasarları yaratıklara karşı birazcık düşük kalsa da PvP'de iyilerdir. 

« Tapınak Şövalyesi: İttifak'ta Kanyalılar ve Elfler tarafından, İmparatorluk'ta Zagadanlılar ve Orklar tarafından seçilebilir. 
Savaşçıların aksine hem fiziksel hasar hemi de büyü gücüyle hasar verebilirler. Tank ve o fından, İmparatorluk'ta Arisenler tarafından DPS görevlerini üstlenebilirler. 

» Okçu: İttifak'ta Kanyalılar ve tarafından, İmparatorluk'ta 
Orklar tarafından seçilebilir. Okçı oyunlara göre Allods'ta ilk başl zayıf kalabiliyorlar. Fakat seviye seri atışlarla yüksek hasarlar vet 


a yetenekleriyle bu açığı pri hem PvE a uygundur. Hasarı 


SİNİZ. 
DPS görevini en iyi şekilde yaparlar. 
«Şifacı: İttifak'ta Kanyalılar Ve Elfler tarafından, İmparatorluk'ta Zagadanlılar ve Arisenler tarafından seçilebilir. Grupların 


» Kara Büyücü: İttifak'ta Kanyalılar ve Bodurlar tarafından, İmparatorluk'ta Orklar tarafından seçilebilir. Düşmanlarına zehir ve illetle saldırabilirler. Yardımlarına gulyabani çağırabilme yetenekleri vardır. Kasması kolaydır. Yanınızda bir de muhafız bulunur. 
« Mistik: İttifak'ta Bodurlar tarafından, İmparatorluk'ta Zagadanlılar ve Arisenler tarafından seçilebilir. Büyücüden farklı olarak kendi kopyanızı oluşturabildiğiniz. 
yetenekleri vardır. Bunlarla daha fazla vura- 


aranılan adamlarıdır. Şifacı, bir gi olmazsa olmazlardandır. Bundan çabuk yer bulur, hatta kapışılırlar. Canı düşük, atağı iyidir. Şifacılık yeteneği dezavantajlarını örter. 

« Büyücü: İttifak'ta Kanyalılar ve Elfler tarabilirsiniz. 

* Pagan: İttifak'ta Elfler tarafından, İmparatorluk'ta Zagadanlılar ve Arisenler tarafından seçilebilir. Oyunda sık tercih edilen bir sınıftır. Yanınızda pet'iniz olur. 
Ona âit yetenekler ve size ait ayrı yetenekler vardır. Canı yüksek fakat zırhı düşi PvE'de çok iyi iş yapar. 


Karakter seçerken dikkat etmeniz gereken nokta, kendinize en uygun olanı belirlemektir. Önce neyi sevdiğinize karar verin: PvP mi, yoksa PVE mi? Buna göre karakterinizi seçin ve oyuna başlayın. Aklınıza, “Hangi karakter en güçlü?” diye bir soru gelebilir. 
Bu sorunun cevabı yoktur. Karakterler oldukça dengeli bir şekilde oyuna entegre edilmiştir. Dengeler karakterler arasında değişmez. 


GÖREVLERİNİZİ YERİNE GETİRİN Başlangıç haritanızdan itibarentüm görevleri yapmaya odaklanın. Görevler size kısa zamanda çok para, deneyim ve eşya kazandıracaktır. Anlamadığınız görevlerin açıklamalarını okuyun, gerekirse diğer oyunculara sorun. Fakat bir şekilde görevi tamamlayın. 


Haritalara doğru seviyelerde gitmek önemli. 23-24. seviyelerde girebileceğiniz bir haritaya 22'de gidebiliyor olsanız da gitmek istemezsiniz. Canavarları kendi seviyenize göre kesin. Ölmek size tecrübe kaybettirmez fakat üzerinizdeki eşyalar lanetlenebilir. Böyle bir şeyin başınıza gelme olasılığı oldukça fazla. Bu yüzden ölmemek için gayret gösterin. 
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yorsanız NPC'lerden eşya satın alabilirsiniz. 
İleriki seviyelerde kullanabileceğiniz eşyalarınızı kasaya koyun, böylece çantanızda yer işgal etmemiş olur. 

NPC'lerdeki tekrar satış sayfalarına göz atabilirsiniz. Burada diğer oyuncuların sattığı eşyaların satışı yapılır. Seviyeleri düşük fakat yüksek kalitede eşyaları bulabilirsiniz. 
Müzayededen bulma şansına sahip ola- 


T tuşu sizinle ilintili olan karakterleri, NPC'leri, yaratıkları ve görev eşyalarını daha belirgin hale getirir. Görevlerde işiniz kolaylaşır. 


Ekran görüntüsü alırken arayüzü yok etmek için AltX tuşlarına basın. 


Shift-M tuşu küçük harita çıkartır. 


Yorgunluğunuz dolduğunda hemen gobline gidip tecrübeye çevirin. 


Ara sıra posta kutunuza bakın. 
Görev sonrası altın düşebiliyor. 


« Müzayede alanına yolunuz düşerse göz gezdirmeyi unutmayın. Kaliteli eşyaları iyi fiyatlara kapatabilirsiniz. 


sayfalarında bulabilirsiniz. 


— Yorgünluk'düzeyinize ara ara mutlaka göz © 


© atin. Çünkü o, tecrübenizden bağımsız bir şekilde işler. Eğer tamamen doldurursanız ve kasmaya devam ederseniz, yorgunluğunuz daha fazla ilerlemez. Böyle durumlarda en yakın gobline gidip yorgunluğunuzu tecrübeye çevirtin. 


YETENEK VE KARAKTER PUANLARI 

Her yeni seviyede 1 yetenek ve 1 karakteristik puanı, her 10 seviyedeyse 2'şer puan kazanırsınız. Puanlarınızı sınıfınız için önemli olan özelliklere vermelisiniz. Karakteristik özelliklerin yanında yıldız olanlar, sizin için önemli olanlardır. Bunlar dışındakilere puan kesinlikle vermeyin. Yeteneklerinizi açarken de dikkatli olmalısınız. Bunun için sizden daha tecrübeli kişilere danışabilir veya internette karakter gelişimiyle ilgili rehberlerden faydalanabilirsiniz. İleriki seviyelerde açılacak gelişim puanları içinde internetteki rehberlerden faydalanmanızı öneriyoruz. 
Bunlar geri dönüşü olmayan adımlar değil fakat sıfırlamak için nadir elya dükkanına uğramanız gerekiyor, 


ak İKSİR 


KURTULUN 
Oyunda her zaman, günlük ve haftalık yapabileceğiniz görevler olacak. Sürekli görevler genelde pansuman için fitil verirler. Bu görevleri alıp sürekli yaparsanız, NPC'lerden iksir alma derdinden kurtulur- 


Paralorınızı eşya alarak harcamayın, özellikle de ilk seviyelerde. Görevler size gerekli eşyaları temin edecektir. 


sunuz ve paranız cebinizde kalır. Bir yandan tecrübe de kasmış olursunuz. Yeni açılan haritalara girmeden önce sürekli görevlerden pansuman fitilleri kasmanızı ve öyle girmenizi öneriyoruz. Yeni girilen haritalardaki yaratıklar güçlü olduğundan hasar alma oranınız da buna bağlı olarak yüksek olacaktır. 


ACEMİ SANDIKLARINI AKSATMADAN KULLANIN 
Oyuna başladıktan kısa bir süre sonra size 


verilecek olan hediye sandıklarını zamanı geldiğinde bekletmeden açın. Bunlardan nadir nesneler, kıyafetler, kaliteli eşyalar çıkacaktır. Bunlar görevlerden kazandıklar; 


nızdan daha kaliteli olacağı için özellikler! / 


ne göre bunları kullanmanız daha manti... 
olur. Bu gibi eşyalar dışında tütsü, ekstrat gibi eşyalar da kazanacaksınız. Bunları hemen bitirmemenizi tavsiye ediyoruz. 
Özellikle grup görevlerinde bu eşyalar çok 


işinize yarayacaklar. Doğru zamanı kollayın, 


boşuna harcamayın. 


ilkzamanlar Allods size karışık gelebilir. 
Fakat korkmayın, oyuna her şeyi bilerek başlamanız gerekmiyor. Oyunun sürükleyiciliğiyle tecrübe kazanıyor ve oyunu daha iyi tanıyorsunuz. Allods'ta sizlere iyi eğlenceler. -Taha Sarı 


BATTLEFIELD PLAYLFREE 


nceki sayfalarda tanıtımını okuduğunuz Battlefield PlayaFree için bir karakter rehberi hazırladık. 


Savaşa başlamadan önce sizden karakter yaratmanız istenir. Battlefield, başlangıçta sadece 2 karakter yaratmanıza izin veriyor ancak karakter yaratma sınırınızı sonradan yükseltebiliyorsunuz. Şimdi sizlere karakter yaratmadan önce, karakter sınıfları hakkında bilgiler verelim. 


Assault: Oyunun en çok oyuncular tarafından tercih edilen karakter sınıfıdır. Kullandığı silahlar orta-uzak mesafe çatışmalarda iyi sonuç verir. Savaş alanına en önemli katkısı ise amme box'ları iletakım arkadaşlarına dağıttığı cephanedir. Takım arkadaşının cephanesi her bir şarjör doldurduğunda assist puanı kazandırır. 


Medic: Genelde tercih edilmesinin sebebi, kullandığı silahın ağır makinalı olmasıdır. 
Bu silah ile rakibinin kafasına sayısız mermi yağdırabilir. Takım arkadaşlarına medic box ile can takviyesi yapar. Tazelediği her can seviyesi kadar assist puanı kazanır. Üstelik faydası sadece can takviyesi de değildir, şok cihazıyla yere düşen takım arkadaşını tekrar savaşa hazır hale sokabilir. Yere düşen oyuncunun skor tablosuna ölümünü geçmez. 


Engineer: Hafif olması sebebiyle oyunu hızlı oynamayı sevenler için ideal bir karakterdir. Kullandığı silahlar hafif makineli tüfeklerdir, kısa mesafe çatışmalarında oldukça iyi sonuç çıkarır. Hızlı olması ise size ayrı bir avantaj kazandırır. Taşıdığı RPG ile zırhlı araçları yok etmeye çalışır. Tamir ekipmanı 


ile takımının ya da kendi aracı zarar gördüyse tamir eder ve assist puanı kazanır. 


Recon: Oyunun en sabır gerektiren ve gizliliği ön planda tutan karakter sınıfıdır. Keskin nişancı tüfeği ile uzak mesafede gördüğü düşmanı yere yığar. Uzaktaki düşmanı vurmak kolay olmadığından sabir ve uzmanlık gerektirir. Vuramadığı düşmanları ise takım arkadaşlarına spot'layarak düşmanın yerini harita konumunda gösterir. Kullandığı hareket sensör cihazını attığı yerde düşmanın yerini gösterir, Gösterdiği düşman, takım arkadaşı tarafından indirilirse assist puanı kazandırır. 
Uzmanlıklardan açabileceğiniz Claymore sayesinde herhangi bir alana atılan Claymore'a düşman yaklaştığında patlar ve öldürür. 


Başlıca açılması gereken uzmanlıklar Kendinize uygun bir karakter oluşturduysanız sıra geldi onu savaş alanında üstün bir karakter yapmaya. İyi bir karakteri yönetmek istiyorsanız başlıca açmanız gereken uzmanlıklar aşağıdakilerdir, 


Power Climb: Hızlıca merdivenlere tırmanızı sağlar. Recon sınıfıysanız binaların çatılarına hızlıca çıkabilir konumunuzu alabilirsiniz. 


Safe Fall: Yüksek bir yerden güvenli bir şekilde yere atlayabilirsiniz. Hızlı bir ilerliyiş için ideal, 


Increase Jog Speed: Normal koşu ve yürüş performansını arttırır. 


Increase Sprint Speed: Hızlı koşma performansını arttırır. Özellikle bayrak alma ve aracı kapma konusunda ön plana çıkıyor. 


Frag Grenade: Bu yeteneğe iki puan verdiğinizde karakterinizle el bombası taşıyabilirsiniz. 
Attığınız bombalarla düşmanı geri savurabilir ya da kill kazanabilirsiniz. 


Tow Missile System: Oyunda bulunan AAPC'nin füzesini kullanabilirsiniz. Zırhlı araçlara daha çok zarar vererek onları kullanım dışı bırakabilirsiniz. 


Tan Coaxial Machinegun: Tankın makineli tüfeğini kullanmanıza olanak sağlar. Özellikle düşman askerlerini kolayca öldürmekte ideal. 


Bunların dışında karakterinize hızlı cephane dağıtma, hızlı can yükseltme, hareket sensörü kapsama alanı, hızlı tamir etme ve daymore gibi özel yetenekleri açın. -Özdeş Üzen 


a Pik 


RAPPELZ REHBER 


Idukça detaylı bir yapım olan Rappelz İhtiras için hazırladığımız bu mini başlangıç rehberinde acemi oyunculara temel bilgiler vermeyi amaçladık. Oyuna tahmin edeceğiniz üzere ırkınızı seçerek başlıyorsunuz. 


Asura'lar Suikastçı, Büyücü veya Çağrıcı olabiliyorlar. Suikastçıler seri hamlelerle çift silah kullanabiliyorlar. Büyücüler ise karanlık sanatlarla meşgul olan, yoğun hasar verme kapasitesine sahip olan büyücüler. Çağrıcılar ise hayvanlar (petleri) kullanarak savaşıyorlar. 
Deva'larun gururlu tankları olan Şövalyeler çift silah kullanabiliyorlar. Eğitmenler, Deva ırkının pet eğitmenleri olarak görev alırken, Rahipler şifa dağıtan ve takım arkadaşlarına çeşitli bonuslar kazandıran iyileştirici sınıfı temsil ediyor. 


Gaia ırkının Paralı Askerleri belki de oyunun en iyi tanklarını bünyesinde barındıran bir sınıf. Mistikler, hem hasar verebilen hem de mütevazi iyileştirme ve buff yeteneklerine sahip, hibrid bir sınıf. Terbiyeci ise Gaia'ların hayvan terbiyecileri olarak görev alıyor. 


Statlar ve Savaş Kabiliyetleri 

Rappelz'da otomatik bir stat sistemi olsa da stat değerlerini şöyle bir tanımakta fayda var. Güç, yakın mesafe silahlarıyla ne kadar fazla hasar verebildiğinizi ve ne kadar yük taşıyabildiğinizi belirler. Zindelik, dayanıklılığınızı ve hit point'lerinizi belirler. Çeviklik, düşman saldırılarını savuşturmanızı sağlar. 
Zekâ, büyü gücünüzü ve mananızı belirler. 


Bilgelik, büyüyle saldırı gücünüzü, büyüye karşı savunma gücünüzü ve büyü direncinizi etkiler. Beceri, vuruşlarınızın isabet yüzdesini ve menzilli silahlarla verdiğiniz. 
hasarı etkiler. Şans ise kritik hasarlar verme şansınızı yükseltir. 


Kademe ve Meslek Sistemi 

Rappelz'da belirli eşyaları kullanabilmek adına belirli bir kademeye ulaşmış olmanız gerekiyor. Rappelz'da 1-19 seviye arası |, 20-49 arasında Il, 50-79 arasında lll, 80-99 arasında IV, 100-120 arasında V, 120'den sonra VI kademesine eriyor ve uygun eşyaları kuşanabilir hale geliyorsunuz. 

Meslek (job) sistemi ise Rappelz'da oldukça önemli bir yer tutuyor. Öyle ki karakterinizin seviyesine ek olarak bir de meslek seviyeniz olacak. Bu meslekleri marangozluk, dericilik gibi MMO zanaatlerinden ziyade bir tür alt-sınıf olarak düşünebilirsiniz. 
Mesleğinizde ilerlemek için “job point"adı verilen puanlara ihtiyacınız olacak. Ayrıca 
40. seviyeye vardığınızda ikinci bir meslek seçmeden devam edebilir ve'overbreeding”ile avantajlar kazanabilirsiniz. 


Asura'nın Suikastçı sınıfı, Katil veya Gölge Avcısı olabiliyor. Katiller hasımlarını sersemletirken, Gölge Avcısı uzun menzilli silahlar kullanıyor. Büyücüler çok etkili saldırı büyüleri yaparken, Kara Büyücüler “hastalık” saçıyor. 


Gaia'ların Paralı Askerleri, Gladyatör veya Yay olabiliyor. Mistikler, Şaman ve ailenizin emektar Keşişi olabiliyor. 


www.free2play.com.tr. 


Deva'ların Şövalye sınıfındakiler Şampiyon veya Kutsal Şövalye olabiliyor. 
Şampiyon, hemen her türlü yakın mesafe silahını ustalıkla kullanabiliyor. Kutsal Şövalyeler ise tanklık kariyerinizin dönüm noktası olacaktır. Rahipler iyileştirmeye yoğunlaşan bir Şifacı veya aktif olarak savaşan bir Bilge olabilirler. 


Pet Sistemi 

Rappelz'ın petleri birer aksesuardan ya da ufak bonuslardan çok daha fazlasını ifade ediyor. İyi geliştirilmiş bir pet sizin sağ kolunuz olacaktır. Bunun için öncelikle Rappelz esnafından bir kart almanız ve sonra da uygun peti doğada bulup evcilleştirmeniz gerekmekte. 


Rappelz'da buzdağının suyun altında kalan diğer özelliklerini keşfetmek içinse bizzat kendi serüveninize başlayabilirsiniz. 
- Ufuk Özden 


REHBER sotülestor Galactica Online 


BATTLESTAR 
GALACTICA ONLINE 


ğer Battlestar Galactica 
Online'ın tanıtımında size hitap eden bir şeyler bulduysanız ve 


oyuna başlamak için sabırsızlanıyorsanız, bu rehberde işinize yarayabilecek bilgiler bulabilirsiniz. BGO bir bakışta çözülecek bir oyun değil. Detaylara alışmak zaman alabiliyor. BGO'ya alışma zamanınızı bu rehberi okuyarak kısaltabileceğinizi düşünüyorum. Hadi başlayalım... 


Sallanmayı Bırak! 
Tanıtımda da bahsettiğimiz gibi BGO'nun desteklediği 9 dilden biri de Türkçe. Hem oyun, hem de oyunun resmi sayfası tamamen Türkçe. Yabancı dilde oyun oynarken rahat edemeyen oyunculara güzel bir haber olsa gerek bu. Dil seçeneğini oyuna 


girdiğiniz internet sitesinin sağ üst köşesinden seçebilirsiniz ve kayıt olduktan sonra hızlıca oyuna başlayabilirsiniz. 


İnsanlarla mı, İnsanlara Karşı mı? 
Oyunun yüklenmesi tamamlandıktan sonra BGO sizden tarafınızı seçmenizi is- 


teyecektir. Tanıtımda bahsettiğimiz gibi saylonlar veya koloniler taraflarından birini seçmeniz gerekiyor. Şunu belirtmeliyim ki, iki tarafın da güçleri eş. Yani saylonları da seçseniz, kolonileri de seçseniz bir kaybınız olmayacak. Tarafınızı seçtikten sonra artık oyuna bir çaylak olarak başlayabilirsiniz. 


Oyuna başladığınızda BGO sizi ilk eğitiminizle karşılıyor. Oynanış biçimini anlamanız için yaratılan bu ilk eğitselleri isterseniz geçebiliyorsunuz. Fakat daha önce BGO oynamadıysanız bu eğitselleri oynamanız tavsiye ediliyor. Zaten bu eğitseller, yazınsal olmadıkları için sıkıcı da değiller. 


Eğitiminizi başarıyla bitirdikten sonra sıra karakterinizin adını koymak, onu özelleştirmek ve geminizi seçmekte. 
Oyuna başlarken iki farklı gemiden birini seçmelisiniz. Saylonlar tarafında Raider veya Heavy Raider, Koloniler tarafında iseniz Viper veya Raptor gemilerinden birini seçmelisiniz. Bu gemilerden Raider ve Viper hız açısından Heavy Raider ve Raptor'dan daha üstün. Heavy Raider 

ve Raptor ise Raider ve Viper'a nazaran daha fazla bilgisayar sistemiyle donatılabiliyor ve elektronik savaş yeteneği açısından daha üstün konuma gelebiliyor. 


Karakterinizi ve geminizi seçtikten sonra artık savaşmaya hazırsınız. Bundan sonra isterseniz görevleri yerine getirebilir veya sektöre çıkıp savaşa katılabilirsiniz. 
Eğer daha önce BGO oynamadıysanız 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ilk görevleri oynayarak başlamak iyi bir karar olabilir. Çünkü ilk görevler hem az riskli çatışmalar içeriyor, hem de oyunun oynanışı ile ilgili bilgiler veriyor. Deneyim puanları ve değerli materyaller kazanmak da cabası, 


Yeni görevler istediğinizde; koloniler tarafı için Alpha Ceti bölgesine gidip Galactica gemisine, saylonlar için ise Apollo bölgesindeki Basestar gemisine uğramalısınız. Aynı zamanda bu gemiler- de kendi geminiz için gerekli tamiratları, geliştirmeleri yapabilir ve durum hakkında bilgi alabilirsiniz. 


Görevlerden sıkıldığınızda artık Galactica gemisinden çıkıp gerçek dünya ile 


karşılaşmalısınız. Veya gerçek uzayla... 
Bölgelerde ister yapay zekâ gemileriyle savaşıp deneyim puanı ve materyaller toplayabilir, ister asteroitlerde işinize yarayacak kaynakları arayabilir, isterseniz de tarafınız için karşı taraf oyuncularıyla savaşıp tarafınızın sektörün kontrolünü ele geçirmesine yardım edebilirsiniz. 


Bölgeler demişken; tanıtımda bahsettiğimiz gibi, içinde savaştığınız yerlerin her biri bölge, Bu bölgelerin bazılarını saylonlar, bazılarını da insanlar tutuyor. 
Bu bölgelerden birine sıçramak, ışınlanmak bir miktar Tylum'a mal oluyor. Bir bölgeden diğer bir bölgeye sıçramanız için yapmanız gereken; geminizi kontrol ederken (koloni veya benzer gemilerin içinde değilken), alt tarafta olan haritanızın solundaki dünya sembolüne tıklamanız ve kırmızı bir disk ile gösterilen bölgenin içinde bir bölge seçip “sıçra” butonuna basmanız. 


Son olarak, eğer ne yapacağınızı veya nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız her zaman $ol alt köşedeki mesaj sisteminden başka oyunculardan yardım isteyebilirsiniz. Merak etmeyin, BGO'da hatırı sayılır sayıda Türk oyuncu var. Ayrıca diğer bilmek istedikleriniz için her zaman sağ üst köşede soru işareti ikonuna tıklayıp eğitsellere bakabilirsiniz. Oyunda ilerledikçe siz de sektörün kontrolünde söz sahibi olabilirsiniz. -Kemal Tuğrul Yeşilbek 


FE 


CRAFT OF GO 


v Gods'taki yetenek sınıflarını 
<a Anlatacağız. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Oyunda toplam 14 adet okul bulunuyor. Herhangi bir okuldan bir yetenek seçme imkanınız var, ama belirli bir okuldaki daha güçlü yeteneklere erişmek istiyorsanız öncelikle düşük seviyeli yetenekleri açmanız gerekiyor. Seviye atladıkça kazandığınız puanları farklı okullara dağıtabilir ve yeni yetenekler kazanabilirsiniz. 100. seviyeye ulaşan bir karakter genellikle iki farklı okulun tüm yeteneklerini ve üçüncü bir okula ait olanların da yarısını öğrenebiliyor, ama siz puanları istediğiniz şekilde dağıtabilirsiniz tabii. 


B u rehberimizde size Craft of 


Oyundaki 14 okul ve açıklamaları şu şekilde: 

Fire (Ateş): Ateşi kontrol edersiniz, ateşe dayalı büyü ve ateşe dayalı savunma yaparsınız. 


Earth (Toprak): Toprakla birleşirseniz, düşmanınıza hasar vermek, onu yavaşlatmak veya engellemek için kullanabilirsiniz. 


Storm (Fırtına): Şimşeğin gücü sizin yok etme gücünüz olur ve rakibinizi felç etmek için en iyisidir. 

Air (Hava): Doğanın nefesi sadece vücu- 


S 


dunuzu yenilemekle kalmaz, yok edici ve 


koruyucu bir güç de olabilir. 


Water (Su): Bu okul yaşam gücü ve yıkımın birleşimidir. 


Psyhic (Psişik): Zihninizin gücünü genişletebilirsiniz, bu size zihinsel güçle hasar verme, rakibinizi zayıf düşürme ve onu kontrol etme yeteneklerini kazandırır. 


Healing (Şifa): Eğer grubunuzdaki oyunculara yardım etmek, onlara şifa verip tedavi etmek istiyorsanız kesinlikle size uygun olan okul budur. 


Ranger (Korucu): Kökenleri çok eskiye, ilk “Craft of Gods” dünyası sakinlerine dayanır. Doğayı kontrol edebilirsiniz ve görünmezlik, zehirleme gibi yeteneklere sahip olursunuz. 


Long Range Attack (Uzak Mesafeli Saldırı): Uzak menzilli saldırı gücünüzü ve yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. 


Berserk (Çılgınlık): Aldığınız hasarı önemsemeksizin düşmanlarınızı yok etmek istiyorsanız bu okul siziniçin en 


iyisidir. En iyi saldırı ve güç bu okuldadır. 


Close Range Attack (Yakın Mesafeli 


Saldırı): Gerçek bir savaşçı olma yolunda, yakın mesafeli silah gücünü artırır. 


Defense (Savunma): Sizi karşılarında kaya gibi sağlam bulan düşmanlarınızın kafayı kırmasını mı istiyorsunuz? Bu okul savunma konusunda en güçlüsü ve yeteneklisidir. 


Demonology (Şeytani Güçler): Yaratıkların karanlık gücünü kontrol edebileceksiniz. Şeytanlar çıkarabilecek ve çıkardığınız. 
şeytanları yönetebileceksiniz. 


Necromancy (Ölü Çağırma): Yaşam, güç demektir. Ama ölüm süper bir güçtür. 
Ölüleri ve onların güçlerini kontrol edebilirsiniz. -Özdeş Üzen 
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Birçök oyuncu için sâdece ouun oynamak yetmiyor Devasa online oyun dünyasında da durum aynı. BU amaçla, Ülkemizde çok popüler olmasa da çoğu oyuncunun Adını duyduğu, merok edip denediği ya da istikrarlı bir şekilde kullandığı oyuncu yazılımlarından bahsedeceğiz sizlere Bu yazılımlar size bir oyunla yapacaklarınızdan fozlosini sunuyor, oyun içi ektivitelerinizi herkesle paylaşma imkanı sağlıyor ViJleo kaydetmeye, ekran görüntüsü almaya, sesli iletişim kurmaya ve sosyalleşmeye olanak taniyan bu popüler yazılımların tamamı Ücretsiz indirilip kullanılabiliyor Aralarında bazılarıysa imtiyazlı özellikler için Ücret talep etmekte ama bu çok da sorun değil, çünkü aynı işi Ücretsiz yapan altemetifler bulmok mümkün. Şimdi gelin bu yazılımları birlikte detaylandıralım. -Taha Sarı 


Sistem özelliklerimizin yeterli olmadığı oyun- © örneğin arka planda çalışan gereksiz prog- meniz isteniyor. Bunlar yapıldıktan hemen larda, performans kazanmak için çoğuzaman © ramları kapatmak. Tabii bunları tektek bulup © sonra, program sisteminizi oyun moduna grafik kalitesini düşürmekle işe başlıyoruz. kapatmak ayrı bir dert, GameBooster sizibu | almışoluyor. Arka planda çalışan programlar Fakat ondan önce yapılabilecek şeylerde var; © dertten kurtarıyor ve bu ağır yükü sizin için kapanırken yan tarafta bellek ve işlemci kullaüstleniyor. Program, siz oyun oynarken işinize. nım seviyelerinin düştüğünü bizzat görebiliyaramayacak programları sonlandırıyor ve yorsunuz. Oyunlarınızı GameBooster'a ekleyeişlemci, bellek gibi donanımlarınızın oyun rek fazladan hız da kazanabilirsiniz. Seçtiğiniz 


için kullanmasına imkan sağlıyor. Böylece siz o bir.exe dosyasına öncelik sağlayarak daha oyunu daha rahat bir şekilde oynama imkanı hızlı çalıştırıyor bu güzel yazılım, Arka planda 


na sahip oluyorsunuz. çalıştıracağınız Fraps, Xfire gibi diğer oyuncu yazılımlarını düşünecek olursak, gerçek an-Programı ilk açtığınızda kurulum sihirbazı lamda işinize yarayacak bir yazılım diyebiliriz. 


devreye giriyor ve sizin yardımınızla ayarlar yapılıyor. Arkada çalışan programlar tespit ediliyor ve kapatması için yazılıma onay ver-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Oyunlarınızı Çok Oyunculu Oynamayı Denediniz mi? 


İlk olarok sizlere ülkemizde yoğun bir şekilde kullanılan, intemet bağlantısı üzerinden oyunları çok oyunculu bir şekilde oynamanızı sağlayan yazılımlardan bahsedeceğiz. Bu kategorimizde Üç ağır top bulunuyor Bunlar sırasıyla Hamachi, GameRanger ve Steam. Devasa online oyunlar için pek kullanmayacağınız bu yazılımları es geçmek olmayacağından kısaca incelemek istedik. 


Hepimizin hayatında vazgeçemediği ve üzerinden yıllar geçse de vazgeçemeyeceği oyunlar vardır. Belki ilk oynadığımız ilk bitirdiğimiz, belki de tadına doyamadığımız oyunlardır bunlar. Artık piyasadan kalkmış, ikinci elini bile bulması zor olan bu oyunları internet üzerinden oynamak çok zor. Bazılarında açık sunucu kalmıyor, bazılarıysa online oyunu hiç desteklemiyor. İşte bu gibi durumlarda Hamachi yardımımıza koşuyor. Peerto-peer ya da kısa adıyla P2P olarak bilinen ağ mantığıyla çalışan bu program, farklı bir yol kullanarak oyunları çoklu oynamanıza imkan veriyor. 
HHamachi'yi kullanabilmeniz için ilgili oyunun LAN yani yerel ağ oyununu desteklemesi yeterli. 


Hamachi, online desteği olmayan oyunları da oynatabilir dedik. Bunun için karşınıza yerel ağ bağlantısından oyuncu almak yerine, Hamachi kullanan ve aynı oyunu oynamak isteyen bir diğer kişiyi internet aracılığıyla koyuyor. Yani interneti bir nevi yerel ağ bağlantısı gibi kullanıyor. Böylece oyunu çok oyunculu olarak oynama imkanına erişmiş oluyorsunuz. 
Oyunun sunduğu kişi sayısı sınırına göre çok 


oyunculu oyunlar oynayabiliyorsunuz. Piyasada yer etmiş ve oldukça sevilen bu yazılımı sadece eski oyunlar için değil, yerel ağ desteği olan tüm oyunlar için kullanabilirsiniz. 


Yazılımı kullanmak oldukça basit. Öncelikle aşağıda verdiğimiz adresten veya DVD'mizin Araçlar bölümünden oyunu indirin ve kurun. 
Yazılımı kurup çalıştırdıktan sonra bilgisayar isminize göre otomatik olarak kayıt yapılacak. 
Sonrasında tek yapmanız gereken yeni bir ağ oluşturmak ya da mevcut ağlardan birine katılmak. Hamachi'yi sadece tanıdığınız insanlarla oynamak için kullanmak zorunda da değilsiniz. 
Hamachi'ye özel ve binlerce üyesi olan topluluk sitelerinden istediğiniz oyunun bölümünde diğer oyuncularla toplaşıp karşılıklı oyun oynayabilirsiniz. Hamachi ağlarını bulup size gösteren birçok site de var. Arama motorlarından 


Hamachi Resmi Site: ire logmein.com/ product: hamachi2 
Türkçe Dil Desteği: Var 


Ücret: Bedava (imtiyazlı sürüm: yıllık 19 


e 


« Deesrete 


olarak oynayabilirsiniz 


GameRanger 


Hamachi gibi P2P sistemi üzerinden çalışan bir diğer oyuncu yazılımımız olan Game-Ranger, basit arayüzüyle en çok tercih edilenlerden biri olma unvanına sahip. 
Hamachi'yle çok sayıda benzer yönü olmasına karşın, onda bulunmayan çeşitli özellikleri de bünyesinde barındırıyor. 650 civarı oyunu destekleyen GameRanger sayesinde fazla uğraşmadan oyunların keyfini çıkarabiliyorsunuz. 


GameRanger'ın bazı güzel özelliklerinden bahsedelim. İlk olarak arkadaş ekleme sistemi, sürekli beraber oynamak istediğiniz. 
arkadaşlarınızı listenize eklemenize imkan sağlıyor. Eklediğiniz kişinin online olup olmadığını, online ise hangi oyunu oynadığını yazılım sayesinde takip edebiliyorsunuz. 
Hatta listeden üzerine çift tıkladığınızda dünyadaki konumunu ve size olan uzaklığını kilometre cinsinden görebiliyorsunuz. 
Bunun dışında en son ne zaman giriş yaptığını, son girişinde ne kadar bağlı kaldığını yine aynı pencereden görmeniz mümkün. 


Welcome to GameRanger! 


Ge be ee he Bel ef aport gamer, 


de yaş gr ze a Camper 


A lr e Cem 


Bir diğer önemli özellikse oyun listesi özelliği. 


GameRanger, açılan oyun odalarını başka bir işlem yapmanıza gerek kalmadan listeleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Yüzlerce oyun odasını bilgileriyle birlikte görebildiğiniz oyun odasında istediğiniz oyuna birkaç 


tıkta ulaşabiliyorsunuz. Açılan odaların bilgilerinde ping durumunu, oyuncu sınırını, kilitli olup olmadığını görebiliyorsunuz. Ayrıca odayı kuranın isminin yazdığı kısmın yanında, yine oda kurucusunun odayla ilgili açık- 


lama bilgisini görebilmeniz mümkün. Burada >> 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>>'odayla ve oyunla ilgili kısa bilgiyi okuyarak kendinize en uygun odayı seçebilirsiniz. 


GameRanger'da manuel bir üyelik sistemi geçerli, Hamachi'deki gibi otomatik üyelik yok; hesap bilgilerinizi kendiniz yazıyorsunuz. Bu işlem 1-2 dakikanızı almıyor bile. 
Fakat daha yararlı bir sistem olduğunu, yazılımı kullanmaya başladığınızda rahatlıkla görebilirsiniz. Oyuncu ekleme, grup kurma gibi fonksiyonlar için bu süreç içinde yazdığınız hesap ismi kullanılıyor. 


GameRanger'da bir oyunu oynamak için fazla beklemenize gerek yok. Listeden Köfidinize uygun oyunu seçip hemen başlı- 


yorsunuz. Programın en güzel kısmı da tam. 
burada ortaya çıkıyor. Oyunun ana menüsüs ne hiç uğramadan, o aşamaları GameRanger sayesinde pas geçiyor ve doğrudan çok oyunculu mod için yapılmış kısma geliyorsunuz. Oyun kurucusu oyunu başlattığında da oyun hemen başlıyor. 


GameRanger'da eklediğiniz arkadaşınızla oyun dışında da anlık mesaj bazında sohbet edebiliyorsunuz. Şifreli odalar açabiliyor, listenizde ekli olan diğer arkadaşlarınıza -eğer online iseler- davet gönderebiliyorsunuz. Ayrıca GameRanger açık kaldığı süre boyunca arkada çalışabiliyor. Sizin girebileceğiniz türde yeni ddalar açıldığında, sağ 


Üstün, çevrimiçi oyun platformu, Mottosuna yakışır bir şekilde yıllardır oyuncuların hayatında vazgeçilmez bir yer taşıyan Steam, kalitesini artırarak yoluna devam ediyor. Bazı zamanlar 3 milyonu aşan çevrimiçi oyuncu kitlesiyle, ne kadar popüler olduğunu defalarca kanıtlamış oluyor. Dünyadaki en popüler oyun platformlarından demek yanlış olmaz Steam için. 


Platforma ücretsiz bir üyelikle erişebiliyorsunuz. Bir oyuncuya getirisiyse çok fazla, Sisteminizde yüklü olan oyunlarınızı Steam üzerinden oynayabiliyorsunuz. Tüm dünyada açılmış sunucuları Steam üzerinden görebiliyor, kendinize uygun bir sunucuya bağlanabiliyorsunuz. Burada P2P sisteminin dışında bir sistem kullanılıyor ve herkes içeriği çektiği sunucuya bağlanıyor. Yani oyun sunucusu açmak için elinizi cebinize atıp bir sunucu kiralamanız gerekiyor. Sunucu açmak ve yönetmek zor olmasa da popülerlik kazanması için epey çaba sarfetmelisiniz. Bu sunucularda oyununa göre mod yüklemek de mümkün oluyor. Örneğin klasik oyunlardan Counter-Strike oyununu ele alalım. Birçok sunucuda görebileceğiniz Warcraft modu, CS için uygulanmış. Siz düşmanlarınızı öldürdükçe deneyim puanı kazanıyorsunuz ve Warcraft oyunundan esinlenilerek tasarlanmış öğeleri satın alabiliyorsunuz. Bu mod sayesinde CS çok daha farklı ve zevkli bir oyun deneyimi sunuyor. 


Steam üzerinden binin üzerinde oyunu indirebilme imkanına sahipsiniz. İster klasik, ister güncel bir sürü oyun Steam arşivlerinde sizi bekliyor. Bu oyunların birçoğu ücretli, fakat yapılan indirimler öyle boyutlara ulaşıyor ki piyasada kat kat fazla fiyat etiketiyle duran 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alt köşede sizi rahatsız.etmeyecek şekilde *X kişisi Y oyunu için oda açti'şeklinde bir mesaj gösteriyor. Bu baloncuğa tıklamanız halinde anında o odaya yönlendiriliyorsunuz. Bu şekilde yeni oda açıldığında odalar boş kalmıyor, anında oyuncularla doluveri» yor. Anlaşılacağı gibi GameRanger ile çoklu oyun oynamak oldukça basit ve eğlenceli. 
Sabahlara kadar süren futbol maçları, beyin gücünün tavan yaptığı strateji oyunları GameRanger sayesinde birkaç tık ötenizde. 
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oyunları neredeyse korsan oyun fiyatına satın alabiliyorsunuz. Elbette bu platformda satılan oyunların tamamı yasal ve size de yasal yoldan ulaşıyor. Steam'de 9675 gibi indirim oranlarını görmek bir süre sonra sizi şaşırtmayacak. Zira 35'a, 55'a, 10$'a alacağınız oyunları başka hiçbir yerde bu fiyata bulamacaksınız. 
Sadece tek kişilik oyunları değil, ücretli devasa online oyunları da indirimlerle satın alabilme şansına sahipsiniz. 


Topluluk özelliğiyle istediğiniz gruba yine Steam sayesinde katılabiliyor, veya kendi grubunuzu oluşturup organize edebiliyorsunuz. Sadece oyunlar için değil, birlikte oyun oynayan tüm kurum, kuruluş ve kişilerin oluşturduğu gruplar var, Gruplarda ister sohbetlere katılın, isterseniz de turnuvalarda kendinizi gösterin. Steam'de oyun oynarken bir yandan listenize eklediğiniz arkadaşlarınızla sohbet de edebilirsiniz. Arkadaşlarınızın çevrimiçi 


OG Steam topluluğuna katılabilirsiniz me 


olup olmadıklarını ya da o sırada hangi oyunda olduklarını görebilir ve kolayca aynı oyuna katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ister yazıyla, isterseniz de mikrofonunuzu kullanarak her 


oyunda iletişim kurabilirsiniz. 


Steam portalı sayesinde oyun dünyasından haberleri kaçırmayacaksınız. Yeni çıkan oyunlar hakkında bilgi alabilir, yakında çıkacak oyunlara özel ön sipariş indiriminden faydalanabilirsiniz. Sadece Windows kullanıcılarına değil Mac kullanıcılarına da hizmet sağlanmasıysa ayrı bir güzellik. 
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Oynayın, Kaydedin, Yakalayın, Sosyolleşin. Hepsi Bir Arada! 


Şimdi tanıtacağımız iki oyuncu yazılımıyla oyun oynarken U 


omok İstediğiniz 


ekstra işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Ister oyun salın alın, ister çok oyunculu sunuculara bağlanın, ister oyundan video kaydedin, isterseniz de görüntü yakalayıp bunları paylaşın. Tüm bu ayrıcalıkları sizlere Ücretsiz olarak sunan Xfire ve WeGame yazılımlarına göz atorok devam edeceğiz 


WA 


Her türden oyuncunun adını en çok duyduğu yazılımlardan bir tanesidir Xfire. Oldukça kullanışlı ve dört dörtlük denilebilecek kalitede bir yazılımdır. Xfire ile yapabileceklerinizi duyunca bu yazılımı hiç silmek istemeyeceksiniz. Xfire'a önce bir üyelik alarak başlıyorsunuz. 
Yazılımın arayüzü bir liste şeklinde, tıpkı Messenger'daki gibi arkadaş listenizi göstermekte. Bu listeye arkadaşlarınızı üyelik isimleriyle ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz arkadaşlarınızın online olup olmadığını ve hangi oyunu oynadıklarını görebiliyorsunuz. Arzu ederseniz oynadığı oyun sunucusuna katılabiliyor, yan yana veya karşılıklı oynayabiliyorsunuz. 


Xfire, siz onu ilk açtığınızda sisteminizdeki oyunları tarayarak başlıyor işe. Yüklü oyunlarınız hemen listeye ekleniyor. Xfire açık olduğu sürece, listedeki oyunlardan birini oynadığınızda oynama süreniz kaydediliyor. Arkadaşlarınız profilinize baktığında hangi oyunu kaç saat oynadığınızı görebiliyor. Bunu isterseniz bir görsele dönüştürüp örneğin herhangi bir forum imzanızda kullanabiliyorsunuz. 


Eğer yüklü oyunlarınızın birine güncelleme çıktıysa, Xfire bunu size haber vererek sisteminize indiriyor. Böylece oyununuz her zaman güncel kalıyor. Oyun güncellemelerini ayarlar kısmından kapatabili yorsunuz eğer isterseniz. Oldukça sessiz çalışan yazılım, siz oyun oynarken interneti yavaşlatmamak adına güncellemeler için hız limiti belirlemenize de izin veriyor. 
Örneğin güncelleme için 30kbps'i seçerseniz, güncelleme dosyaları daha hızlı indirilmez. Böylece oyun oynarken lag gibi sorunlarla karşılaşmazsınız. 


Xfire devasa online oyunlar da dahil ol- 


mak üzere binlerce oyunu destekliyor. 
Bu yüzden yüklü bir oyununuzu gözden kaçırması mümkün değil. Çok oyunculu oyunlarınız için de büyük kolaylık sağlayan fonksiyonları mevcut. Mesela Call of Duty oynuyorsunuz; sürekli girdiğiniz sunucu varsa bunları hemen sık kullanılanlara ekliyor. Eğer isterseniz favori sunucular kısmına kendiniz de bir sunucu adresi ekleyebiliyorsunuz. Filtreleme özelliği sayesinde istediğiniz haritayı, oyuncu sayısını, oyun türünü kısa sürede bulabiliyorsunuz. 


Yazılımımızın özellikleri bunlarla bitmiyor. 
Özellikle paylaşım kısmında çok güzel özellikleri olan Xfire, sizlere oyundan video çekme ve görüntü yakalama ikmanı da sunuyor. Oldukça basit olan bu işlemleri varsayılan tuşlarıyla veya kendi seçiminiz olan tuşlarla yapmanız mümkün. Bunların yanı sıra oyun oynarken canlı yayın da yapabiliyorsunuz. Evet, bu oyuncu yazılımları açısından bir ilk! Xfire'ın 


internet sitesinde profil sayfaları var; açtığınız üyelikle orada bir profil sayfanız oluşuruluyor. Oyundan aldığınız videolar ve ekran görüntüleri bu sayfa aracılığıyla arkadaşlarınıza yayılabiliyor. İsterseniz buradan Facebook gibi sosyal ağlara bağ da kurabiliyorsunuz. 


Oyun içinde sesli iletişimin şart olduğu zamanlarda da Xfire yanınızda. Arkadaşlarınızla yine Xfire'ı kullanarak sesli iletişim kurabilirsiniz. Tüm bu fonksiyonlarıyla birçok yazılımın ayrı ayrı yaptığı işi, Xfire tek başına yapıyor. Bu yüzden mutlaka tavsiye ediyoruz. 


“Her şey olabildiğince basit olmalıdır, ama daha basit değil” demiş Albert Einstein. 
WeGame, tam bu kıvamda bir yazılım. Basit arayüzüyle sizi hiç yormuyor. Yapabileceklerini cesurca sizlere sunuyor ve en iyi sonucu almanızı sağlıyor. WeGame portalından oyun satın. 
alabilme imkanına da sahipsiniz. Bu oyunlar internet yoluyla sisteminize iniyor ve WeGame yazılımıyla entegre bir şekilde çalışabiliyor. 
Yani tıpkı Xfire'da olduğu gibi yazılım sisteminizi tarayıp yüklü olan oyunları belirliyor. 


Oyunların içinde video kaydetme ve görüntü yakalama işlemlerini WeGame ile basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlar sisteminize kaydediliyor ve dilerseniz WeGame portalında yayınlanması için de gönderebiliyorsunuz. Böylelikle portalın video ve screenshot bölümlerinde diğer oyuncuların gönderdikleriyle birlikte yerlerini alıyorlar. 


Portalda yapabilecekleriniz bunlarla sınırlı değil. Editörler tarafından eklenen eğlenceli flash oyunlarını da portaldan oynayabiliyorsunuz. WeGame'e ilk girerkenki hesabınızla portala da giriş yapabilme imkanına sahipsiniz. 
Size özel profilinizde oynadığınız oyunlarla ilgili istatistiki bilgileri de görmeniz mümkün. 
WeGame portalındaki tüm aktiviteleri sosyal 


Onun tek bir görevi var: Kaydetmek. Oyun oynarken saklamak istediğiniz anları Fraps ile kolaylıkla kaydedebilirsiniz. Video açısından çok sayıda özelliği bünyesinden barındırdığından, kendi sisteminize en uygun ayarları seçebiliyorsunuz. Çekeceği videonun FPS değerini, kaynak alacağı ses çıkışını siz belirleyebiliyorsunuz. İmleci yok edebiliyor veya göstertebiliyorsunuz. Kayıpsız RGB kaydı yapabiliyorsunuz. Oyunlardan profesyonel kayıtları Fraps ile kolaylıkla yapabilirsiniz. 


Sadece video değil elbette, oyunlardan görüntü yakalamak da Fraps ilemümkün. 
Yakalayacağınız görüntüyü Fraps sayesinde dörtfarklı formatta kaydedebilme seçeneğiniz var. Bunun dışında belirleyeceğiniz saniye aralığında seri ekran görünütüsü yakalama fonksiyonu da var. 


Son olarak, oyun oynarken FPS değerini ekranınızda gösterme ve benchmark yapma fonksiyonu da Fraps'te mevcut. İlgili değerin ekranın neresinde gösterileceğini, testin ne 


paylaşım sitelerine göndererek herkesin görmesini sağlayabilirsiniz. Oynamak, kaydetmek, izlemek ve paylaşmak amaçlarını güden oyuncular için basit ve yerinde bir yazılım WeGame, 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kadar süreceğini ve hangi tuşlarla başlatılıp bitirileceğiniz belirleyebiliyorsunuz. 


Yaptığı her işte oldukça başarılı olan Fraps'i, 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Oyunlarda Sesli İletişim İçin 
Daha İyisini Aramayın! 


tu oyu uz. Bunu peok ve Ventrilo 


Oyunlarda sesli iletişim deyince akla ilk gelen yazılımdır belki de TeamSpeak. Sesli iletişimle ilgili gereken ne varsa oyuncuya sunuyor, kalitesinin de hakkını veriyor doğrusu. Oldukça basit ve herkesin anlayabileceği fonksiyonlar barındıran uygulama, yeni sürümünün getirdiği özelliklerle birlikte tadından yenmeyecek bir kıvama geldi. TeamSpeak artık sadece oyuncular için değil ofis çalışanları, telekonferans yapmak isteyenler, kurumsal işletmeler, kısacası anlık sesli iletişimin gerektiği her iş için kullanılan bir yazılım halinde, 


İşletim sisteminiz Windows, Mac ya da Linux olsun hiç farketmiyor, TeamSpeak hepsinde çalışıyor. Yazılım, kişinin özel bir sunucuya bağlanması ve bu sunucunun aracılık etmesiyle insanlar arasında iletişim kuruyor. Klasik sürüme göre daha gelişmiş olan ses kalitesi, geliştiricileri tarafından “Kristal Berraklığında Ses Teknolojisi” olarak adlandırılmış. Eskiden ses rengini ayırt etmekte zorlanabiliyordunuz, yeni sürümle birlikte ses kalitesi konusunda basamak atlanmış. 


Ventrilo 


Ses kalitesi oldukça yüksek, TeamSpeak kadar ayrıntılı özellikleri olmasa da basit ve kaliteli bir diğer anlık sesli iletişim yazılımı da Ventrilo. Ses kalitesinin yüksek olması düşük hızda internet kullanıcılarını olumsuz yönde etkileyebiliyor, bu yüzden ülkemizde daha düşük kullanım oranına sahip. 


Ventrilo'da TeamSpeak'e göre farklılık gösteren özelliklerden biri, kişiye özel ses gönderime fonksiyonu. Bu fonksiyonla kanaldakiler arasından seçtiğiniz kişiye özel ses gönderebiliyorsunuz. Özellikle oyun içi iletişimde karmaşa yaratmamak adına oldukça kullanışlı bir fonksiyon olduğu söylenebilir. Bir diğer iyi özelliğiyse kişiye özel ses düzeyi ayarı yapabilmemiz. Bu sayede seçtiğiniz kişinin sesini daha yüksek ya da daha alçağa ayarlayabilirsiniz. Cüzi miktarlarda alınabilen sunucularıyla MMOFPS için olmasa da MMORPG oyunları için ideal yazılım Ventrilo. 


mcunun en çok 


Ses gönderme ve alma konusundaki ayarlara bakacak olursak, karşımıza ses aktivasyonlu ve tuş aktivasyonlu olmak üzere iki seçenek çıkıyor. Ses aktivasyonu siz konuştuğunuzda mikrofonu devreye sokuyor ve kanaldakilere sesinizi gönderiyor. 
Tuş aktivasyonundaysa sadece ilgili tuşa basıp konuştuğunuzda sesiniz gidiyor. Ses aktivasyonlu seçenek daha kullanışlı olduğundan en çok bu tercih ediliyor. Dilerseniz hassasiyet ayarını da yapabiliyorsunuz. 


TeamSpeak kullanmak için sunucu kiralamanız gerekmiyor, ücretsiz sunucular da mevcut. Tabii bunlarla yapabilecekleriniz sınırlı olduğundan ihtiyacı olanlar sunucu kiralama yöntemini seçmekte. Sunucu kiralarken dikkat etmeniz gereken şey, sunucunun size olan uzaklığı. Ne kadar yakın olursa ses göndermealma işlemi o kadar hızlı olur ve ses kalitesini de biraz olsun artırır. 


TeamSpeak kullanımında “headset”denilen mikrofonlu kulaklıklar daha kullanışlı, çünkü 


Sesli İletişimde Dikkot. 
Edilmesi Gereken Noktalar 


Duyacağınız seslerin tekrar mikrofona önemli. Ak 

taktirde yankı olması kaçınılmaz 

> Doğru Mikrofon Uzaklığ 


sesi düzgün alabilmesi için uygun 


Mikrofonun 


uzaklıkta konumlandırılmas kir, 


li iletişim 


> Uygun Ayarların Seçimi: 


için sistemini; 


net hızınıza göre enuygun ayarlı izin lehinize olacaktır. 

> Yakın Konumda Sunucu: Sunucu size ne kadar yakınsa, sesli iletişim kali 

kadar yüksek olur 

> Kaliteli Donanım: En basitinden mikrofonunuz kaliteli değilse, iletişimde 


nler yaşayabilirsiniz. 
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iletişim 
U iki yazılım, 


çıkan ses tekrar mikrofona gitmez, kulağınıza gelir. Hoparlör kullanıldığında durum farklı olacak, gelen sesler tekrardan kanaldakilere iletilebilecektir. Bu istenmeyen durumu önlemek için headset olmasa da kulaklık takmalısınız. 


Site: www.teams 

Türkçe Dil Desteği: Yok 

Ücret: Bedava (özel kullanım için sunucu kiralamak gerekli) 


Site: www.ventrilo.com 
Türkçe Dil Desteği: Yok i kullanım için sunucu 


kiralamak gerekli) 
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skiden oyunlar tuhaf görünüm- 
(3 lü büyük elektronik cihazlarda, 

çocuklar tarafından oynanan gürültülü programlar olarak görülürdü. 
Günümüzde ise oyunlar ve sosyal medyanın birleşmesi, yüz milyonlarca yeni oyuncu yarattı ve gerçek bir fenomene dönüştü, Bu dosyada, sosyal ağlar ve sosyal oyunların durumunu inceledikten sonra, geleneksel formatta pazarlanan ticari oyunların sosyal ağları nasıl kullandığından bahsedeceğiz. 


Hızla ve durmaksızın devam eden bir değişim dönemindeyiz. Kavramların daimi 

bir yenilenme sürecinde olduğu, hızın ve ulaşılabilirliğin el üstünde tutulduğu bir devinim halindeyiz. Gerçekten de pek hızlıyız; imkanlar dahilinde daha hızlı işlemcilerimiz, daha hızlı taşıtlarımız var, daha hızlı üretiyor ve daha hızlı tüketiyoruz. Sosyal yaşam ve iletişime dayalı kavramlar da gelişen teknolojinin marifetli müdahale ve katkılarıyla yeniden yorumlanıyor. Sosyal paylaşım kavramı, içerisi baştan aşağı yeniden dekore edilen ve düzenlenen bir bina misali, eskisinden farklı temellere ve beklentilere 


“AĞIR” OYUNLARIN SOSYAL MEDYADA 
BOY GÖSTERMEYE BAŞLAMASIYLA, PC VE KONSOLLARDA OYUN OYNAMAYI TERCİH EDEN SIKI 


OYUNCULAR, SOSYAL AĞLARI ESKİSİNDEN ÇOK DAHA SIK ZİYARET ETMEYE BAŞLAYABİLİRLER. 


ev sahipliği yapıyor. Nicelik bakımından artan, kapsama alanı genişleyen ve gelişen yeni iletişim kanalları, haberleşme, s0syalleşme ve iletişim halinde kalmak adına uygulanan geleneksel yöntemlere pek çok eklenti yapıyor. 


Bu noktada, değişen iletişim normlarını yeni tasarlanan bir makineye benzetebilir ve internetin de bu makinenin ana yakıtı olduğunu düşünebiliriz. İnternetin tabiatı gereği sahip olduğu iki nitelik, bu dosyanın başlığında kendilerine yer bulan sözcüklerin yeni anlamlar kazanmalarına önayak oluyor. Bu iki nitelik, internetin sınırsızlığından ve asla geride kalmamasından başka bir şey değil. Sosyallik, medya ve oyun 


kavramlarından bahsediyorum. Bu kavramlardan ve içerikteki değişimlerden kısaca bahsetmemiz uygun düşebilir. 


Sosyal kavramı, internet devrimiyle birlikte radikal değişimlere uğrayan kavramların başında geliyor. Yüzyüze iletişim, 21. yüzyıl itibariyle sosyallik anlayışının yalnızca bir alt kümesini ifade ediyor. Web 2.0 olarak 

da adlandırılan, internet üzerinde yer alan sosyal ağlar, günümüzde sosyal iletişimin çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Web 2.0'ın misyonu, emektar mIRC gibi insanlara sade bir sohbet platformu sunmanın oldukça ötesinde, Sosyal ağlar insanlara yaşamlarının kısa özetlerini, yaşadıklarını, düşündüklerini paylaşabilecekleri alanlar veriyor 


Fk 


Follow Us 


ve "offline hayatta” bir araya gelme şansı bulunmayan pek çok insanı çeşitli aktiviteler ya da paylaşımlarla sanal alemin devasa 
salonlarında bir araya getiriyor. Ayda 700 
Milyon fotoğrafın eklendiği Facebook, dolaplarda çürüyen yaldızlı fotoğraf albümlerinin varlığını anlamsız kılıyor. Milyarlarca tweet içeren Twitter üzerinden sarsıcı gelişmeler saniyesi saniyesine aktarılıyor. 
YouTube sizin olsaydı, sağlamanız gereken bant genişliğinin günlük maliyeti size tam bir milyon dolara patlayacaktı. Söylemek istediklerini yaşadıkları mahallenin ötesine ulaştıramayan şanssız atalarımızın aksine derdimizi tüm dünyaya anlatabilir, müjdeli 


germosirht 


haberleri tüm dostlarımıza tek bir durum güncellemesi ile verebilir ya da aynı şekilde "dışarıda" olup bitenlerden anında haberdar olabiliriz. 


Medya da internetle mutlu bir evliliğe imza atmış halde, Medya, büyük puntolu manşetler atan gazetelerin veya ana haber bülteninde sıkıcı açılış törenlerini gösteren kanalların tekelinde değil artık. 
İnternetin hızıyla kitlelerin hareketleriyle içiçe olan, hızlı, dinamik ve organik bir medya beklentisi söz konusu. Bu yeni medya anlayışının gerektirdikleri, sosyal ağların karşılamaları beklenen kriterlerle 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paralel seyrediyor. Zira büyük kalabalıklar daimi bir iletişim halinde kalmak ve diledikleri her şeyi anında paylaşmak istiyorlar. 


Son olarak işin bizi en çok ilgilendiren kısmı olan oyunlara değinebiliriz. Bilgisayar oyunları, daha açıklayıcı ve modem bir tanımla dijital oyunlar, özellikle 80'lerden bu yana artan bir ivme içerisinde. Uzun bir süre boyunca yalnızca çocuklara, gençlere ve belki de bazı genç-yetişkinlere hitap ettiği varsayılan oyun sektörü, oyun alanının büyümesiyle karikatürize edilen geleneksel oyuncu tiplemesini çoktan geride bırakmış halde. 


Oyun endüstrisi, popüler eğlence kültürünün temel yapı taşlarından biri konumunda ve gittikçe büyüyen bir pazar payına sahip. 
Kullanıcı talepleri doğrultusunda, bir ekranı ve kontrol sistemi olan her elektronik cihazının oyun potansiyeli gözden geçiriliyor. 
Taşınabilir müzik çalar olan iPod Touch ve bir cep telefonu olan iPhone için yapılan oyunlarla mobil oyun pazarının yüzde yirmisini tek başına domine eden Apple, genişleyen oyun alanı ve büyüyen oyuncu kitlesinin varlığına ışık tutuyor. Sosyal ağların kalbi olan internet, oyunların evriminde de önemli bir rol üstleniyor. İnsanlar internet üzerinden birlikte oynuyor, rekabet ediyor, yeni oyunlardan haberdar oluyor, oyuncu >> 


Pi 


>> topluluklarına katılarak sosyal oyunculuk deneyimini bir üst seviyeye yükseltiyorlar. 


Sosyal oyuncular 

Toplumun farklı kesminden gelen ve farklı beklentilere sahip insanlar, daha önce oyunculuk deneyimleri olmasa dahi sosyal ağlar ile oyunların birlikteliğine sıcak bakıyor. İşin aslı, sosyal ağlar üzerinde oyun oynayan oyuncu sayısı, sektörün geriye kalan bölümlerinde yer alan oyuncu sayısından çok daha fazla, Bu da meseleyi oldukça ilgi çekici bir hale getiriyor. 


Sosyal oyunların bu denli popüler olmalarının temel nedenini, sosyal ağların popüler olmalarına bağlamak dolaylı yoldan mümkün. İsimsiz bir oyuncu olarak girip birkaç el oyun oynadığınız sitelerin, sosyal oyunlar kadar meşhur olamamaları da bu durumun bir izahı olarak görülebilir. Sosyal oyunculuk kavramı, sosyal ağlarla bütünleşerek kimlik kazanan bir tanım olarak nitelendirilebilir. Sosyal ağlar üzerindeki eviniz ve kimliğiniz olan profilinizle oyun oynamak, oynama eylemini bağımsız, ilgisiz bir faaliyet olmaktan çıkartıp arkadaşlarınızla birlikte yürüttüğünüz sosyal bir aktiviteye dönüştürüyor. 


Sosyal oyunların, daha önce dijital oyunlarla hiç ilgilenmemiş insanlar tarafından sevilerek oynanmasının ardındaki neden-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İNSANLAR İNTERNET ÜZERİNDEN BİRLİKTE OYNUYOR, REKABET EDİYOR, YENİ OYUNLARDAN HABERDAR OLUYOR, OYUNCU TOPLULUKLARINA KATILARAK SOSYAL OYUNCULUK DENEYİMİNİ BİR ÜST SEVİYEYE YÜKSELTİYORLAR. 


lerden bir diğeri de, söz konusu oyunların profile otomatik olarak entegre edilmeleri ve oynanan oyunun profilin bir parçası olması. Tıpkı yaşamınızdaki önemli anları paylaştığınız fotoğraflar, durum güncellemeleri gibi o dönemde oynadığınız oyunlar da hayatınızın bir parçası olarak profilinizdeki yerlerini alıyor. Bu durum birlikte oynanan oyunların sosyal yönlerini ve arkadaşlar arasındaki sosyal bir aktivite niteliğini güçlendiriyor. Arkadaşlar birbirleriyle rekabet ediyor, yardımlaşıyor ve hatta oyunlar sayesinde yeni arkadaşlar ediniyorlar. 
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Ayrıca bu oyunların en can alıcı yönlerin- den biri de öğrenmesi ve oynaması basit yapımlar olmaları. Sosyal oyunların oynanabilirlik açısından öncelikle basit ancak bağımlılık yapıcı olmaları hedefleniyor. Bu hedefi göz önüne alırsak, popüler sosyal oyunların genellikle “işletmecilik” üzerine kurulu olmalarının nedenini de daha net görebiliriz. Şehir, çiftlik, restoran, mağaza, otel vb. gibi tesisler kurup yönettiğiniz oyunlar kısa soluklu bulmaca ve aksiyon oyunlarından daha popüler oluyor. Bu tür oyunların en dikkat çekici yönü sizi hem ödüllendiren hem de hırslandıran mekanikler üzerine kurulmuş olmaları. Bu da oyunda daha fazla zaman geçirmenizi sağlarken, sizi daha da iyisini başarmak üzere motive ediyor. İki şezlong ve uyduruk bir bungalovdan ibaret olan tatil köyünüz günden güne büyüyor, siz emek verdikçe daha da görkemli bir tatil cennetine dönüşüyor. 
Üstelik tüm dikkatinizi oyuna vermeniz gerekmiyor; mesai saatlerinde verdiğiniz kısacık kişisel molalarınızda dahi gerekli tıklamaları yaptıktan sonra işinize ya da sohbetinize devam edebiliyorsunuz. Saatlerce pür dikkat oynamanızı gerektiren, stresli MMORPG'lerle kıyaslandığında gerçekten de rahatlatıcı bir deneyim doğrusu. 


Peki on milyonlarca oyuncusu olan sosyal oyunlar oyunculara kendilerini nasıl takdim ediyor? Gerçek para karşılığı oyun-içi eşyalar satarak gelir elde edenlerin sosyal oyunların “sürümden kazanmak”adına oldukça fazla oyuncuya ulaşmaları gerekiyor. Klasik, yüksek maliyetli reklamlara bütçe ayırmak sosyal oyunlar açısından hiç de kârlı bir hamle sayılmaz, bu yüzden 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Rapçilerin Öyküsü” 


viral tanıtım- 


Sosyal medyayı kul ırzaman zaman ters de tepebiliyor. 
Bunun oyun sektöründeki 


örneği 2006 yılın 


ideosu yayınlandı. Videonun altın. 


biriydi. Twitter 


ınızı oyuna bağladığınızda, oyun 


yaptıklarınız tweet halinde profili 


iniyordu. Ne vi 


iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) için 


geliştirile bölümleri 


girmenizi mümkün k 


meyd 


üzerinde oynandıkları sosyal ağların”sosyal"imkanlarına güveniyorlar. Başka bir deyişle pazarlama teknikleri “arkadaştan görüp heves etme durumu” üzerine kurulu. 
Arkadaş listenizde yer alan biri söz konusu oyuna başladığında profilinde oyunda yaptıklarıyla ilgili bilgiler veren iletiler beliriyor. Merak ediyor ve siz de oyunu denemek 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istiyorsunuz. Arkadaşınızla eşya alışverişin- de bulunuyor, rekabet ediyorsunuz. Daha sonra listesinde olduğunuz bir başka arkadaşınız oyuna başlıyor. Kitleleri birbirine bağlayan sosyal ağlardaki kelebek etkisinin sonuçları gerçekten inanılmaz olabiliyor. 
Elbette bu süreçten bağımsız olarak, insanların birbirlerine oyun tavsiye etmeleri veya yine sosyal ağ üzerinde verilen reklamlara tıklamaları da sıkça rastlanan bir durum. 


Sosyal oyunlara başlamak için dosya indirmeniz, bir sisteme üye olmanız gerekmiyor, 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tek bir tıkla oyunu profilinize ekliyor ve oynamaya başlıyorsunuz. Bu da insanların yeni sosyal oyunlara şans verme ihtimalini oldukça yükselten bir özellik. Tüm bunlar firmaların düşük maliyetle büyük kitlelere ulaşabilmesini sağlıyor. 


ki sosyal 


Geçen sayımızdaki dosyamızda Facebook oyunlarından detaylı bir biçimde bahsetmiştik. Aynı konuları tekrarlamamakadına, bu sefer Facebook dışındaki sosyal oyun platformlarından bahsetmek yerinde olacaktır. 


Twitter'ın sosyal oyunlar açısından bir maden sayılamayacağı yaşamın acımasız gerçeklerinden yalnızca biri. Ancak Twitter üzerinde oynanan ilginç oyunlar mevcut. 
140 karakterle derdinizi izah etmeye çalıştığınız bir sitede oyun oynamak oldukça olanaksız bir fikir gibi gelse de, grafik arayüzü bulunmayan, metin tabanlı popüler Twitter oyunları mevcut. Bunlardan Chess Tweets beyninizdeki nöronları yakabileceğiniz bir satranç oyunu. Atlibs, “Kim, Nerede, Ne yaptı?"oyununun Twitter versiyonu. Tweefight arkadaşlarınızla kozlarınızı paylaştığınız, gerçek para ödeyerek oyun içi eşyalar alabildiğiniz bir yapım. Trivia'da genel kültürünüzü konuştururken, 140 Mafia'da 140 
karakterlik racon kesebilirsiniz. 


Yönetimde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren MySpace, her şeye karşın 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“Asosyal” yapımcılar. 
“sosyal” medyoyı bartışiy: 


>> sosyal oyunların popüler platformları sıralamasında ikinciliğini koruyor. Yakın tarihlerdeki istatistikler, bize sitedeki en popüler üç oyunun Mobsters, Mafia Wars ve Bumper Stickers olduğunu gösteriyor. Mobster bir ayiçerisindetam 15 milyon defa ziyaret edilmiş. Myspace'te yapılan değişiklikler neticesinde, sitenin üst kısmında yer alan navigasyon çubuğuna Oyunlar butonu ekindi ve kullanıcı profil sayfalarının sağ tarafında önerilen oyunların reklamları yer alıyor, Ayrıca haber akışında arkadaşlarınızın oynadıkları oyunlara ait daha fazla güncelleme haberi yer alacak (Bu tam da Facebook'un kısa süre önce yasakladığı bir durumdu. Platform üze rinde oyun oynamayan kullanıcılar, listelerindeki insanların oynadıkları oyunların haber akışına müdahil olarak sürekli güncellemeler 


postalaması üzerine isyan etmişti) 


Cennet vatanımızda pek popüler olmayan sosyal ağlardan biri olan Hi5 da oyun yapımcılarının ve oyuncuların dikkatini çekmek için yenilikçi projelere imza atıyor. Önce kullanıcıların üç boyutlu avatarlar yaratmalarını sağlayan bazı uygulamalar eklendi. 
Facebook uygulamalarının daha kolay uyarlanmasını mümkün kılan teknik iyileştirmeler yapıldı. 50 milyon aylık aktif kullanıcısı olan Hi5, oyun geliştiren firmalar için özel bir ortaklık programını duyurdu. Bu programa dahil olmak isteyen geliştiricilerin Hi5'a başvurması ve kabul edilmeleri gerekiyor, Bu da program dahiline alınacak yapımların kalitesini yükseltecek. Başvurusu kabul edilen geliştiricilere, kullanıcılara ulaşabilecekleri ve para kazanabilecekleri çeşitli imkanlar sağlanacak. Firmaların kullanıcılara davet göndermesine izin verilecek ancak sistemi suistimal eden firmalar programdan çıkartılacak, Ayrıca Hi5 bedava banner reklamları alıyor, oyunlar sayfasında araç çubuklarında özel 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Otuz sene önce dijital eğlence sektörünün geleceğini tartışmak üzere bir panel düzenle: ydiniz tüm katılımcılarınız panelin sonundaki ikram servisini bekleyen, konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan aç firsatçılardan ibaret olurdu. Ancak sene 2011 ve Boston'da düzen lenen Pax East fuarında sektörden yapımcılar bir panel düzenleyerek, oyun firmalarının Facebook'la imtihanını tartıştı. Facebook oyunlarının meşhur ustalarından Playfish'ten Sam Houston, Rock Band'in yapımcısı Harmonix'ten John Drake, Insomniac Games'ten James Stevenson ve iki yapımcının daha katıldığı panelde oyuncularla iletişim açısından Facebook'un kullanımı üzerine kafa patlatıldı. Sosyal medyanın oyunlarla ilgili güncelle oyuncularla iletişim kurmak ve 


meleri yayma yuncu toplulukları yaratmak adına etkili 


bir araç olduğu dile getirilirken, tüm zorluklara karşın (Facebook'ta yapılan değişiklikler, troli'ler vs.) Facebook'un bu iş için en uygun platform olduğu dile getirildi, John Drake konu hakkında “Topluluk için yapabileceklerimiz bilgi vermek, onlara iletişim kurabile cekleri bir alan sağlamak ve oyun hakkındaki gelişmelerin kronolojik olarak paylaşıldığı bir bilgi merkezi yaratmaktır”diyerek durumu özetle 

Yapımcılar “Facebook kullanmanın" püf noktaları konusunda ise yeni videolar yüklemenin ilgiyi canlı tutmak açısından oldukça önemli olduğu konusunda hemfikir oldular. Sam Houston zamanlamanın da önemli olduğunu, potansiyel oyuncu toplulu ğunun çevrimiçi saatlerinin de dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi ve akşam 9'da yüklediği bir videonun, sabah yüklediği videolardan çok daha fazla ilgi çektiğini belirt ti. James Stevenson, bir oyunun tanıtımıyla ilgili materyalleri Facebook sayfasına iki hafta boyunca parça parça yül 
ları her içerik 304 
24 saatt 


lemeye niyetlendikleri bir projeden bahsetti. Yolladık: işi tarafından beğenildiğinde yeni bir içerik daha göndereceklerdi. 
15.000 defa beğen butonuna tıklandı ve elimizdeki tüm içeriği ilk günde yükledik” John Drake ise fanların sürekli ücretsiz indirilebilir içerik talebinde bulun: masından yakındı. “Onlara ne zaman ne istediklerini sorsak bunu söylüyorlar," diyerek şikayetini dile getiren Drake, oyuna Muse parçalarını eklemeyi düşünmediklerini de 


alakasız bir biçimde araya sıkıştırdı 


görünümler sağlıyor. Yakın bir süre içerisinde kullanıcılara oyunlar önermeye başlayacak ve devamında yapılacak olan çeşitli geliştir meler de kısa süre içerisinde duyurulacak HiS'ın bu konudaki planı yeni ve küçük oyunların reklam almalarına gerek kalmadan platformda yer edinmelerini mümkün kılmak.Sitede yapılan ödemelerde bazı oyun 


geliştiricileri kendi oyunlarında sitenin sanal para birimi olan HiS Coinlerini kullanıyordu. 
Şimdiki ödeme sistemi ise 30 farklı para biriminde 60 farklı ödeme seçeneği sunuyor. Hi5 ayrıca oyunların yanında ayrıcalıklı reklamlar da yayınlıyor ve buradaki gelirin bir kısmını da program dahilindeki oyunlar ile paylaşıyor. Bundan dolayı, Hi5'ın aplikasyon platformu hala varlığını sürdürürken, bu program da oyun geliştiricilerini şirket ile daha sıkı bir ilişki kurmaları konusunda cezbediyor. Yeni partnerler arasında Detonator Games, Exponential Entertainment ve Immortal Games bulunuyor. 


Friendster da dilimleri elmastan yapılan sosyal oyunlar pastasından bir iki dilim almak niyetinde olan sosyal ağlardan. Geçtiğimiz yıl sosyal oyunlara daha fazla ağırlık vereceğini açıklayan site, navigasyon çubuğunda yer alan Eğlence sekmesinin altına yerleştirdiği uygulamalar butonuyla oyunlarını görücüye çıkartıyor. Friendster, diğer sosyal ağlardan farklı olarak bizzat siparişle yaptırdığı özel oyunlara da sahip. Bunlardan 


Boomz ve War2 oldukça dikkat çekici ve site tarafından yürütülen yoğun bir reklam kampanyasıyla tanıtılıyorlar. Anime tarzındaki sevimli grafikleriyle gönülleri fetheden Boomz, ekip çalışması gerektiren bir online oyun. 
Arkadaşlarınızla birlikte mücadele ediyor 

ve çeşitli amaçları gerçekleştirdikçe ödüller kazanıyorsunuz. War2 ise isminin de ele verdiği üzere 2. Dünya Savaşı temalı bir strateji oyunu, Kendi askeri üssünüzü yaratıyor ve diğer oyuncularla didişmeye başlıyorsunuz. 
Bu sırada askerleriniz gevşemesine izin vermiyor, sıkı eğitimlerle onları zinde tutuyor, ordunuzu ve kaynaklarınızı geliştiriyorsunuz. 
Ayrıca “achievement” coşkusunu yaşamak isteyen komutanlar için oldukça zorlu olan özel görevler de mevcut. War2 ve Boomz gibi karmaşık oyunlar, yeterince ilgi gördükleri takdirde oldukça basit mekaniklere dayalı olan sosyal oyunların yapımında yeni trendlerin doğmasına aracılık edebilirler. 
Zira oyunlarla ilgilenmeyen insanlar sosyal oyunlara büyük bir tutkuyla bağlanırken, deneyimli oyuncular oynanıştaki basitlikten rahatsız oluyor ve oyunları tatmin edici bulamayabiliyorlar. “Ağır” oyunların sosyal medyada boy göstermeye başlamasıyla, 

PC ve konsollarda oyun oynamayı tercih eden sıkı oyuncular, sosyal ağları eskisinden 


TOPLUMUN FARKLI KESİMİNDEN GELEN VE FARKLI BEKLENTİLERE SAHİP İNSANLAR, DAHA ÖNCE OYUNCULUK DENEYİMLERİ OLMASA DAHİ SOSYAL AĞLAR İLE OYUNLARIN BİRLİKTELİĞİNE SICAK BAKIYOR. 
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çok daha sık ziyaret etmeye başlayabilirler. 
Friendster'ın bu konuda attığı adımların. 
sonucunu dikkatle takip etmekte fayda var. 


Oyunlar ve sosyal medya ilişkisi 

Sosyal oyunlar ve sosyal ağlardan yeterince bahsettik, dosya konumuzun bu noktasından ibaret diğer oyun firmalarının sosyal medya ile olan ilişkisini ve oyunlarının tanıtımında sosyal medyayı nasıl kullandıklarını gözden geçireceğiz. 


Sosyal medya geleneksel biçimde satılan ticari yapımlar ve Free2Play modeliyle pazarlanan RPG oyunları açısından da oldukça etkili bir araç olarak görülüyor. Tüm AAA tipi yüksek bütçeli oyunların, kendi web sitelerinin yanısıra Facebook ve Twitter hesapları bulunuyor. Büyük yatırımlar sonucu hayat bulan bu yapımların tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine azami gayret gösteriliyor. Zira iyi bir yapımın vasat ve yetersiz bir reklam programı yüzünden düşük satış rakamlarında kalması sektörde sıkça rastlanan bir durum. Sosyal ağları kullanmak firmaların oyuncularıyla dinamik bir iletişim kurabilmesini, geri besle- me alabilmesini sağlıyor. Pek çok oyuncu oyunun resmi web sitesini düzenli olarak 


takip etme gereği duymazken, sosyal ağlarda takip ettiği bir firmanın tüm duyurularına zahmetsizce ulaşabiliyor. Özellikle Twitter, gelişmeleri kısa ve öz bir biçimde aktarmak için oldukça faydalı oluyor. Ubisoft, Electronic Arts gibi firmaların aktif Twitter hesapları bulunurken Activision Twitter rüzgarını pek de ciddiye almayan firmalardan. Efsane Blizzard'ın ise Starcraft, Diablo, World of Warcraft gibi popüler oyunları için açtığı aktif hesapları bulunuyor ve bu hesaplarda adı geçen oyunlarla ilgili her türlü gelişme, ilginç videolar, turnuva haberleri vs. paylaşılıyor. 


Sosyal medya ve viral reklamcılık İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte popüleritesi artan viral reklamlar, sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanıyorlar. İlginç bir videonun, garip bir web sitesinin, sosyal ağlar üzerinde açılan ilginç bir profilin kısa süre içerisinde kulaktan kulağa yayıldığı sanal dünya, ürün tanıtımından önce dikkatleri çekmek isteyen muzip firmalar için yüksek potansiyel taşıyor. Elbette bazı oyun firmaları da bu girişimcilik ruhundan etkilenmiş durumda, 


Activision'ın yayınladığı Singularity, viral reklam ile sosyal medya kullanımının etkili bir biçimde birleştirildiği durumlara bir örnek teşkil ediyor. Youtube'da beliren 

bir videonun Rusya'dan sızan bir suikast görüntüsü içerdiği iddia ediliyor. Videoyu izleyenler bir haber bülteninden alınmış gibi tüleri izliyorlar. Suikasti gerçekleştiren Rus kadının MIR-12 isimli örgütle olan bağlantısı dile getiriliyor. Araştırmaya yeltenen meraklı insanlar, MIR-12 ile ilgili bir siteye, Twitter ve Flickr hesaplarına ulaşıyorlar. 
Güncellenen mesajlarla şekillenen komplo teorisinde soğuk savaş döneminde, bir adada yapılan gizli deneylerden bahsediliyor. İşe bakın ki Singularity detam olarak bununla ilgili. -Ufuk Özden 


ünen oldukça inandırıcı olan görün- 
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“Her şey tutku ile başlıyor sonrasında yolu bulmak oldukça kolay” 


ürkiye'de oyun dünyasına Türkçe içerik ve destek sağlayan bir fir- 
# ma olan EPİN'den Hakan Doğan 

ve Taygun Alban ile birlikte eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik. Adından tahmin edebileceğinizden çok daha fazlasını sunan EPIN'i bir de onlardan dinlemenizi tavsiye ederek, sizi sohbetimize davet ediyorum. 


ir ahseder misiniz lütfen? 
slında EPIN, Creativity & 
Talent'ın alt markası. Profile baktığımızda isminden anlaşılacağı üzere F2P oyunlarının epin/esn kodlarını dağıtmak amacıyla kurulup, aslında bu işi yeni yapmaya başlayan bir firma EPIN. Yani biz epin/esn kodlarını dağıtmak niyetindeydik ama asıl konumuz olan lokalizasyondan çok fazla kopamadık; yeni yeni esp/epin kodları dağıtıyoruz. 

Hakan: Taygun'un dediklerine ek yapayım. Oyuncu olarak çok uzun süredir ama 


yönetici olarak 7 yıldır oyun dünyasındayız. Bu işe ilk Türkçe oyun olan Ragnarok Online ile başladık ve bir çok oyunun lokalizasyon ve oyuncu yönetimininde görev aldık. 

Taygun: Tabii ki sadece oyunun lokalizasyonuyla ilgilenmiyoruz, oyunun lokalizasyonunu yaparken, community ile yakından ilgileniyor, onların sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz, testler yapı- 


yoruz (bunları genelde oyuncu arkadaşla- 


rın olmadığı, özgürce davranabildiğimiz sunucularda yapıyoruz). 


cuyken aklınızda olar 


Taygun: Aslında çok uzunca bir zaman biz bu işi yapabiliyorsak bir firma kurup bir adım daha atabilir miyiz diye düşündük. Düşünürken boş durmadık tabii, Hakan'ın söylediği gibi bir çok oyunun lokalizasyonuyla yakından ilgilendik. 
Sonra “Gel arkadaş, biz böyle bir projeyle 


hizmet vermeye başlayalım” dedik. 8 yıllık birikimin kazanca dönüştürülme çabası diyebiliriz. 

Normalde ben güvenlikle ilgili bir adamım, Hakan da ticari zekası olan birisi ama tutku farklı bir şey olsa gerek; ikimiz de bu işe tutkuyla bağlı olduğumuzdan asıl işimiz yerine bu işe odaklanmayı tercih ettik. 


Taygun: Elektronik Para bizim kendi para birimimiz. Bu parayı www.epin.com.tr üstünde kullanıcılar diledikleri şekilde, diledikleri oyuna harcayabiliyorlar. Bizim epin/esn dağıtımına girmemizdeki asıl sebep, fiyatlardaki standart bozukluğun önüne geçmek. Yoksa lokalizasyon ve yönetim hizmeti vermekten mutluyuz. Şu anda Alaplaya, Game Forge, Game Turk, Joygame oyunlarının tamamına EPIN üzerinden ulaşılabilir, tek farkımız diğer 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arkadaşlara oranla ucuza satış yapmak. 
Ama bizim için bir kilit noktası var: Biz lokalizasyon ve yönetim hizmeti veriyoruz, dolayısıyla kullanıcının önemi bizim için büyük. Onların sorunlarını dinleyebiliyoruz, çözüm sunabiliyoruz, belli firmalara bu sorunları rapor edebiliyoruz ve geliştiricilere küçük de olsa katkımız oluyor. 
Yani temel olarak EPIN, sektörde lokalizasyon ve yönetim konusunda deneyimli ve sadece işini yapıyor. EPIN satarken de ucuza iş yapıyor çünkü oyuncuya ulaşmak ve iletişim kurmak önemli. 


Birlikte çalıştığınız ekibiniz nasıl bir araya geldi? 

Hakan: Aslında hepimiz çok oyun oynuyoruz ve ekibimizin çekirdeği de oynadığımız bir oyunda oluştu. 2004 yılından beri devam eden bir arkadaş grubumuz vardı. Birbirimizden bağımsız olarak birçok oyun için lokalizasyon ve yönetim hizmeti verdik. Ortak projelerimiz sonrasında birlikte bir şeyler yapalım dedik ve sonrasında buradayız işte. 

Taygun: Bu iş için üniversitenin herhangi bir bölümü çok önemli değil, biraz tutku meselesi, Söylediğim gibi, ben güvenlik danışmanı bir adamım ama bu işe tutkuyla bağlıyım. Ne yaparsam yapayım aklıma hep oyun, anime tipi şeyler geliyor. Her şey tutku ile başlıyor, sonrasında yolu bulmak oldukça kolay. 


Türkiye'deki free2play oyun piyasası hakkında neler düşünüyorsunuz, nasıl bir yerdeyiz? 

Taygun: F2P piyasası, daha doğrusu MMO pazarı oldukça büyük. Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var ve üreticiler, ürününü burada pazarlama konusunda oldukça istekli, Ama bu pazarın çok eksiği var, Önce eksiklerinden söz edelim. Örneğin bu pazara giren firmaların büyük bölümü Türkiye için ayrı bir lisans satın alma gereği duymuyor, lokalizasyon ve yönetim konusunda ülke içindeki insanlardan 


bilgi almıyor, sunucularını Türkiye'ye kurmak istemiyor ve Avrupa ile birleştiriyor - bunun sonucunda da gecikme/lag gibi problemler yaşıyoruz. Hepsini birden ele aldığımızda bu arkadaşların Türkiye pazarına çok fazla yatırmadan, para kazanmayı amaçladığını görüyoruz. Bunun 


sonucunda birçok firma başarısız olup pazarı terk ediyor. Tutunan firmalar artık pazara Türkçe oyun sürmenin gereklilik olduğunu anlamış durumdalar. 


Free2play'in geleceğiyle ilgili şunu söylemek kesinlikle iyi olur: Türkiye büyük bir pazar. Gerek genç nüfus, gerekse teknolojinin kullanımı konusunda her geçen gün mesafe kat ediyoruz. Oyun oynamayı seviyoruz, free2play oyunlari deniyoruz. İçerik ve yönetimle ilgili problemleri aşabilirsek Türk oyuncularının ve Türk yatırımcıların bu işe ciddi bakmasını sağlayabiliriz. Ancak bunun sonucu olarak sanırım çok iyi bir piyasa ve mutlu oyuncu dengesini yakalayabiliriz. -İpek Cevahir 
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Yeri Yun ilk yarısını Lamamlamak Üzere olduğumuz şu günlerde, hayatlarımızı değiştiren şeyleri daha net görmeye başlıyoruz. Mart ayında gerçekleşen joponuddaki depremle birlikte bazı çevreler hava sıcaklıklanna ve çevre kirlenmesine de haklı olarak dikkat çektiler Ben de bu sayda bUNUNLa ilgili bir şey yapıp sizlere Logitechin güneş enerjisiyle çalışan ve geri dönüşümlü malzemelerden üretilen Kavyesinden bahsetmek istedim. Bunun yanında, yakın zamanda havaların iyice Isınacağını biliyoruz. Bu hem bizim, hem de bilgisayorlonmız için zorlu anlar yaratacak. Bilgisayorlarınızı bU sıcaklardan korumak için Üç adet fan incelemesine yer verdim. Artuk hepimizin birer hatta bazılanmızın doha fazla Facebook hesabi vor Hayatımızı neredeyse ele geçiren ve yönlendiren bu “hizmetten” daha etkin bir şekilde yararlanmak isteyenlere SNAK'a göz atmalarını Lavsiye ediyorum. Havaların ısındığı, sınavların kokvimde yokloştuğı şu günlerde bilgisayar kullanmanızı kolaylaşturacok, hatta zevk almanızı sağlayacak Ürünleri tanıtmaya, ilginizi çekebilecek haberlerden bahsetmeye çalıştım sizlere. Yeni her Zaman iyidir. 
Free2Play'n yeni sayısında ve forumunda görüşmek Üzere, iyi okumalar diliyorum. -Aras Ortaç 


STEAM GUARD 


irçoğumuzun kullandığı ve sevdiği devrimsel oyun platformu Steam içinalve bizlere yen bir güvenlik servisi sunuyor. Bir süre önce beta aşamasından çıkan 

servisi denemeniz için br Steam hesabına sahip olmanız yeterli. 
Sistemin çalışma şekli doğrulama" yönetime dayanıyor. Sistem, Steam, hesabının oturum açan bilgisayara bağlanması esasına dayanıyor. 
Steam Guard çalıştırdığınız zaman bir doğralama mai geliyor ve bu mailleki kodu girerek işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Eğer başka bir bilgisayarda hesap açmak isterseniz, aynı işlemleri tekrarlamanız gerekiyor. Böylelikle Steam hesap bilgileriniz çalınsa bil, doğrulama için gönderilen maildeki kod olmadan oturumaçılamıyor. 


Korumasisteminin ilerleyen zamanlarda donanım tabanlı hale geti T M tileceğini belirten Gabe Neweli,"Kullancılarımıza daha fazla dijtal 

içerik satın almaları iin tam ihtiyaçları olan güvenliği sağlamak 

adına büyük bir adım attık” açıklamasında bulundu 


Yapılan son güncellemeyle Steam'e entegre edilen Steam Guareli etkinleştirmek isterseniz “Settings” penceresinin “Account sekmesi altında yer alan seçenekleri kullanabilirsiniz. 


CHAMELEON 


asamın üstünde faremin nerede durduğunu her zaman bilsem de, gamepad'imi işim bitince her 

hangi bir yere bırakıp unutanlardanım ben de, Hong Kong merkezli Shogun Bros. şirketi hem benim 

gibi oyuncular, hem de ik ayn ürüne para vermek istemeyenler için Chameleon X-1i üretmiş Fotoğraflardan görebildiğiniz gibi X-1 hem gamepad hem de mouse. “Oyuncu faresi" tanımını bir adım ileriye taşıdığı gerçek, Fare olarak ele rahatça oturan X-1, hem şık hem de sade görünen bir ürün. Bunun yanında. 
farenin sağ tarafında yer alan tuşlar kullanım açısından biraz sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü bu tuşlar farenin ortasına doğru ve kullanabilmek için serçe parmağınızla ulaşmanız gerekiyor. Gamepad olarak kullanırken İse ulaşması oldukça rahat bu tuşlara. 


X-1'in alt tarafı gamepad olduğu için ürüne güç veren kalem pili değiştirmek ve ufak kablosuz adaptörü çıkarmak için ürünün üstündeki kapağı çıkarmamız gerekiyor. 1600dpi optik algılayıcı lk anda modası geçmiş gibi gelse de, görevini hakkıyla yerine getiriyor. X-1'i ters çevirip gamepad olarak kullanmak için tek yapmanız gereken alt taraftaki “Start” tuşuna basmak. Fakat gamepad olarak kullanması biraz daha sorunlu, özellikle elleriniz biraz büyükse. Bunun sebebi farenin sahip olduğu eğimli tasarm ve ebatlar Tuşlar ise parmaklardan kaymıyor ve hassaslıkarı oldukça iyi ayarlanmış. Tuşlarının programlanamaması ve sadece Directinput oyunlarını desteklemesi büyük eksiler. Fakat X-1 bu kadarla kalmıyor. Aynı zamanda “Select tuşunu kullanarak X-T'i tam fonksiyonlu bir uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde müzik ve video uygulamalarına hükmedebiliyorsunuz 


Shogun Bros. ortaya oldukça ilginç bir ürün çıkarmış. Sorunları büyük ancak yeni bir konsept olduğu için, amanla piyasaya X-1'e benzeyen ancak sorunlardan arınmış başka “bukalemun'lar da çıkacaktır. Şu an için X-1 oyunculara değil de arada bir oyun oynayan, bunun yanında bilgisayarını film seyretmek ve müzik dinlemek için de kullanan kullanıcılar için güzel bir tercih 


www.freeZplay.com.tr 


FACEBOOK 


00 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Facebook büyük bir hızla hayatımızda 
önemli yer etti, İntemet sitelerinin entegre edilmesi, cep telefonlarının ekranlarında kısa yola sahip olmasından sonra, Facebook bu sefer tam anlamıyla masa üstlerine geliyor. SNAK yani “Social Network Access Keyboard” (Sosyal Ağ Bağlanma Klavyesi) Facebook tutkunları” için hazırlanmış bir klavye, Tıpkı oyuncu klavyeleri gibi aslında standart bir klavye olan ürün, farklılığını ergonomisi veya üstündeki ekran ve tuş yapısıyla değil, kısayol tuşlarıyla gösteriyor. Firma Facebook'ta 1000 hayrana sahip olduktan sonra bu kişilerden birine bedava klavye göndereceğini belirtmiş, Standart OWERTY klavyelerden tek farkının Facebook işlevleri ne atanmış 19 tuş olması “özellikler” bölümünün oldukça boş kalmasına yol açmış. Bu 19 tuşla Facebook menülerine hızlıca ulaşılabiliyor ki aslında klavyenin bütün özelliği de bu, Bunun yanında Facebook hesabınızdan çıkış yaptığınız zaman klavyedeki kısa yollar da devre dişi kalıyor ve hem sizi, hem de arkadaş listenizi oluşabilecek “yanlış anlamalardan” koruyor. Eğer siz de bir tuşa basarak fotoğraf eklemek, fotoğraflara etiket eklemek, beğenmek veya dürtmek istiyorsanız, günde saatlerce Facebook başında zaman geçirebiliyorsanız, türlü “Vile” oyun. 
larından başınızı kaldırmak istemiyorsanız, tam ihtiyacınız olan bir ürün bu. İlginizi çektiyse socialkeyboards.com/store adresine göz atabilirsiniz 


GÜCÜNÜ GÜNEŞTEN ALAN 
KLAVYE: 


ünümüzde çevrenin insanlık açısından önemi iyice artı Yüzyıllar oyunca dünyamıza yaptıklarımızın artık herkes için sonuçları olacağını biliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları ve geri dönüşümü yapılabilen malzemelerin önemi gittikçe arıyor. Ve maalesef bilgisayar 

parçalarının birçoğu, her ne kadar yüksek standartlarla ürtilseler de, birçok toksik materyal içeriyor ve yüksek miktarda enerji harcıyor. Logitech firması bu konuda bir eyler yapmaya karar vermiş ve güneş enerjisiyle çalışan klavye yapmış. Aslında güneş enerjisi demek pek doğru değil, zira K7S0 sadece güneş enerjisiyle deği, ışık enerjiyle çalışıyor. Yani pil ömrünün düşmesini göze alırsanız güneşe ihtiyacnız bile yok. Klavye üzerindeki kahverengi alanlar şarj işlemini gerçekleştiriyorar ve pilleri tam dolu durumdayken 3 ay tamamen karanlık bir ortamda, şarj edilmeden kullanılabiliyor. Ancak bu uzun pil ömrüne güvenilmemiş ve pil göstergesi kendine yer bulmuş. Bu gösterge aynı zamanda ortamdaki ışığın Hlavyeyi şarj etmek için yeterli olup olmadığını da gösteriyor 


Logitech K7S0'yi üretirken hiçbir PVC malzeme kullanmamış, kutusundan tuşlara kadar mümkün olduğunca geri dönüşümlü malzemeler tercih etmiş, K/50 kablosuz bir yapıya sahip. Zaten eğer 
kablosu olsaydı enerji ihtiyacını bağlantı noktasından sağlayabilirdi. Kablosuz bağlantı oarak 10 
metre kulanım mesafesi sunan 2. 4GHz frekansın kullanan klavye bunun yanında AES 128bit şifele me özelliğiyle bilgisayarla olan iletişimi güvenli hale getiriyor. Klavyenin USB bağlantısı, Logitechin diğer cihazlarını da destekliyor. Bu sayede sadece tek biralıcıyla desteklenen bütün Logitech ürünlerini bağlayabiliyorsunuz. Bu da USB girşi tasarrufu anlamına geliyor. Laptop Kavyelerini andıran ince tasarımıyla sadece 7. Smm kalınlığa ve oldukça ık bir tasarıma sahip olan K750'nin en önemli eksisi, kaplaması dolayısyla bütün parmak izlerini göstermesi ve kısa zamanda biri imajı verebilen 


görüntüsü. Klavyenin kullanımı, yazımı çok rahat. Tuşlar yumuşak ve sesiz, ergonomisi uzun süreli kullanımlarda yormuyor. Tuşlar arasındaki mesafe ilk zamanlar sıkıntı verse de, özelikle elleri büyük olan kullanıcılar için rahatlık oluşturuyor. 


DONANIM — 


RAZER'DAN MASALARI YENGEÇ 
GIBI KAVRAYAN YENİ MOUSEPAD 


0) yun ekipmanları konusunda dünyanın önde gelen firmalarında biri 

olan Razer, her yeni ürünüyle standartları zorlamaya devam ediyor. Yeni mousepad'leri Scarab ile firmanın daha önceki amiral gemisi Destructor'da Ilk kez uyguladığı RazerFractal yüzey teknolojisinin varisi olan Fractal 20'ı gözler önüne seriyor. Scarab, sahip olduğu özel yüzey sayesinde ister optik ister lazer olsun her türlü algılayıcıya sahip farenin yüksek performans vermesini sağlıyor. Bunu sağlayansa ilk anda tamamen düz gibi görünen ama aslında mikroskobik kristal yapısı. 35x25cm boyutlarındaki ve 3mm kalınlığındaki Scarab nispeten büyük bir hareket alanı sağlıyor. Sert yapısıysa özellikle kırılma ve bükülmelere karşı etkili. Bunun yanında mousepad'in tabanında, kullanılacak yüzeyi mükemmel şekilde kavraması için plastik bir malzeme kullanılmış. Kutunun içinde yer alan sağlam ve sert taşıma çantasıyla m) LAN party'lere giderken güvenle yanınızda taşıyabilmeniz amaçlanmış. Kutusundan çıkartıp bakıldığında üstünde sadece Razer amblemi bulunan Scarab sanki "ne kadar sadeyse o kadar teknolojiktir” savının ispat etmeye çalışıyormuş gibi bir hava yaratıyor. Razer tarafından “Expert” yani uzman oyuncular için kategorize edilen ve “Presicion 2.0” (Keskinlik 2.0) alt başlığıyla tanıtılan ürün, bu tanımın içini başarıyla dolduruyor ve “mousepad” deyip geçeceğiniz bu ürünün sadece oyuncuların değil, her bilgisayar kullanıcısının sahip olmak isteyeceği bir mousepad olduğunu gösteriyor. 


,ZALMAN'DAN 
SOGUK HAVALAR 


onbirkaç hafta oldukça soğuk geçse de, havaların yakın zamanda ısınacağı rtada. Havaların ısınması bizim 

Sİ içn olduğu kadar bilgisayarların da sorunu, Özellikle işlemci ve ekran kartı gbi parçalar çalıştıkları sürece çok sınırlar. Ekran kartları genellikle kendi performanslı soğutucularıyla gelirler ancak işlemcilerde bu durum. 

malesef böyle değil, Aynı markanın 70 dolara satılan işlemcisiyle 300 dolara satılan işlemcisinin kutusunun içinden aynı soğutucu çıkar Ve havaların çok ısındığı zamanlarda bu soğutucular yetersiz kalmaya başlar Bu durumda ortaya iki senaryo çıkar: Ya soğutucu devirini yükselterek oluşan ısıyı dağıtmak için kendini daha çok zorlar, ya da ne yaparsa yapsın işlevini göremez ve işlemcinin yanmasına engel olamaz. Bu gibi durumların önüne geçmek için”stock”tabir edilen, işlemciyle gelen soğutucuları kullanmak yerine, üçüncü parti üreticilerin ürettiği soğutucuları kullanmakta yarar var. Bu üreticilerden bir de Zalman. 


Zalman üç yeni ürününü birden çok kısa aralarla duyurdu. Bunlardan iki CNPS 12X (Computer Noise Prevention System - Bilgisayarda gürültüyü önleme sistemi), Bu soğutucunun üstünde 2 tane fan vr ve her biri 6 adet bakır borunun soğutulmasından sorumlu. Bakır borular işlemci yüzeyine temas eden bölüme bağlı, Bu şekilde 1s, işlemci yüzeyinden bakır borularla yukan taşınıyor, fanlar yardımıyla azaltılarak, işlemcinin soğutulması sağlanıyor. CNPS 12X elinize aldığınız zaman garip birtopu andırıyor. Ancak tehlikeli bir top İsyıdaha ii iletmesi ve soğutmanın daha iyi gerçekleştirilmesi için bakır kanatçklar çok ince hazırlanmış, Kullanılan 2 fan, başanlı soğutma sistemiyle birlikte, yüksek devirlere çıkmadan işlemciyi soğuk tutmayı başarıyor. Bu yede fan sesi de azalmış oluyor. 


İkinci ürün CNPS 11X . Daha önce piyasaya çıkan ürünlerden farklı olarak CNPS 1 1X,“V” şeklinde bir tasarıma sahip. Bir fan ve 2 adet soğutucu panelden oluşuyor sistem. Soğutucu, işlemci üzerine dikey değil yatay olarak yerleştiriliyor. 
Yani hem paneller, hem de fan anakarta paralel bir pozisyonda bulunuyor Bu şekilde fanın ve soğutucuların dağıtığı sıcaklık işlemci ve diğer bileşenlerden uzaklaştırılmış oluyor Piyasadaki herhangi bir işlemci için gereken soğutma gücünü rahatlıkla sağlayan CNPS TIX, bunun yanında nikel kaplaması ve mavi LED aydınlatmasıyla kasalarının görünüşüne de düşkün olan kullanıcıları hedef almış. 


Son ürünümüz olan CNPS 9900 Max, enteresan görünümüyle dikkat çekiyor. 9900, tek bir fanın etrafına yerleştirilmiş iki yuvarlak soğutucudan oluşuyor. Mavi LED aydınlatma kullanılan ürün çalışırken kasanın içinde çok güzel görüntüler oluşmasını sağlıyor. Bunun yanında çok önemli bir kusuru var, o da 755gr ağırlığı. Anakart ve işlemi üreticiler özellikle 500gr in üstündeki soğutuculara sıcak bakmıyorlar, Bunun sebebi anakart ve işlemci üstünde fazladan yük oluşturma” darı Zalman gbi bu eşiği aşan soğutucular üreten firmalar, soğutucuların yerlerinde sabit durabilmeleri çin anakartın arkasına bir destek parçası eklemek zorunda kalıyorlar. Tabii bu yüzden hem montaj meşakkatli hale geliyor, hem de özellikle düşük kaliteli kasalarda bu montajı yapmak mümkün olmuyor. Fakat CNPS 9900 Max sahip olduğu soğutma kapasitesiyle bütün bu handikapların üstesinden geliyor şlemciyle gelen standart fanın yarısı devirde çalışırken, 5-14 derece arası daha düşük çalışma sıcaklığı sunuyor. Uzun süre oyun oynayanlar, 3 boyunlu tasarım programların kullaanlar ve bilgisayarlarını dar br yere koyanlar için idea bir soğutucu CNPS 9900 Max, 


Zalman'in iki ürünü de hem AMD hem Intel işlemcilerin bağlantı noktalarını destekliyor. Fakat siz mevcut soğutucunuzu değiştirmeden yine de anakartınızı ve almayı düşündüğünüz soğutucuyu kontrol edin, bir bilene (mesela bize) sorun. 
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STEELSERIES 


aha önceki sayılarımıza ulaşamayanlar çin Shift hakkında birkaç bilgi 

vermek istiyorum, Shiftin en önemli özeliği, adından daanlaşılabildiği Gm ibi, klavye örtüsünün değiştirilebilir olması, Bu şekilde farklı oyun türleri için hazırlanan örtüleri kullanabilir veya masaüstünüzü daha çekici hale getirebi 
lirsiniz. Shiftin üzerinde 2 adet USB 2.0, kulaklık ve mikrofon girişler yer alıyor. 8 
adet makro tuşuna katmanlar sayesinde 3 farklı işlev atayarak toplamda 24 işlev kazandırabiliyorsunuz ve klavyedeki her tuşun 15 milyon basım ömrü var. Kullamcıların genel kullanım alışkanlıklarına göre tuşlara farklı seviyede hassasiyet oranları verilerek konforlu bir kullanım amaçlanmış 


Geçtiğimiz sayılarda Steelseries firmasının Mavye örtüsü değiştirilebilen klavyesi “Shift tanıtmıştık, Dergimiz baskıya girdikten kısa bir süre sonra firma Shift içinilk Klavye örtülerini hazırladı. Bunlardan ilki MMO oyuncular için hazırlanan örtü. Yeni çıkan bütün örtüler gibi MMO Setinde sağ taraftaki sayı takımı yok. Bunun yerine Hiavyeyle gelen yazılımla her oyun çin farkl fonksiyonlar atayabileceğiniz 8 adet makro tuşu tercih edilmiş. Burakam az gibi gözükse de, halihazırda oyuncuların sık ık kullandığı konuşma, fisıldama, ticaret, PvP gi fonksiyonların da örtü üze rinde kendi tuşlarına sahip olmasıyla durum değişiyor. Hatta, o adar çok atanmış fonksiyon tuşu varki, çok usta bir oyuncu değilseniz, makrolar kullanmaya bile ihtiyaç duymayacaksınız. Diğer örtü World of Warcraft: Catadysm için hazırlanmış e oyunun renk karakteristiğini taşıyor. Tuş takımı bu oyun için hazırlanan örtüyle tek tuşa basarak rai'e başlayabiliyorsunuz. Tuşların işlevleri, altermatf işlevleriyle birlikte farklı renklerle üstlerine yazılmış. Bu sayede PvP veya raid sırasında Şunu hangi tuşla yapıyorduk” diye düşünüp dikkatiniz dağılmıyor. Ayrıca, farklı hareketlere atanmış tuşlar sayesinde tuş kombinasyonları kullanmanıza da gerek kalmıyor. Şi ana kadar piyasaya çıkan son örtüyse Medal of Honor temasını masaüstlerine taşiyof Temasından bell olduğu üzere, bu örtü FPS oyunları için hazırlanmış, Bunun en bariz göstergesi ok tuşlar kenarındaki tuşların eğilme (lean) işlevine atanmış olmalar, 


ROCCAT 


aniyede 330 santim mesafe kat etme yüzünden bu tuşları kullanmak biraz zor olabiliyor. & Hatta sesli bilgilendirme sadece hassaslık ayarı 


i kapasitesi. Veya bilinen şekilde 30G Kovat'ın en fazla ön plana çıkarılan özelliklerin- için değil, profil değişikliklerini de haber veriyor. 


hızlanma kapasitesi. Roccat Kova*#'ın teknik 


özelliklerini övmek için aslında daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ancak Pro-Optic R2 algı layıcının sağladığı 3200dpi hassaslık ve 1000Hz tarama hızı da önemli özellikler, 


Kovas-"V"şeklinde, oldukça şık bir radara yakalan- 


mayan uçak ve gemileri andıran köşeli tasarımıyla 


çok şık bir fare, Ancak tasarımın en büyük avantajı, 


simetrik yapısı sayesinde hem sağ hem sol el içinde aynı rahatlık ve kullanılabilirliği sunması. 
Simetrik yapının tek dezavantajı, kullandığınız elinize göre yüzük parmağınızın hizasına gelen 


tuşların yeri. Parmağın yapısı ve tuşların konumu 


den biri, tıpkı klavyedeki Shift tuşu gibi çalışan “EASYSHİFT4”tuşu, Bu tuşa basılı tutarken diğer tuşlardan birini kullanırsanız, o tuşa daha önce atadığınız ikinci bir fonksiyonu ortaya çıkıyor. Bu şekilde fare üstünde bulunanlara ek olarak yedi tuş, tekerlekle birlikle 16 yeni kısayol kazanıyorsu nuz. Fare üstünü 30 tane tuşla kaplamaktan çok daha mantıklı ve ergonomik olduğu ortada, 

400, 800, 1600 ve 3200dpi seçenekleri, artık hemen her oyuncu faresinde gördüğümüz farklı renklerle birlikte geliyor ve renkler özelleştirilebiliyor. Kova hangi hassaslık seçeneğinin aktif ol 


duğunu göstermek için sesli uyarıda bulunuyor. 


Bu şekilde fare üzerinde bakarken dikkatimizi dağıtacak ekrandan kurtarıyor Roccat bizi. Sert plastikten değil de, kauçuk hissi veren yumuşak kaplaması sayesinde fare ele çok iyi oturuyor. 
Ayrıca bu yumuşaklık farenin olduğundan çok daha kaliteli bir ürünmüş gibi hissedilmesini sağ lıyor. Siz bu yazıyı okuduğunuz sıralarda”Roccat Smart Desktop Managment System" yani SOMS ailesinin yeni üyesi Roccat Kova: raflardaki yerini almış olacak 
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TTE SPORTS BLACK ELEMENT 
GAMING MOUSE 


(ij yuncu ekipmanları üretimine iyice sinan Thermaltake sayfalarımıza MMORPG ve RTS oyuncuları için tasarlanmış Black Element oyuncu faresiyle bir kez daha konuk oluyor. 6500dpi hassaslığa kadar destekleyen lazer algılayıcısı ve dokuz adet programlanabilir tuşu sayesinde amacına hizmet ediyor. 
OMRON adı verilen teknolojiyle farenin tuşları 5 milyondan fazla tıklanma ömrüne sahip Tuşların kenarlarının hafif yüksek tasarlanmasıla fareyi kullanırken parmak ların tuşların üstünden yere doğru kaymasını engellemesi çok güzel bir ayrıntı. 
ayrıağırık yuvası sayesinde her oyuncunun kendine uygun dengeyi bulması garanti altınaalınmış. 180cm'lk kablonun ucundaki altın kaplama USB bağlantısı sayesinde fare ve bilgisayar arasındaki bağlantı güçlendirilerek olabilecek gecikmelerin önüne geçilmiş. Kaplama yerine kullanılan kauçuk benzeri malzemeyle farenin ele oturuşu hem çok rahat, hem de hızı hareketlerde elden fırlayacak hissi vermiyor 


Black Hement üstünde bulunan 1284b bellekle 5 oyunun tuş ayarlarını üstünde taşıyabiliyor. Bu sayede farenizi başka bir bilgisayarda kullanmak isterseniz program kurupayar yapmakla uğraşmak zorunda kalınmıyor. Tuşayarlarını yapıldığı program göyetanlaşılır ve şik bir tasanma sahip. 6500dpi hassasığa kadar çıkan algılayıcı nın endüşük hassaslık değeriyse 100 Uzun zamandır bu kadar düşük dpi değeri destekleyen bir fare görmemiştim. Bütün oyuncuların süper hassas farelerle rahat edemediğini düşünüce, Thermaltake başarı bir seçim yapmış. Farenin iki kenarına 


yerleştirilen, bunun yanında logo ve tekerleği aydınlatan S renk seçilmiş. Kırmızı, açık ve koyu mavi, yeşil ve pembeden oluşan renk paleti bilgisayar üzerinden kontrol edilebiliyor. İsterseniz çubuklardaki, tekerlekteki veya lgodaki ışığı kapatabiliyoru. 
üz, Bu şekilde aydınlatmanın gözünüzü rahatsız etmesin, dikkatinizi dağıtmasını engelleyebiliyorsunuz 


KISA KISA... 


> Mart'ın 14'ünde nihayet Internet Explorer 9 resmi olarak kullanıma sunuldu. 1E9'un en önemli yenilikleri hızlandırılmış JavaScript motoru ve yazı ve grafiklerde donanım hızlandırma özelliği. Ayrıca HTMLS de artık desteklenen diller arasında. 


» Google Chrome 10 Beta'nın JavaScript performansı, Chrome 9'a göre 3466 daha yüksekmiş ve kullanıcılara 9680 daha az işlemci kullanımı olarak geri dönüyormuş. 


» Google'in tablet bilgisayarlar ve netbook'ları hedefleyen Chrome OS işletimsistemi yine ertelenmiş, 


» 22 Şubat itibarıyla ilk Windows 7 servis paketi yayınlandı. Daha önce yayınlanan güncellemelerle birlikte gelen paketin boyutu Windows Update'te 1GB'a kadar çıkabiliyor. Windows Update'te servis paketi yüklü haldeki DVD imaj dosyasıysa 4.1GB. 


» Samsung ilk DDR4 belleği 30nm teknolojisiyle üretmiş. Orta vadede DDR3 belleklerde fiyat düşüşleri görebiliriz. 


» Intel, donanım tabanlı zararlı kod güvenlik sistemi geliştirmeye başlamış."Daha önce kimsenin denemediği şekilde yaklaşıyoruz konuya" açıklamasından başka bir bilgi vermediler henüz. 
» Valve'in devrimsel oyuncu platformu Steam, 2010 yılında 1 milyar dolar ciro sınırına ulaşmış. 


» Firefox 4 nihayet beta safhasını tamamladı ve yayınlandı. ie Chrome OS o İnternet Explorer 9 


EI FBE — 


—ğ—ğ—ğ————————— A www.free2play.com.tr 


TTE SPORTS SHOCK ONE VE 


asalarımızın içini başarıyla soğutan 

Thermaltake, aynı başarıyı masalarımızın üstünü ısıtmakta da gösteriyor. Hazırladığı iki yeni kulaklık setiyle farklı beklentileri karşılayan Thermaltake, bu ürün gamında 


yerini her geçen gün sağlamlaştırıyor. 


İlk olarak size Shock One'dan bahsetmek istiyorum. Deri ve kadife kulaklıklar oldukça büyük; kulakları tamamen kapatarak hem dışarı verilen sesi azaltıyor hem dışarıdan gelen sesi engelliyor. Kutudan 2 set kulaklık pedi çıkıyor ve isteğe bağlı değiştirile! 


lar. Bunun yanında uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık yaratacak kadar ağır da değil. 
Kulaklıkların 10 farklı taç ayar seçeneği var. 
Ses kalitesi olarak ilk olarak DTS 5.1 desteği dikkat çekiyor. Geliştirilmiş bas destekli 20Hz- 
20KHz aralığındaki sesleri iletebilen, 114db ses üretebilen 40mm çaplı dinamik sürücüler kullandıkları ekipmana düşkün, her seviyeden oyuncunun ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak kalite ve performansa sahip. Shock One'da kullanılan mikrofon sol kulaklık üzerinde 

yer alıyor. Mikrofon kulaklık içine saklanmak yerine açıkta bırakılmış. Görünüşü bozan bir detay olarak düşünülebilir ancak bu şekilde mikrofonu ağız hizasına getirmek dikkat dağınıklığına sebep olmuyor. Dışarıdan gelen sesleri engelleyebilen mikrofonun hassasiyeti kulaklıklar kadar olmasa da, bütün ihtiyaçları karşılıyor. Kulaklık ve mikrofon kontrolleriyse 


3 metrelik kablo üstüne yerleştirilmiş parça 
sayesinde yapılıyor. Ses kontrolör parçası ebat olarak biraz büyük. Bu ebattan üzerindeki tuşlarda yararlanmış ve kullanırken yanlış tuşa basma ihtimali azaltılmış. Shock One bilgisayara altın kaplama USB bağlantı ucuyla bağlanıyor. Shock One ile gelen program sayesinde kulaklıklar farklı kullanımlar için ayarlanabiliyor. Ekolayzır, sağ-sol kulaklık ses ayarları, mikrofon, DTS, çevresel ses gibi bir çokayar tek bir yerde toplanmış. 


Markanın diğer kulaklık seti Shock Spin kırmı. 
zı, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği sunuyor. Shock One'in köşeli ve nispeten kapalı tasarımına karşın, Spin daha yuvarlak bir yapıya sahip. Sürücü olarak Somm çapında geliştirilmiş bas destekli neodmiyum manyetik sürücüler tercih edilmiş. Ses kalitesi 15H2- 20KHZ aralığıyla One kadar yüksek olmasa 

da gayet tatmin edici. Geniş, içleri kadife kulaklıklar ses yalıtımı ve konfor açısından gayet başarılı. Uzun süreli kullanımlarda bile kullanıcıyı yormuyor, terletmiyor. İki parçadan oluşan taç kısmında üst parçanın görevi ku laklık setinin formunu kaybetmemesi. Bu tür tasarımların uzun dönemde kırılmaya eğimli olduklarını biliyoruz, umarım Shock Spin bu konuda rakiplerinden daha dayanıklıdır. Spin üzerinde mikrofon yer almıyor. Bunun yerine mikrofon ayrı bir kablo üzerine yerleştirilmiş ve yakaya sabitlenmesi için klips eklenmiş. 
Mikrofon yine kablo üzerinde yer alan ses kontrolörü üzerine takılarak kullanılabiliyor. 
Mikrofon istenirse üzerindeki tuşla açılıp 


kapatılabiliyor. Ses kontrol parçasıysa basit ve ufak tutulmuş. Bağlantı seçeneği olarak standart 3.5mm bağlantı noktası kullanılmış. 
Bu sayede kulaklığı sadece bilgisayarda değil, isterseniz MP3 çalar, cep telefonu, televizyon gibi cihazlarda da kullanabilirsiniz. 


Shock One safkan bir oyuncu kulaklığıyken, Shock Spin hem düzgün bir kulaklık isteyen, bunun yanında farklı cihazlarla kullanılabilecek bir ürün arayan kişiler için uygun. 
Thermaltake buki ürünüyle farklı beklentileri 


fazlasıyla karşılamayı bilmiş. 
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